Bedenime 

Almanya'da  iki  genç  kadının  öldürülmesine  yönelik 
Kürt  kadın  kurumlarından  tepki geldi.  13  yaşında  ki  Suzan  ve  Arzu  Özme'nin  öldürülmesiyle  bütün  kadınlara  mesaj  verilmek  istendiğine  dikkat  çeken  kadın  ku- 


dokunma! 


rumları;  "Her  kadının  ölümü  vicdanlarımıza  ve  insanlığımıza  sürülmüş  bir  kara  lekedir.  Bu  kara lekeyle  yaşamak  istemiyorsak, ne  adına  olursa  olsun  kadın  katliamlarına  dur  demeliyiz"dediler. 

4.sayfada 


Di  rastiya  Rusyaye de  jinen  Kurd 

Sed  sal  zedetire  ku  Kurd  bi  koçberiye  neçar  man  li derveyî  vvelat  bijîn.  Parastina  hebûne  jî  li  ser  jine dimeşe.  Bi  taybetî  Kurd,  ji  bo  ku  xwe  biparezin  he  betir zext  li  jine  kirine.  Her  çiqasî  ku  di  dema  Sovyete  de  zewicandina  di  bin  temene  18an  re  hatiye  qedexekirin  jî, Kurdan  li  gorî  xwe  qanûn  danîne. 

rûpel  9 


Keşke  deprem olmasaydı  hep yağmur  yağsaydı 


2 /A  sınıfına  giden  Vanlı  küçük  bir  kız, 
adının  Hicran  Alagöz  olduğunu  söylüyordu  youtube’da.  Van  depreminin  büyük  acısını  o  minik  bedenine  nasıl  sığdırdığını  anlatıyordu  bir  şiir  ile.  Belki  büyüklerinden  dinlemişti... 

16.sayfada 


Fransa’da  kültür sanat  meclisi 

Fransa’da  yaşayan  Kürtler  Akademiya 
Çand  u  Hunera  Kurdistan  bünyesinde  oluşturdukları  Kültür-sanat  meclisi  ile kültür  çalışmalarını  sürdürüyorlar.  Meclisin çalışmalarına  ilişkin  sorularımızı  yönetim kurulu  üyesi  sanatçı  Nuarin  cevapladı. 

7.sayfada 


İslamcı  Feminizm 


ve  çıkış  nedenleri 


■ 

İslamcı  feminizm  yeni  ortaya  çıkmış gibi  görünse  de  yüz  yılı  aşkın  bir  süredir  var.  Bu  akımın  asıl  çıkış  nedeni  Batı'ya;  İslam  toplumlarında  kadınların  köleleştirilmediğini,  ikinci  cins  olmadığını anlatmaktı.  IS.sayfada 


Öcalan  AKP politikalarını  deşifre  etti 

Tuncel;  tecriti  yeterli  bulmayan  hükümetin  Öcalan'ın  avukatlarını  tutukladığına,  parlementonun  kişiye  özel  yasa  çıkarttığına  dikkat  çekti. 


HDK  TÜRKİYE  HALKLARI 
AÇISINDAN  ALTERNATİFTİR 


TÜRKİYE  KADAR  ‘TERÖRİSTİ’ 
OLAN  BAŞKA  BİR  ÜLKE  YOK 


HDK  dönem  sözcüsü  ve  BDP  milletvekili  Sebahat Tuncel;  12  Eylül  referandumunun  toplumun  değişim talebini  gösterdiğini,  AKP'nin  bir  şekilde,  bu  değişime  cevap vermesi  gerektiğini  söyledi.  Ancak  AKP  hükümeti,  Türkiye'nin  demokratikleşmesini  istemediği  için  baskı  ve  operasyonları  başlattığını  kaydetti.  “Her  halde  dünyada  Türkiye  kadar  'teröristi'  olan  başka  bir  ülke  yoktur”  dedi. 


Tuncel:  "Biz  halkların  kendi  iktidarını  kurması  idiasındayız.  Ankara'yı  demokratikleştirmek  gibi  bir idianın  sahibiyiz.  Ankara  demokratikleşmeden  Türkiye'¬ nin  demokratikleşmesi  mümkün  değildir"  dedi.  Kürtler  ve Türkiye  halkları  açısından  demokratik  bir  Türkiye  istediklerini  vurguladı. 

3.sayfada 


Acıları 

kanıksamak 


Zerdüşt  Arzu ve  Souzan 


r  >■ 


TülayÖZDEMİR 
16.  sayfada 


Zor  mudur? 
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20 11 'in  en  önemli  buluşları 


Science  dergisi,  2011'in  en  önemli  10  olayını  belirledi.  Derginin  geleneksel  olarak  yaptığı  seçim¬ de  tıp,  astronomi,  nano  teknoloji  ve  biyoloji  alanından  yenilikler,  keşifler  ve  icatlar  yer  alıyor. 


•  Araştırma  Merkezi 


2011'in  en  önemli  10  bilimsel  olayı  listesinin başında  HIV  virüsüne  karşı  tedavi  amaçlı  bir araştırma  yer  alıyor.  9  ülkeden  toplam  bin 
763  çift  üzerinde  yapılan  araştırma,  belli  ilaçların  alınmasının,  AIDS'e  neden  olan  virüsün  bulaşmasını yüzde  96  oranında  önlediğini  saptamıştı. 

Uzay  aracı  Hayabusa 


Japon  bilim  insanları  dünyada  binlerce  yıldır yaşayan  ilkel  bir  organizmanın  beyni  olmadığı  halde  zekaya  sahip  olduğunu  keşfetti. 
Japonya’da  Hakodate  Üniversitesi  laboratuarlarında  yapılan  deneyde,  hayvan,  bitki  ya  da  mantar olarak  değerlendirilemeyen  “ökaryot”  bir  canlı  türü olan  “amipimsi”  bir  kökbacaklı  kullanıldı.  Bu canlının  mantara  benzeyen,  “cıvık  mantar”  veya “yapışkan  küf”  olarak  da  anılan  çok  hücreli  türünün beyni  olmamasına  rağmen  hücrelerini  organize ederek  “bilgiyi  işleyebildiği”  görüldü. 

Kestirme  yolu  seçti 

Mikroskobik  canlı,  kendisine  zarar  verebilecek ışık  ve  nem  gibi  stres  kaynaklarından  uzak  kalırken, en  kestirme  yolu  seçerek  besine  ulaşmayı  başardı. 
Çürüyen  yapraklarda  ortaya  çıkan  ve  buralardaki bakterileri  yiyerek  beslenen  bu  canlının  mayonez görünümündeki  bazı  türleri,  mikroskop  kullanmadan  da  gözlenebiliyor.  Bu  canlının  bilgi-işlem  yetenekleri,  karmaşık  sorunları  çözen  “biyo-bilgisayarlar”  tasarlanmasını  sağlayabileceği  düşünülüyor. 

Bulmacaları  çözebiliyorlar 

Deneyi  yürüten  ekibin  başındaki  profesör 
Toşiyuki  Nakagaki,  “Basit  yaratıklar  bile  belirli  ölçü- 


İtokava  adı  verilen  göktaşından  aldığı  numuneler¬ le  dünyaya  dönmeyi  başaran  uzay  aracı  Hayabusa  da 
2011  yılının  en  önemli  bilimsel  olayları  arasında  yer 
aldı.  Japon  bilim  insanlarının  Hayabusa'nın  getirdiği numuneler  üzerinde  yaptıkları  inceleme,  astronomi alanında  bundan  sonra  yapılacak  çalışmalar  açısından  önem  taşıyor. 

2011'de  kökenimize  ilişkin  yeni  ipuçlarına  ulaşmak  üzere  milyonlarca  yıllık  insan  fosilleri  üzerinde yapılan  bazı  DNA  araştırmaları  da  sonuçlandı.  Bu kapsamda  yapılan  ve  maymun  ile  insan  arasındaki evrim  zincirinin  kayıp  halkalarından  biri  olarak  görü¬ 


de  zor  bulmacaları  çözebiliyor.  Bilgisayarların hesap  yükü  nedeniyle  yapmakta  zorlandığı  işlemleri  bu  canlılar  doğaçlama  bir  yöntemle  kolayca  yapıyor.  Hayatın  ve  zekânın  kaynağını  bu  yaratıklarda görmek  daha  kolay”  diyor. 

•  Araştırma  Merkez 


len  australopethicus  sediba'nın  DNA  incelemesi  de tamamlandı.  Science  dergisi,  bu  araştırmaların  ortaya  koydukları  sonuçları  da  2011'deki  en  önemli bilimsel  olay  listesinin  üçüncü  sırasında  yer  verdi. 

Fotosistem  2 

2011,  Birleşmiş  Milletler  tarafından  Uluslararası Orman  Yılı  ilan  edilmişti.  Science  dergisi  de  Orman Yılı'nda,  ormanlar  açısından  hayati  önem  taşıyan  bir araştırmanın  sonucunu  yılın  bilimsel  olayı  olarak değerlendirdi.  Araştırmayı  yapan  Japon  uzmanlar, 


İpek  böceğinden örümcek  ağı ürettiler 

ABD'de  bir  grup  bilim  insanı,  genetik  yapısını değiştirdikleri  ipek  böceklerinin,  örümcek ağı  üretmesini  sağladıklarını  söylüyor. 
Örümceklerin  ağlarını  örmek  için  ürettiği  iplik, normal  ipekten  çok  daha  sağlam  bir  madde  ve  sanayide  çok  çeşitli  faaliyetlerde  kullanılabileceği  düşünülüyor. 

Araştırmacılar  ipek  böceklerine  örümcek  geni naklinden  olumlu  sonuç  aldı.  Bu  ipek  böceklerinin normalde  ürettikleri  ipeğin  yanısıra,  çok  miktarda örümcek  ağı  da  ürettiği  belirtildi. 

VVyoming  Üniversitesi'ndeki  araştırma  ekibi, örümcek  ipliklerinin  tıptan  müdendisliğe  farklı  kullanım  alanları  olabileceğini  kaydediyor. 

Örneğin  örümcek  ipliklerinden  üretilmiş  endüstriyel  boyutlarda  bir  ağın,  bir  uçağı  uçuş  esnasında tutacak  kadar  güçlü  olacağı  söyleniyor. 

Araştırmacılar  bundan  önce  örümcek  çiftlikleri kurarak,  ördükleri  ağı  doğal  yöntemlerle  toplamaya çalışmıştı.  Fakat  bu  yöndeki  girişimlerin  hepsi  başarısızlıkla  sonuçlandı. 

Örümcekler,  ticari  kullanıma  yetecek  kadar  ağ örmüyorlar.  Bir  diğer  ciddi  sorun  ise,  çiftlik  örümceklerinin  bir  süre  sonra  birbirlerini  yemeye  başlaması.  Örümcek  ipliği,  ağırlığı  ile  eş  değerdeki  çelik¬ 


bitkilerin  güneş  enerjisinden  yararlanarak  suyu  nasıl ayrıştırdığına  dair  karanlıktaki  en  son  noktayı  da  aydınlatmayı  başardı.  Fotosentez'in  bu  en  önemli  aşamasına  "Fotosistem  2"  adı  veriliyor.  Bu  araştırma  sonuçlarının  ışığında  suyu  oksijen  ve  hidrojen  olarak  ayrıştıran  yeni  enerji  projelerine  başlanması  bekleniyor. 

Evrenin  oluşumuna  ilişkin  bu  yıl  sonuçları  yayınlanan  yeni  bir  araştırmaya  da  Science  dergisince hazırlanan  yılın  en  önemli  10  bilimsel  olayı  listesin¬ de  yer  verildi.  Araştırma,  evrenin  oluşumunu  hazırlayan  büyük  patlama  ve  patlamayı  izleyen  aşamaya ilişkin  yeni  bulgular  ortaya  koymuştu. 

İnsanların  bağırsak  florasına  göre  3'e  ayrıldığını saptayan  araştırma  da  "ilk  10"  arasında  yer  aldı.  Bağırsak  floramızda  "bacteroides",  "prevotella"  ve  "ruminococcus"  bakterilerinden  hangisinin  aktif  olduğu,  beslenme  alışkanlıklarımıza  bağlı...  Araştırmayı  yılın  bilimsel  olayı  olarak  değerlendiren  Science  dergisi  yetkililerine  göre  sonuçlar  beslenme, bakteriler  ve  hastalıklar  üçgenindeki  birçok  soru  işaretinin  açıklığa  kavuşturulmasını  sağlayacak. 

Sıtma  aşısı 

7  Afrika  ülkesinde  15  binden  fazla  kişi  üzerinde 
denenen  sıtma  aşısı,  Science'ın  yılın  bilimsel  olayı  olarak  değerlendirdiği  bir  başka  araştırma  oldu. 

2011,  dünyaya  benzer  gezegenlerin  keşfedildiği bir  yıl  oldu.  Kepler  uzay  teleskobu,  Samanyolu  Galaksisinde  iki  güneşli  bir  gezegen  saptadı.  Dünyaya benzer  koşullara  sahip,  600  ışık  yılı  uzaklıktaki  gezegene  ise  Kepler  22  b  adı  verildi. 

Science,  nanoteknoloji  alanında  kaydedilen  bir başka  gelişmeyi  de  yılın  bilimsel  olayı  olarak  değerlendirdi.  Gelişme,  petrolün  ayrıştırılması,  su  ve  havanın  kirli  unsurlardan  arındırılması  çalışmalarında kullanılan  ve  "moleküler  elek"  adı  verilen  zeolitlerin bundan  böyle  daha  düşük  maliyetlerle  hazırlanabilmesini  sağlayacak. 

Yaşlanmaya  dair  araştırma 

Science  dergisinin  "Yılın  en  önemli  10  bilimsel olayı"  listesinin  son  sırasında  ise  yaşlanmanın  sonuçlarıyla  ilgili  biraraştırmayer  alıyor.  Amerikalı,  HollandalI  ve  Kanadalı  uzmanlarca  yapılan  araştırmalar, belli  hücreleri  alınan  farelerin  kas  zayıflığı  ve  katarakt hastalığına  daha  geç  yakalandıklarını  ortaya  koydu. 
Araştırmanın,  uzun  yaşama  olmasa  da  daha  dertsiztasasız  bir  yaşama  katkı  sunması  bekleniyor. 


ten  daha  sağlam  bir  madde. 

Örümcek  ipliğinden  tıpta  yeni  sargı  madddesi  ya da  suni  doku  olarak  faydalanılabileceği,  güvenlik sektöründe  ise  daha  sağlam  kurşun  geçirmez  yeleklerin  üretilebileceği  düşünülüyor. 

•  Araştırma  Merkez 


Tarihte  bu  ay 

*2  Şubat  197  l’de  İsviçre’de  ki  kadınlar  seçme  ve seçilme  hakkını  elde  ettiler. 

*11  Şubat  06’da  Haftanin'de  Kürt  halk  Önderi Abdullah  Öcalan’a  karşı  geliştirilen  komployu  protesto  için  bedenini  ateşe  verdi. 

*Rus  Sosyalist  kadınları  23  Şubat  1917’de Petrograd’da  yapılan  bir  kadın  hakları  protestosun¬ da  ekmek  ve  barış  sloglanıyla  polisle  çatıştı. 

‘Amerikanda  20  bin  kadın  çalışma  koşulların  düzeltilmesi  için  sokaklara  çıktı.  Polis  700  yüz  kadını tutukladı.  Bu  olaylardan  sonra  1909’da  New  York’- ta  ilk  kadın  günü  28  Şubat’ta  kutlandı. 

*1909’da  Amerikan  Sosyalist  Partisi  Şubat  ayının  son  Pazarını  Ulusal  kadın  günü  olarak  ilan  etti. 

‘Feminist  bir  kadın  ve  20.yy’nın  en  ünlü  yazarı olan  Virginia  VVoolf  25  Şubat  1882’de  Londa’da doğdu. 

*25  Şubat  1793'de  Fransa’da  işçi  kadınlar  sabun fiyatlarındaki  artışı  protesto  etmek  için  dükkanları bastı.  Talepleri  dükkan  sahiplerinin  yiyecek  maddelerini  kendilerinin  saptadığı  fiyatlardan  satılmasıydı. 


Beyni  yok  zekası  var 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gündem 


Newaya  Jin 


Uludere’de  yoksulluğun  Kürtleştiğini  gördük 

BDP  milletvekili  Sebahat  Tuncel,  “Uludure'de  gördük.  Yeni  mezarlar  açıldı.  Çünkü  AKP'nin  açılım  politikasında  ya  zindanların  kapısı  açılıyor,  ya  yeni  mezarlar  açılıyor.  Uludere'de  AKP'nin  katliamcı  yüzünü  de  gördük”  dedi. 


•  Nergiz  GARİN 


Türkiye'de  muhalifler  üzerine  artan  baskılar,  AKP'nin politikalarını  bir  kez  daha  tartışmaya  açtı.  2009'dan beri  Kürt  halkı  üzerinde  uygulanan  tutuklama,  operasyon  ve  katliamlara  yenileri  eklendi.  Kürt  halkının  yanısıramuhalif  olan  bütün  kesimler  üzerine  AKP  hükümeti  tarafından baskı  uygulanmaya  başlandı.  Aralık  ayı  sonunda  Roboski'de 
36  kişinin  öldürülmesi  olayı,  yine  Hrant  Dink  davasının  kişisel 
"suç"  kapsamında  sonuçlanması  ve  azmettirenlerin  ortaya  çıkarılmaması  "Türkiye  nereye  gidiyor"  sorusunu  tekrar  gündeme  getirdi.  Türkiye'de  yaşanan  gelişmelere,  uygulanan  politikalara,  yeni  anayasa  çalışmalarına  ilişkin;  Halkların  Demokratik  Kongresi(HDK)  dönem  sözcüsü  ve  BDP  İstanbul  milletvekili  Sebahat  Tuncel,  gazetemize  değerlendirmede  bulundu. 

Hükümet  Öcalan'dan  intikam  alıyor 

HDK  dönem  sözcüsü  ve  BDP  milletvekili  Sebahat  Tuncel, 
12  Eylül  referandumun  toplumun  değişim  talebini  gösterdiğini,  AKP'nin  bir  şekilde,  bu  değişime  cevap  vermesi  gerektiğini söyledi.  Ancak  AKP  hükümetinin  Türkiye'nin  demokratikleşmesini  istemediği  için  baskı  ve  operasyonlara  başladığını  kaydetti.  Tuncel  değerlendirmesini  şöyle  sürdürdü:"  Baskılara nereden  başlınıyor?  İmralı'da;  Sayın  Abdullah  Öcalan  üzerindeki  tecridi  attırarak  başlıyor.  AKP  başından  beri  'Kürt  sorununu  nasıl  ertelerim,  nasıl  tasfiye  ederim'  deyip  oyalama  politikası  yürüttü.  Oslo'da  devlet  PKK  görüşmeleri  ortaya  çıktı.  Ka  - muoyu  hiç  tepki  vermedi.  Bu  konuda  toplumda  bir  beklenti var.  Diğer  yandan  imralı'da  yapılan  görüşmeler  neden  birden bire  kesildi.  Niye?  Sayın  Öcalan'ın  basına  yansıyan  en  son görüşme  notlarında  'kimse  beni  taşeron  olarak  kullanmasın, ben  artık  bu  durumda  rolümü  oynayamam'  demişti.  Bu  aslında  AKP'ye  bir  cevaptı.  'Sen  sorunu  çözmek  istemiyorsun.  Ben çözümsüzlük  konusunda  ki  politikalarını  teşhir  ediyorum' yaklaşımının  intikamını  alıyor  şimdi"  dedi. 

Tuncel;  tecriti  yeterli  bulmayan  hükümetin  Öcalan'ın  avukatlarını  tutukladığına,  parlementonun  kişiye  özel  yasa  çıkarttığına  dikkat  çekti.  Üçbuçuk  milyon  insanın  siyasal  irade  olarak  kabul  ettikleri  Öcalan'nın;  Kürt  sorunun  çözümü,  Türkiye halkalarının  kardeşliği  noktasında  rol  üstlenebilecek  bir  lider olduğunu  söyledi. 

AKP'nin  açılım  politikalarının  yeni  mezarları  ve  zindanların kapılarını  açtığını  belirten  Tuncel,  "Uludure'de  gördük.  Yeni  mezarlar  açıldı.  Çünkü  AKP'nin  açılım  politikasında  ya  zindanların kapısı  açılıyor,  ya  yeni  mezarlar  açılıyor.  Uludere'de  AKP'nin katliamcı  yüzünü  gördük,  bir  de  yoksulluğun  Kürtleştiğini  gördük...  "dedi. 

Kürt  halkının  ve  demokrasi  cephesinin  direnişini  yükselteceğini  belirten  Tuncel,  önümüzdeki  dönemde  Kürt  sorunu konusunda  önemli  gelişmelerin  yaşanacağını  belirtti. 

Kürt  sorunun  çözümü  engellenmek  isteniyor 

BDP  milletvekili  Sebahat  Tuncel,  Türkiye'de  yaşanan  geliş¬ 


melerin  dünyada  yaşanan  krizlerle  bağlantılı olduğunu  söyledi.  Dünya'da  yaşanan  krizin kapitalizmin  yapısal  bir  krizi  olduğunu  ifade etti.  Kapitaliz-  min  krizi  aşmak  istediğini  vurgulayan  Tuncel,  "Kapitalistler  bu  krizden  çıkış noktası  olarak  kendisine  yeni  bir  alan  açtılar. 

Burası  neresi?  Ortadoğu.  Ortadoğu'da  aslında halkların  eşitlik  talebi,  Ortadoğu'nun  katı  yapısına  karşı  itiraz,  demokratikleşme  isteği,  talebi var"  dedi. 

Ortadoğu'daki  gelişmelerde  hiçbir  şeyin eskisi  gibi  kabul  edilemeyeceğinin  dikkat  çektiğini  ifade  eden  Tuncel;  Ortadoğu'da  bir  değişimin  olduğunu,  kimsenin  kendisini  bu  değişimden  kurtaramayacağını  belirtti.  Değişimin  yönünü  ise  halkların  örgütlü  mücadelesinin  belirleyeceğini;  örgütlü  olanın  halklar  lehine  önemli şeyler  yapanın  kazanacağını  kaydetti. 

Türkiye'nin,  Ortadoğu'daki  gelişmelerin farkında  olduğuna  dikkat  çeken  Tuncel,  değerlendirmesini  şöyle  sürdürdü.  "Türkiye,  Ortadoğu'daki  gelişmeleri  kendi  lehine  çevirmek  istiyor.  Burada  önemli  olan  konu  Kürt  sorunu. 

Türkiye'nin  bu  kadar  Ortadoğu  politikalarına angaje  olmasının  temel  sebebi;  Ortadoğu'da  olası  bir  Kürt  sorunun  çözümünü  engellemek. 

Türkiye  şunun  farkında;  Ortadoğudaki  gelişmeler  Kürt  halkı  açısından,  Kürdistan'ın  dört parçası  açısından  da  olanaklar  ortaya  çıkaracak.  Bu  olanakları  'nasıl  olurda  engellerim,  kendi  lehime  çeviririm'  politikasının  peşindedir" ifadelerini  kullandı. 

Türkiye  kadar 'teröristi' olan 

başka  bir  ülke  yok 

HDK  dönem  sözcüsü  ve  BDP  milletvekili  Sebahat  Tuncel; bu  gelişmelerin  Türkiye'de  de  Kürt  sorununun  çözümü  konusunda  yeni  olanaklar  ortaya  çıkardığını,  ancak  AKP'  nin  bu  olanakları  engelleme  konusunda  her  zamankinden  daha  faşizan politikalar  uyguladığını  söyledi.  Bu  yaklaşımların  Türkiye'nin demokratikleşmesi  konusunda  engel  olduğunu  belirten  Tuncel devamla;  "AKP'nin  Kürt  halkı  üzerindeki  bu  faşizan  tutumu, Türkiye'deki  işçilerin,  emekçilerin,  kadınların,  gençlerin  hak  ve özgürlüklerini  de  bastırma  gerekçesi  oluyor.  Çünkü  demokrasiden  yana,  hakların  kardeşliğinden  yana,  özgürlüklerden  yana kim  varsa  sesini  kısmanın  gerkçesi  oluyor,  işte  terörle  mücadele  adı  altında  geniş  bir  terörizm  kavramı  var.  Her  halde  dünyada Türkiye  kadar  'teröristi'  olan  başka  bir  ülke  yok...  Devrimci  Ka  - rargah  adı  altında  sosyalist  kesimleri  baskı  altına  alınıyor.  KCK adı  altında  Kürtler  ve  Kürtlerin  dostları,  Kürt  halkının  özgürlüğünden  yana  olanlar  baskı  altına  alınıyor.  Diğer  yandan  ulusalcılar  da  ergenekon  diye  baskı  altına  alıyor"dedi. 

BDP  milletvekili  Tuncel;  AKP'nin  devletin  bütün  kurumlarına  hakim  olmak  gibi  bir  amaç  güttüğünü  bunu  başardığını; şimdi  ise  asıl  uygulamalarına  geçtiğini  belirtti.  Asıl  uygulamaların,  demokrasi  adına  söz  söyleyenlere  baskı  uygulamak olduğuna  dikkat  çekti. 

Blok  milletvekillerinin  meclise  gitmesine  ilişkin  de  değer¬ 


lendirme  yapan  Tuncel  şöyle  söyedi:  "Hükümet  meclise  gitmemizden  hoşnut  olmadı.  Biz  bu  dönem  her  şeye  rağmen  parlementoya  gidelim  dedik.  Anayasa  yapım  sürecidir.  AKP  halkların  anayasını  yapmayacaktır.  Hükümetin  kendi  anayasasını yapmasına  müdahale  edelim,  bunun  kavgasını  yürütelim  dediğimizde,  arkasından  yeni  bir  süreç  başlattılar.  Her  gün  operasyon,  her  gün  baskı...  AKP,  anayasa  yapım  sürecinde  Kürtleri  ve 
demokrasi  güçlerini  devre  dışı  bırakmak  istiyor.  Tıpkı  1924 
anayasası  gibi"  vurgusunu  yaptı. 

Tuncel;  1924  Anayasası'nın  tek  dil,  tek  millet  diyen,  Türkiye'de  yaşan  herkesi  Türk  sayan  milliyetçiliğin  anayasası  ol  - duğunu,  oysa  21  Anayasasının  her  kesimi  kapsadığını  belirtti. 
AKP'nin  kendi  anayasasını  yapmak  istediğini  fakat  bunun  ö  - nündeki  en  büyük  engelin  Emek,  Demokrasi  ve  Özgürlük  Bloğu  olduğunu,  bunun  için  bloğa  öfke  duyduğunu  vurguladı. 

HDK,  Türkiye'nin  demokratikleşmesinde  alternatiftir 

Halkların  Demokratik  Kongresi'nin,  Türkiye'nin  demokratikleşmesi  konusunda  önemli  bir  alternatif  olarak  ortaya  çıktığını,  AKP'nin  bundan  korktuğu  için  örgütlü  alandaki  mücadeleyi  dağıtmak  istediğini  vurguladı.  Sebahat  Tuncel  devamla şunları  söyledi:  "Biz  halkların  kendi  iktidarını  kurması  idiasındayız.  Ankara'yı  demokratikleştirmek  gibi  bir  idianın  sahibiyiz. 


Ankara  demokratikleşmeden  Türkiye'nin  demokratikleşmesi mümkün  değildir"  dedi.  Bunun  karşıdında  güçlü  duracaklarını ifade  eden  Tuncel;  Kürtler  ve  Türkiye  halkları  açısından  demokratik  bir  Türkiye  istediklerini  vurguladı. 

Tuncel,  HDK'nin  en  temel  prensiplerinden  birinin  yüzde elli  kadın  ve  yüzde  on  da  gençlik  kotası  olduğunu  söyledi.  Tuncel,  "kadın  ve  gençlik  bizim  açımızdan  önemli.  Kadınların  örgütlenmesini  çok  önemsiyoruz.  Kadınlar  özgür  olmadan,  dünyanın,  toplumun  özgür  olması  mümkün  değil.  Kadınlar  bulunduğu  noktada  özgürlük  mücadelesinde  daha  dinamik.  Hem halkların  mücadelesi  açısıdan,  hem  eşitlik  mücadelesi  açısından  daha  görünür  mücadele  ediyorlar.  Cinsiyetçiliğe,  milliyetçiliğe,  militarizme  karşı  daha  etkin  mücadele  yürütüyorlar. 
Kendi  sorunlarının  çözümü  konusunda  da  aktifler.  Alternatifsiz  değiliz  ama  bu  alternatifi  güçlü  örmek,  örgütlü  mücadeleden  geçer.  Farklı  alanlardan  geliyoruz.  Ama  çatı  örgütümüz var.  Halkların  Demokratik  Kongresi'dir  bu  örgüt"  ifadelerine yer  verdi. 

Son  olarak,  Türkiyenin  kendi  geçmişiyle  yüzleşmeden demokratikleşemeceğininde  altını  çizen  Tuncel  Kürt  sorununu çözmeyecek  bir  anayasanın  yeni  bir  anayasa  olamayacağını belirtti. 


Şubat  ayının  ömrü  kısa 


Hava  tıpkı  Şubat  gibi  karanlık  ve  hüzünle dolu.  Dışarda  kar,  fırtına  ve  yer  de  yağmur yağıyor.  Geceleri  don  tutuyor  her  tarafı. 
Sabahları  ise  ağlayan  bir  şehir  bizi  bekliyor.  Hangi Kürdün  benleğinde  15  Şubat  silinir?  Hangi  Kürt kadını  15  Şubat'a  öfke  duymaz?  Ve  hangi  çığlık  bu kadar  yankı  yapar?  Ve  hangi  özgürlük  bu  kadar  ses çıkarır?  Kimisi  özgürlük  ateşi  oluverir,  kimisi  umudun  sesi. 

Her  karanlık,  bir  gün  aydınlık  olur.  Her  kar  kendisiyle  güneşi  getirir.  Her  yağmurdan  sonra  ekinler  filizlenir.  Kürtler  hiçbir  zaman  kendi  umutlarından,  özgürlüklerinden  vazgeçmediler.  Her  ölümle  biraz  daha  çoğaldılar,  her  katliamla  biraz  daha  örgütlendiler, her  cezaevine  girişle  birlikte  mücadeleleri  büyüdü. 
15  Şubat'ta  direnişe  dönüştürüldü.  Ve  teslim  olmamanın  ifadesidir  15  Şubat.  Kürt  halkının  beyni,  yüreği  ve  umudu  olan  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan'ı teslim  alamadıkları  için,  hücre  içinde  hücre  cezası verdiler.  Bununla  da  sınırlı  kalmadılar,  avukatlarını tutukladılar. 

AKP  hükümeti  tıpkı  diğer  hükümetler  gibi  Kürtleri  yok  etmeye  ant  içmiş.  Öyle  ki  Kürtlerle  doldurduğu  cezaevlerinde  yer  kalmadı.  O  da  yetmedi  Roboski  katliamını  gerçekleştirdiler.  Yine  yetmedi  Kürt 


gazetecilerini  aldı.  Yine  yetmedi,  bu  sefer  Kürtlerle ilgili  yazan  köşe  yazarlarının  sesini  kesti. 

Kürtler  ve  özellikle  de  Kürt  halk  önderi  Abdullah Öcalan,  AKP'nin  korkulu  rüyası.  Çünkü  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan,  AKP'nin  oyunlarını  bozdu. 
Yürüttükleri  politikayı  deşifre  etti.  Kürt  halk  Önderi Öcalan  bununla  da  sınırlı  kalmadı,  çözüm  önerileriy¬ le  AKP'nin  kullandığı  argümanları  boşa  çıkarttı. 

Evet  bir  Şubat  ayında  daha  tecritle  karşı  karşıyayız.  Ruhumuz,  düşüncelerimiz,  özgürlüklerimiz ve  umutlarımız  tekrardan  esir  alınmak  isteniliyor. 
Ama  unuttukları  bir  şey  var.  Ne  Kürtler  eski  Kürtler, ne  de  tarih. 

Tüm  bunların  yanı  sıra  son  yıllarda  dünyanın  hemen  hemen  her  yerinde  kadına  yönelik  şiddet  artarak  devam  ediyor.  Bir  taraftan,  şimdiye  kadar  kadınların  elde  ettikleri  hakların  egemen  sistemler  tarafından  alınmak  istenmesi,  diğer  tarafta  "aşk,  sevgi, namus,  töre"  adı  altında,  katedilen  kadınlar. 


Kadınların  mücadeleleri  arttıkça,  sistemlerin kadınlara  yönelimleri  de  bir  o  kadar  artıyor.  Mısır'da yaşananlar  bunun  somut  örneği.  Yine  Türkiye'de  aktif  siyaset  içinde  olan  Kürt  kadınlara  karşı  geliştirilen tutuklama,  işkence  vb.  uygulamalar  ise  bir  başka örnek.  Devletler  kadınları  sadece  siyaset  dışı  bırakmak  istemiyor,  aynı  zamanda  yaşamdan  da  izole  et  - mek  istiyorlar.  Çünkü  kadınlar  bu  sistemleri  değişime  zorlamakla  kalmıyor,  alternatif  siyasetinde  öncüleridirler. 

Bunun  için  AKP  hükümeti  kadınlara  pervasızca saldırıyor.  Kürtlere  saldırısının  altında  da  kadına  bakış  açısı  yatıyor.  Kürt  Özgürlük  Hareketi,  kadın  eksenli  bir  hareket.  Dolayısyla  AKP'nin  Kürtleri  hedef alması  bu  ideolojiyle  bire  bir  bağlantılı. 

Kadınlar  ve  Kürtler,  AKP  hükümetinin  uygulama¬ ya  çalıştığı  politiklara  karşı  çok  dikkatli  olmak  zorunda.  Süreç  kendi  içinde  birçok  tehlikeyi  de  barındırıyor.  Tam  da  bu  noktada  KBJ'nin  ilan  ettiği  ulusal 


direniş  hamlesi  hayati  önem  taşıyor.  Demoratik  ve özgür  topluma  ulaşmanın  yolu  mücadeleyi  yükseltmekten  geçer.  "Önderliğimizi  özgürleştirelim,  soykırımı  boşa  çıkartalım"  şiarıyla  KJB’nin  ilan  ettiği  ulusal  direniş  hamlesi  biz  kadınların  üzerinde  önemle durması  gereken  bir  noktaya  işaret  etmektedir.  Kürt kadınları  eğer  bu  hamleye  cevap  olmak  istiyorlarsa eylem  ve  etkinliklerini  daha  da  büyütmeliler.  Özellikle  bu  dönem  Avrupa'ya,  Avrupa'daki  Kürt  kadınlarına  önemli  görevler  düşmektedir.  Ulusal  direniş  hamlesiyle  soykırım  ve  tecritin  önü  alınabilir. 

Şubat  ayının  ömrü  kısa.  Tıpkı  komploları  gibi.  Kadınların  ve  Kürtlerin  yolları  ise  uzun.  Çünkü  kadınların ve  Kürtlerin  özlemleri,  umutları,  hedefleri  var.  Özgürlüğe  ve  demokrasiye  ulaşmak  için  mücadele  ediyorlar.  Demokratik  ve  özgür  bir  toplum  için  bedeller  ödemeye  devam  ediyorlar.  Ve  önümüzdeki  ay  kadınların ve  Kürtlerin  direniş  bayramı.  Direniş  Martla  birlikte kapılarımızı  çalacak.  Umut,  baharın  kokusuyla  özgürlüğe  tutunacak.  Baharın  sevinci  güneşe  ve  dağlara  uzanacak.  Belki  de  bir  adım  daha  özgürlüğe  yaklaşacağız.  Özgür  yarınlarda  buluşmak  dileğiyle  esen  kalan. 

neıvaya  $i/ı 


Şubat  201 2 


Newaya  Jin 


avrupa  gündem 


Güncel  bakış 


yildirimfadik@live.com 


Zerdüşt  Arzu  ve  Souzan 


Zerdüştlükle  ilgili  eski  belgelerde  kadına  dair  enteresan  iki  olay anlatılır.  Birincisi  Zerdüşt  peygamberin  annesine  ilişkindir. 
Rivayet  edilirki  annesi  yaşadığı  kabileden  kovulmuş  bir  kadındır.  Belgelerde  şöyle  geçer  “güneş  elbisesi  cadılığın  işaretidir.  Bu  kız- 
(Zerdüştün  annesi)  koyun  sürülerini  bozuyor.  Bakışı,  yaşayan  tüm  canlılara  zarar  veriyor.”  Bu  propagandaya  dayanılarak  yaşadığı  topluluktan dıştalanan  bir  kadını  temsil  eder  0... 

Olaydan  da  anlaşılacağı  gibi  toplum  tarafından  kabul  görmeyen  bir davranış  sergilemiştir.  Ya  da  kimi  kurallara  uymamış  bir  kadındır  bahsedilen.  Yerleşik  geleneklere  karşı  çıktığı  anlaşılıyor.  Yine  cadı  olarak nitelendirilmesi  de  geçmiş  ana  eksenli  değerlere  göre  yaşamak  isteyen ve  erkek  egemenlikli  kurallarla  sorunlu  olan  bir  kadının  duruşunu  gösteriyor.  Yoksa  neden  dıştalansın  ve  cadı  diye  kovulsun  ki...  Anne,  bilindiği  üzere  Zerdüştün  babasının  otoritesinde  olan  kabileye  gider  ve Zerdüştün  doğumuna  kadar  gidecek  süreci  de  başlatmış  olur.  Yani Zerdüşt  kendi  zamanında  aykırı  bir  duruşa  sahip  olan  ve  geçmiş  zamanın  anasal  geleneğini  temsil  eden  bir  kadının  oğludur.  Yani  komünal değerleri  taşıyan  bir  kültürün  temsilcisi  olan  bir  kadının... 

ikinci  olay  ise  Zerdüştün  15  yaşına  basmasıyla  gerçekleşir.  O  zamanlarda  Medya  ülkesinde  her  genç  onbeş  yaşına  geldiğinde  evlenmek  zorundadır.  Oğlanlar  için  evlenecek  kadını  ise  aileleri  seçmektedir.  Yani  aileler  görücü  uslüyle  evlilik  olayını  gerçekleştirmektedir. 
Gençler  evlilik  öncesi  kesinlikle  birbirlerini  görmezler.  Zerdüşt  ise “evleneceği  kızı  önceden  görmek  istediğini  ve  onun  da  kendisini  görmesi  gerektiğini”  söyler.  Yapılmadığı  taktirde  “evlenmeyeceğini”  belirtir  ve  geleneksel  evlilik  dayatmasına  karşı  isyan  eder.  Ve  evleneceği kızı  zorla  da  olsa  gördüğünde  “kendisiyle  evlenmek  isteyip  istemedğini”  önce  genç  kadına  sorar.  Seçme  hakkının  ona  ait  olduğunu  söyler. 
Böylelikle  Zerdüşt  felsefesinin  temellerini  oluşturacak  olan  inanca, sevgiye,  doğruluğa,  özgür  birlikteliklere  ve  kadının  iradesini  tanıyan bir  yaklaşıma  doğru  yönelir. 

Zerdüşte  ait  olduğu  söylenen  Gathalarda(sözler)  ise  Zerdüştün topluluğa  hitap  ederken  “kadınlar  ve  erkekler”diye  seslendiği  belirtilmektedir.  Yani  her  iki  cinsin  eşit  etkinliğine  dikkat  çeker. 

Yine  Zerdüşt  felsefesinin  temelini  oluşturan,  “iyi  düşün,  iyi  konuş, iyi  yap”  ilkesi  ahlaki  anlayışımda  özetlemektedir,  iyi  düşünen  iyi  de söyleyecektir,  iyi  de  yapacaktır.  Yaşama  bakış  açısı  bu  kadar  nettir. 
Yani  Zerdüş  felsefesinde  yaşamın  her  alanında  Vahu  Menah  (iyi  akıl) ve  Aşa  (doğruluk)  esas  alınmaktadır.  İyi  aklı  ve  doğruluğu  takip  etmek ahlaki  yaşam  ilkesi  olarak  öne  çıkar.  Yine  Zerdüştlük  felsefesinde  toprak  ve  kadın  özdeş  olarak  görülür.  Gathalarda  şöyle  bir  ilahi  geçer: 

“ve  eminim  Mazda  ona  dönecek,  o  kadın  dünya-ana  Aşa(doğrulukjile  birlikte,  Kşatriafilahi  güç)  ve  Vahu  Menah(iyi  akıl)ile  birlikte. 
Bize  söz  verdiği  gibi,  kutsayacak  o  kadın,  onun  çabaları  kaldıracak yalanın  hakimiyetini...” 

Açıktır  ki  bu  bir  geleneğin  kendini  Zerdüştlükte  yaşatmak  istemesidir.  Doğaya  saygılı,  kadına  saygılı,  yaşama  saygılı  bir  anlayışın  kendini  gerçekleştirme  arzusudur.  Zerdüştlük  felsefesi  aynı  zamanda  kadın erkek-eşitliğini  esas  alan  bir  anlayışa  da  sahiptir. 

Diyeceksiniz  ki  bütün  bunlarla  nereye  varmak  istiyorsun.  Bu  yazı¬ ya  girişi  neden  mi  Zerdüştlükle  yaptım  ve  neyi  kanıtlamaya  çalışıyorum?  Çünkü  kanayan  bir  yaramız  var... 

Evet  Arzu  ve  Souzan  öldü.  Med  ülkesinin  ve  halkının  iki  kadın  evladı  daha  gelenek  adına  katledildi.  Son  bir  ay  içinde  Yezidi  inancına  sahip  olan  iki  Kürt  kadını  “Yezidi  inancı”  adına  katledildi.  “Namus”  adına “ahlak”  adına... 

Peki  tarihsel  miras  olarak  Zedüştlüğe  kadar  dayandığı  söylenen Yezidilik  gerçekten  kadına  yaklaşım  anlamında  Zerdüşti  midir?  Kadına  saygı,  kadının  özgür  iradesini  kabul  etmenin  bu  katliam  kültürüy¬ le  ne  alakası  olabilir  ki?  Yaşadığımız  hangi  Zerdüşttür?  Zerdüşt  ki  bırakalım  insanları  tüm  doğaya  ve  canlılara  yaşam  hakkı  anlamında  inanılmaz  bir  mücadele  vermiştir.  Hayvanlar  adına  dile  getirdiği  bu  yakarış oldukça  yürek  parçalayıcıdır. 

“Size  yakardı  hayvanın  ruhu, 

Kimin  için  bana  can  verdiniz? 

Kim  yarattı  beni? 

Öfke  ve  şiddet,  dayak  ve  yağma  için  miyim  ben? 

Başka  bir  çaba  yok  henüz  benim  için. 

Ki  bana  meraları  iyi  kılsın...” 

Evet,  bu  bir  hayvanın  insanlar  karşısındaki  acılı  bir  yaşama  saygı haykırışıdır.  Peki  tüm  canlılar  için  bu  kadar  hassas  olan  bir  felsefenin devamcısı  olduğunu  iddia  eden  bir  inanç;  neden  kadınları  katletmeyi hak  olarak  görür  ve  bunu  inanç  adına  yaparak  meşrulaştırır.  Açıktır  ki bu  bir  erkek  egemen  kültürdür.  Ve  Zerdüşt  felsefesiyle  herhangi  bir  alakası  yoktur.. .Yaşama  ve  yaşayan  bütün  varlıklara  saygılı  olmayı  öğrendiğimiz  zaman  insan  olma  özümüzede  yeniden  döneceğiz.  Zerdüşt tarihin  derinliklerinden  bizlere  sesleniyor  ve  “bu  katliama  son  verin” diye  buyuruyor.  Çünkü  onun  felsefesinde  tüm  canlılar  için  iyi  düşünülen,  iyi  söylenen,  iyi  yapılan  ahlak  vardır.  Katliamcı  akıl,  katliamcı  dil, katliamcı  eylem  Med  halkının  tarihsel  geleneğinde  yoktur.  Zerdüşt peygamberin  bize  sunduğu  ahlak  aynasından  kendimize  bakarsak  ne kadar  kirlendiğimizi  daha  iyi  göreceğiz.. .Yazık,  gerçektende  yazık... 


Bedenime  ve  kimliğime  Dokunma! 


AT  SİZİN,  SİLAH  SIZIN,  ŞAN  SIZIN, 
NAMUS  UĞRUNA 


$1»  MANİSA  ŞUBELER 


•  Aylin  GÜNEŞ 


Son  iki  ay  içerisinde  Almanya'da  iki  genç  kadının öldürülmesine  yönelik  Kürt  kadın  kurumlarından  tepki  geldi.  13  yaşında  ki  Suzan  ve  Arzu  Öz -me'nin  öldürülmesiyle  bütün  kadınlara  mesaj  verilmek istendiğine  dikkat  çeken  kadın  kurumlan;  "Her  kadının ölümü  vicdanlarımıza  ve  insanlığımıza  sürülmüş  bir  kara lekedir.  Bu  kara  lekeyle  yaşamak  istemiyorsak,  ne  adına olursa  olsun  kadın  katliamlarına  dur  demeliyiz"dedi. 

Kürt  kadın  kurumlan;  Utamara,  CENİ  ve  Uluslar  arası Özgür  Kadınlar  Vakfı  Almanya'da  yaşanan  "namus"  cinayetlerine  ilişkin  açıklama  yaptı.  Son  yıllarda  ‘töre’  ve  ‘namus’  adına  işlenen  cinayetlerin  Avrupa  ülkelerinde  daha çok  belirginlik  kazandığına  dikkat  çeken  kadın  kurumlan; cinayetlerin  artışında  erkek  egemen  kültürün  dayatımlarını  red  eden  kadın  gerçekliğinin  olduğunu  kaydetti.  Tek tek  kadınların  vurumasının  aslında  bütün  kadınlara sürekli  sınırlarını  hatırlatmak  amacı  taşıdığının  belirtildiği açıklamada,  "bu  sınırı  geçersen  ölürsün"  demek  istendiği söylendi.  Devamla  “yapılan  kadın  cineyetleriyle  bütün kadınlara  bizim  istediğimiz  gibi  yaşamazsan  sonun  böyle olur  denilmektedir.  ‘Sizin  sahibiniz  biziz,  yaşamınız  bize ait,  kaderiniz  bizim  elimizde.  Bizim  kararlarımızın,  istediğimiz  hayatın  ve  ölçülerinin  dışına  çıkarsanız  sizi  öldürürüz’  denilmektedir.  Mesaj  açıktır.  Tek  bir  kadın  şahsında bütün  kadınlar  hedef  alınmaktadır!”  denildi. 

"Yaşamlarımız  halen  tehlike  altındadır” 

Namus  adına  işlenen  cinayetlerin,  toplumun  belli oranlarda  desteğini  arkasına  alarak  yapılan  cinayetler olduğunun  altını  çizen  Kürt  kadın  kurumlan,  faillerin  genelde  babalar  veya  kardeşler  olduğuna  vurgu  yaptı.  Kadın kurumlan  konuyla  ilgili  şu  değerlendirmede  bulundu;  "Çok nettir  ki,  yaşamlarımız  halen  binlerinin  mülkiyeti  ve  denetimi  altındadır.  Kadın  bedeni,  cinselliği,  duyguları,  düşüncesi,  sosyalitesi  halen  toplumsal  geriliklere  göre  ele  alınmak  isteniliyor.  Ve  kadınların  hep  birilerine  göre  yaşaması isteniyor.  Kadınlar  biraz  bunun  dışına  çıkıp,  kendi  yaşamlarıyla  ilgili  karar  almak  istediklerinde  ya  doğrudan  ölümle ya  da  katliamın  veya  şiddetin  herhangi  bir  türüyle  karşı karşıya  kalıyorlar.  Kendisi  olmak  isteyen  kadına  ödettirilen çok  acı  bir  bedeldir  bu"  ifadesi  kullanıldı. 


Kürt  kadın  kurumlan;  kadınların  bu  ağır  bedele  rağmen  özgürlük  arayışında  ısrar  etmesi  gerektiğini  ifade  etti.  Kimsenin  kadınların  yaşamlarını  ipotek  altına  alamayacağının  altını  çizen  kurumlar,  devamla  şu  açıklamada  bulundu;  "Biz  kendimize  aitiz,  başkalarına  değil.  Biz  kimsenin  namusu  da  değiliz.  Ne  babamızın,  ne  kardeşimizin, ne  ailemizin  ne  de  her  hangi  bir  toplumun  ya  da  devletin veya  bir  mekanizmanın  kadınları  değiliz.  Eğer  bu  yaşam biz  kadınlara  ait  ise,  nasıl  yaşamak  istediğimize  biz  kendimiz  karar  vereceğiz.  Bedenimiz,  cinselliğimiz,  düşüncelerimiz,  duygularımız  bize  ait.  Kadınlar,  bunun  bedeli ağır  olsa  bile,  bunu  kesinlikle  reddetmeli.  Erkek  egemen zihniyetine  sahip  olanlarınsa,  kadınları  mülk  haline  getirip,  onların  yaşamı  üzerinde  sonsuz  hak  iddia  etmekten vazgeçmesi  gerekiyor." 

"Cinayetlerin  inanca  dayandırılması bir  saptırmadır" 

Namus  adına  işlenen  cinayetlerin  Ezîdî  inançıyla  bağlantılı  olduğu  görüşünü  reddeden  kadın  kurumlan,  bu konuda  da  "Ezidiliğin  tarihsel  mirasında  böyle  bir  kültür 


yoktur.  Tam  tersine;  Ezîdîliğin  dayandığı  miras,  kadın  ile erkek  arasındaki  doğal  eşitliği  savunan  bir  mirastır.  Bu mirasın  inkar  edilerek,  özellikle  kadının  namuslaştırılmaşı  çerçevesinde  savunulan  olgulara  baktığımızda,  bunun Ezîdîliğe  dayandırılması  bir  sapma  ve  çarpıtmadır.  Bunun kesinlikle  ataerkil  kültürle,  erkek  egemenliğiyle  bağını kurmak  gerekiyor.  Çünkü  bu  sadece  Ezîdî  toplumunun  da sorunu  değil.  Genel  anlamda  tüm  toplumda  kadın  "namus"  adına  katlediliyor.  Çünkü  din  adına  yapıldığında daha  büyük  bir  meşruluk  kazandığına  inanılıyor.  Toplumsal  desteği  arkasına  alma  ya  da  dokunulmaz  ve  tartışılmaz  kılma  noktasında  inanç  kullanılıyor"  denildi. 

Yapılan  açıklamada;  kadın  kurumlan,  başta  kadınlar olmak  üzere  Kürt  halkını  bu  katliamcı  zihniyete  karşı "dur"  demeye  ve  mücadele  etmeye  çağırdı.  Açıklama şöyle  devam  etti:"Her  kadının  ölümü  vicdanlarınıza  ve insanlığımıza  sürülmüş  bir  kara  lekedir.  Bu  kara  lekeyle yaşamak  istemiyorsak  ne  adına  olursa  olsun  kadın  katliamlarına  dur  demeliyiz.  İnsan  olmak  bundan  geçer..." 
ifadeleri  kullanıldı. 


“Kadın  kırımı  jenosit  olarak  tanınsın” 

UÖKV;  Konferansların  uluslararası  kamuoyu  ve  hukukun  recm  ve  idamı  bir insanlık  suçu  olarak  nitelemesine  çağrı  olduğunu  söyledi. 


Uluslararası  Özgür  Kadınlar  Vakfı,  Kasım  ayından beri  "Kadın  Kırımını  Durduralım,  Recme  ve  İdama  Son"  konulu  bir  dizi  konferans  gerçekleştirdi. 
Paris,  Stockholm  ve  Londra'da  gerçekleşen  konferanslarda  önemli  tartışmalaryapıldı.  Yine  bu  konferanslarda  kadına  yönelik  şiddetin  dururulmasına  ilişkin  kararlar  alındı. 
Uluslar  arası  Özgür  Kadınlar  Vakfı(UÖKV)  bugünlerde  9 
Şubat'ta  Utrecht'e  yapacakları  “Kadın  Kırımını  Durduralım, Recme  ve  İdama  son”  konferansın  hazırlıklarını  da  tamamladı.  Kasım  ayında  başlayan  konferanslar  dizisinde  tartışılan  konular,  açığa  çıkan  sonuçlar  ve  alınan  kararlara  ilişkin UÖKV  yönetim  kurulu  gazetemize  açıklama  yaptı. 

Kadın  kırımı  kader  değildir 

Uluslar  arası  Özgür  kadınlar  vakfı  yönetim  kurulu,  konfernaslar  serisinde  kadın  katliamlarını  görünür  kılmayı  a  - maçladıklarını  belirtti.  UÖKV  "yaptığımız  konferanslar; recme  ve  idamın  kaldırılarak  kadın  kırımlarına  karşı  'dur' demek  kadar,  kadın  düşmanı  olan  bütün  sistemlere  karşı bir  itiraz  ve  örgütlü  mücadeleyi  geliştirme  çağrısıdır  aynı zamanda.  Bugüne  kadar  gerçekleştirdiğimiz  konferanslarda  kadın  kırımının,  biz  kadınlar  açısından  bir  kader  olmadığını  ve  kadınların  yürüttüğü  özgürlük  mücadeleleriyle  bu zincirleri  parçaladıklarının  vurgusu  ön  plana  çıktı"  dedi. 
UÖKV  Konferanslarda;  uluslar  arası  kamuoyu  ve  hukukun recm  ve  idamı  bir  insanlık  suçu  olarak  nitelemesine  çağrı olduğunu  söyledi.  Yine  recm  ve  idamı  uygulayan  ülkelere karşı  radikal  yaptırımların  gerçekleştirilmesini  hedeflediklerini  vurguladı.  Paris,  Stocholm  ve  Londra’da  gerçekleştirilen  konferanslarda  sorunun  analizi  kadar  doğru  mücadele yöntemleri  üzerinde  durulduğunu  kaydeden  UÖKV  yönetimi  şöyle  devam  etti;  "Yürütülen  tartışmalarda  dünya  üzerinde  recm  ve  idama  gerekçe  yapılan  bütün  suçlamaların altında  yaşanan  asıl  sebebin,  kadın  kimliği  ve  bedeninin 


denetim  altına  alınması  olduğu  sonucuna  varıldı.  İran’da Zöhre’nin,  Azar  Kabirinat’ın  yaşadıklarıyla  Türkiye’de  Medine’nin,  Şemse’nin  ve  daha  binlerce  kadının  yaşadıkları benzerdir.  Yaşanan  bu  vahşet  hangi  coğrafyada  olursa  ol  - sun,  renkleri,  dilleri,  ırkları  farklı  farklı  da  olsa  hepsinin  ortak  noktası  kadın  olmaktır"  diye  belirtti.  Recm  ve  idamın  bir insanlık  suçu  olduğunu  ifade  eden  kadın  vakfı  yönetimi, konferanslarda  recm  ve  idamın  teşhiri  yanında,  uygulayan ülkelerinin  yargılamaları  gerektiğine  dair  vurguların  yapıldığını  söyledi. 

En  uzun  ve  sistematik  savaş  kadına  karşı  yürütülüyor 

UÖKV  yönetim  kurulu  değerlendirmesini  şöyle  sürdürdü:  "Kadın  kırımının  evrensel  boyutlarının  ve  özelde  de recm  ve  idamın  değerlendirildiği  konferanslarımız  genelde Kürdistan,  İran,  Irak,  Suriye,  Türkiye,  Afganistan  gibi  ülkelerden  yola  çıkılarak  irdelenmeye  çalışıldı.  Kadına  karşı yürütülen  kırım  politikalarının,  Batı'da  yaşanan  formları üzerinde  de  duruldu.  Bugüne  kadar  yaptığımız  her  üç  konferansta  da  vardığımız  ortak  sonuçlardan  biri  evrensel  dü - zeyde  tarihin  en  uzun  ve  sistematik  savaşının  kadına  karşı yürütülmesidir.  Ancak  buna  rağmen  şimdiye  kadar  bir savaş  olarak  tanımlanmamıştır"  dedi. 

Kadın  vakfı  yapılan  konferanslarda;  Ortadoğu'nun  de  - mokratikleşmesi  ve  kadının  özgürleşmesi  için  yürütülen mücadelelerin  öneminin  de  vurgulandığını  söyledi.  Recm ve  idamların  engellenmesinde  uluslararası  hukuk,  evrensel  insan  hakları  beyannamesi  ve  CEDAVV  gibi  antlaşmaların  rolü  üzerinde  durulduğunu  belirtti.  Yine  recm  ve  idamlara  karşı  siyasal  ve  toplumsal  kampanyaların  da  ele  alındığını  sözlerine  ekledi. 

UÖKV  devamla  "Londrada  yapılan  konferansa  Af  Örgütü  adına  konuşmacı  olarak  katılan  Ann  Harrison’ın  2008  ve 
201  l’de  yapılan  yasa  dağişiklikleriyle  idam  cezalarının  art¬ 


tığını  vurgulaması  ve  Af  örgütü  olarak  resmi  rakam  ve  ifadelere  güvenmediklerini  vurgulaması  durumun  ciddiyetinin hangi  düzeyde  olduğunu  gözler  önüne  sermektedir"dedi. 

Kararlar 

Kadın  Kırımını  Durduralım,  Recm  ve  idama  Son  konferanslarında  öne  çıkan  kararlar  ilişkin  ise  şunlar  dile  getirildi. 

*Bugüne  kadar  yapılan  tüm  konferanslarda  kadın  kırımını  meşru  gören  yasalarda  radikal  değişikliklere  gidilmesi, 

'Alternatif  toplumsal  sözleşmelerin  geliştirilmesi,  kadın  kırımı,  recm  ve  idama  karşı  geliştirilen  kampanya  ve mücadelelerin  ortaklaştırılıp  birbirini  güçlendirmesi, 

‘Uluslararası  hukukta  kadın  kırımının  Jenosit  gibi  bir insanlık  suçu  olarak  kabul  edilmesi  için  çalışmaların  sürdürülmesi, 

'İdam  ve  recm  tehdidi  ile  karşı  karşıya  olan  kadınların yaşamlarını  korumak  amaçlı  uluslararası  girişimlerin  geliştirilmesi,  bu  bağlamda  Doğu  Kürdistan  ve  İran’daki  kadın  tutuklularıyla  dayanışma  kampanyalarının  örgütlendirilmesi gibi  bir  çok  önemli  noktada  bir  kararlaşmaya  gidildi"  dedi. 

UÖKV  "Kadın  kırımına  hayır,  Recm  ve  idama  Son"  konferanslarından  üçüncüsü,  9  Şubat  2012’de  Utrecht  Üniversitesi  Martinus  J.  Langeveldgebouvv  boothzaal’da  gerçekleştirilecek.  Bu  konferansımıza  Kadın  kırımına  hayır komitesinden  Gönül  Kaya,  Yazar  Renata  Van  Der  Zei, Politik  activist  Houzan  Mahmut,  Doğu  Kürdistanlı  kadın aktivist  Diba  Alikhani  ve  Zilan  Ronahi,  IFWF  temsilcisi Nursel  Kılıç,  Kürt  Kadın  parlamenter  Ayla  Akad  Ata  ve uluslararası  insan  hakları  kuruluşu  olan  HİVOS’tan  birtemsilci  katılacak.  Yapılacak  bu  konferansımıza  tüm  duyarlı çevreler  davetlidir.  Konuya  ilişkin  geniş  bilgi  almak  ve  katılım  sağlamak  için  stopthestoning@hotmail.com  adresine yazmaları  yeterli  olacaktır"  çağrısında  bulundu. 


•  Haber  Merkezi 
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Newaya  Jin 


Mısır’da  kadın  haklarına  çekince 

Mısır’da  siyasi  partilerin  reform  sürecinde,  kadın  hakları  konusunda  verdikleri  sözleri tutmadıklarını  açıklayan  Af  örgütü,  bu  durumun  endişe  verici  olduğunu  açıkladı. 


•  Haber  Merkezi 

Uluslararası  Af  Örgütü  Ocak  ayının  sonunda  yaptığı açıklamada,  Mısır’ın  en  büyük  siyasi  partilerinin çoğunun  ülkenin  geçiş  sürecinde  istekli  bir  şekilde insan  hakları  konusunda  reform  yapmayı  vaat  ettiğini  ama  ya karışık  mesajlar  verdiklerini  ya  da  açıkça  ayrımcılığın  sonlandırılması,  kadın  haklarının  korunması  ve  ölüm  cezasının  kaldırılmasının  altına  imza  atmayı  reddettiğini  dile  getirdi. 

Kasım’da  başlayan  parlamenter  seçimler  öncesinde Uluslararası  Af  Örgütü,  Mısır’da  seçimlere  katılan  siyasi  partilerden  10  tane  önemli  tedbiri  içeren  “insan  hakları  manifestosu”nu  imzalamasını  istedi.  Böylece  partiler  anlamlı insan  hakları  reformları  yapacaklarının  sinyallerini  verecekti. 

Uluslararası  Af  Örgütü  54  siyasi  partiye  yazdı  ve  -dokuzu  tamamen  ya  da  kısmen  bu  sözleri  yerine  getirmeyi  kabul eden- 15  ana  parti  ile  görüşme  yolları  arandı.  Başka  üç  parti ise  sözlü  geri  dönüş  yaptı. 

Her  ne  kadar  Uluslararası  Af  Örgütü  görüşünü  almak için  kayda  değer  çabalar  sarfetmiş  olsa  da  Halk  Meclisinde en  çok  koltuk  sayısına  sahip  olan  Özgürlük  ve  Adalet Partisinden  tam  olarak  bircevap  alamadı.  Böylece  tam  olarak  cevap  alamadığı  parti  sayısı  üç  oldu. 

Uluslararası  Af  Örgütü  Orta  Doğu  ve  Kuzey  Afrika  geçici direktörü  Philip  Luther  “Yeni  Parlamento’nun  Ocak’ta  ki  ilk oturumunda,  birçok  önde  gelen  partinin  bize  söz  vermesi  ve adil  yargılanmayı  güvence  altına  alma,  yoksul  mahallelerde 


yaşayanların  haklarını  koruma  ve  işkence  ile  mücadele  konusundaki  istekli  sözlerin  altına  imza  atmaya  hazır  olması  cesaret  verici.  Fakat  bazı  partilerin  kadınlar  için  eşit  haklar  sağlamayı  reddetmesi  rahatsız  edici  bir  durum.  Yeni  Parlamentoca  çok  az  kadın  koltuk  sahibi  olmuşken,  Mısır’ın  siyasi hayatında  geniş  role  sahip  kadınlar  için  hâlâ  büyük  bir  engel orada  durmakta.  Yeni  Parlamentoyu  yeni  bir  yasa  çıkarma şansını  Mısır’daki  bütün  bireylerin  hakkını  güvence  altına almak  için  kullanmaya  çağırıyoruz.  Temel  taşı  da  ayrımcılık karşıtlığı  ve  cinsiyet  eşitliği  olmalı”  açıklamasında  bulundu. 

Mısır  sosyal  Demokrat  Partisi  ve  Halkçı  Sosyalist  ittifak Partisi,  manifestodaki  bütün  sözlerin  altına  imza  atan  tek parti  olurken  çağrıya  cevap  veren  12  partinin  neredeyse hepsi  ilk  yedi  madde  konusunda  anlaşmaya  vardı. 

Bunların  arasında  sosyal  ve  siyasi  haklar  da  bulunuyor. 
En  önemli  sözlerin  arasında  ise  üç  yıldır  süren  olağanüstü halin  kaldırılması,  işkence  ile  mücadele,  toplanma  ve  ifade özgürlüğünü  desteklemek,  adil  yargılanmayı  güvence  altına almak  ve  Hüsnü  Mübarek  döneminde  gerçekleşmiş  hak ihlallerinin  soruşturulması  yer  alıyor. 

Uluslararası  Af  Örgütü  ayrıca  yoksul  mahallelerde  yaşayanların  haklarını  ve  bütün  Mısır  halkının  ekonomik,  sosyal ve  kültürel  haklarınının  sağlanmasını  da  içeren  sözleri güvence  altına  aldı. 

Çekinceler 

Ayrımcılığı  sonlandırmayı  amaçlayan  sekiz  teminat, 


çoğu  parti  tarafından  imzalandı.  Fakat  birkaçı  Uluslararası Af  Örgütünün  cinsel  kimlik  ve  cinsel  yönelimi  temel  alarak yaptığı  ayrımcılığı  sonlandırma  çağrısı  için  imza  veremeyeceğini  söyledi.  En  az  iki  partiden,  aralarında  kilise  inşa etmenin  de  olduğu  Kıptilere  yönelik  ayrımcılık  meselesi¬ nin  abartıldığı  açıklaması  yapıldı. 

Birkaç  partinin,  kadınlara  evlilik,  boşanma,  velayet  ve miras  konularında  eşit  hak  tanınmasını  da  içeren  kadın  haklarının  korunmasını  talep  eden  dokuzuncu  teminatla  ilgili çekinceleri  vardı.  Birkaç  parti  neden  bu  sözleri  veremeyeceğini  İslami  yasayla  açıkladı. 

Çoğu  parti  ölüm  cezasının  kaldırılmasını  öngören  10. 
teminattan  ötürü  çekince  duyduğunu  belirtti  ve  bunun  ya İslam  ile  çeliştiğini  ya  da  bu  teminat  üzerinde  çalışmaya devam  ettiklerini  dile  getirdi.  Ölüm  cezasını  kaldırma  eğiliminde  olan  iki  parti  bile  bunun  uzun  soluklu  bir  hedef olduğunu  ama  gelecek  yıllarda  başarılmasının  mümkün gözükmediğini  söyledi. 

“Siyasi  partilerin  asıl  sınavı  bu  teminatları  baskıcı  Mübarek  dönemi  yasalarını  ortadan  kaldırmak  için  Parlamento’da  girişimlere  çevirebilmeleri  olacak.  Polis  ve  güvenlik  güçlerinde  reforma  gidilmesi,  insan  haklarını  koruyan  yasaların geçirilmesi  ve  alışagelmiş  hak  ihlali  uygulamalarına  son  verilmesi  sağlanmalı.  Öncelikli  olarak  ise  olağanüstü  hal  kaldırılmalı”  diye  konuşan  Luther  sözlerine  şöyle  devam  etti: 

“Kadınlar  ve  erkekler  Mübarek!  devirip  bu  seçimlerin yolunu  açan  protestolarda  omuz  omuza  durdular.  Eşitliği yadsımak  Mısır’ın  insan  haklarına  ve  her  bireyin  onuruna saygı  duyduğu  yeni  bir  döneme  girdiğine  dair  yeşeren  umutları  suya  düşürür.” 

Uluslararası  Af  Örgütü’nün  Mısır  İçin  İnsan  Hakları 

Manifestosundaki  10  Teminat 

1- Olağanüstü  hal  durumuna  son  verin  ve  güvenlik  güçlerinde  reforma  gidin 

2- iletişimden  yoksun  bırakılan  gözaltı  süreçlerine  son verin  ve  işkence  ile  mücadele  edin 

3- Adil  yargılanmaları  güvence  altına  alın 

4- Toplanma,  dernek  kurma  ve  ifade  özgürlüklerini  koruyun 

5- Geçmiş  hak  ihlallerini  araştırın 

6- Herkesin,  ekonomik,  sosyal  ve  kültürel  haklarını  tanıyın 

7- Yoksul  mahallelerde  yaşayan  insanların  haklarını koruyun 

8- Ayrımcılığı  sonlandırın 

9- Kadın  haklarını  koruyun 

10- Ölüm  cezasını  kaldırın 


Amerika’da  kadınların  %20’si  tecavüze  uğruyor 

Saldırıya  uğrayanların  çoğu  tecavüz  veya  başka  türde  cinsel  saldırıya  gençlik  yıllarında  hedef  olduklarını anlattı  .Tecavüz  mağdurlarının  yüzde  80’ine  yakını  25  yaşından  önce  bu  saldırıya  uğradığını  belirtti. 


Son  yıllarda  dünyada  giderek  artan  kadına yönelik  şidddet,  yapılan  araştırmalarda  çıkan sonuçlar  daha  da  çarpıcı  bir  boyut  ortaya  koyuyor.  En  son  Aralık  2011'de  Amerikan  Hastalık Kontrol  Merkezinin  yaptığı  bir  araştırmaya  göre,  kadınların  yaklaşık  yüzde  20’ sinin  yaşamlarının  bir  noktasında  tecavüze  ya  da  tecavüz  girişimine  maruz  kaldıkları  ifade  edildi. 

Amerikan  Hastalık  Kontrol  Merkezi’nce  yapılan araştırmada  kadınların  yüzde  25’inin  de  eşlerinin  veya birlikte  yaşadıkları  kişilerin  saldırısına  uğradıkları belirlendi. 

Amerika’da  kadın  ve  erkeklere  yönelik  cinsel  şiddetin  boyutlarının  incelendiği  ulusal  çaptaki  ilk  araştırmaya  göre,  dakikada  24’den  fazla  insan  tecavüze,  şiddete  veya  ısrarlı  izlemeye  maruz  kalıyor.  Bu  nitelikte 
12  milyon  suç  duyurusu  yapıldığını  belirten  merkez, 
“Cinsel  Partner  ve  Cinsel  Şiddet  Araştırmasının  sonuçları,  “son  derece  hayret  uyandırıcı”  diye  niteledi. 

En  büyük  tehlike  gençlik  yıllarında 

Araştırmaya  göre,  önceki  bir  yıl  içinde  Amerika’da  1 
milyonu  aşkın  kadın  tecavüze  uğradığını  bildirdi. 

6  milyonu  aşkın  kadın  ve  erkek  ısrarla  takip  edildiklerini  anlattılar.  12  milyonu  aşkın  kadın  ve  erkek,  geride kalan  bir  yıl  içinde,  cinsel  partnerlerinin  tecavüz,  fiziki şiddet  ve  ısrarlı  takibine  hedef  olduklarını  bildirdiler. 

Amerikan  Ulusal  Yaralanmayı  Önleme  ve  Kontrol Merkezinden  Dr.  Unda  Degutis,  “Cinsel  şiddete  maruz  kalan,  ısrarla  takip  edilen  ve  cinsel  partnerlerin¬ 


den  şiddet  gören  insanlar,  bunun  etkilerini  ömürleri boyunca  yaşıyor.”  dedi. 

Saldırıya  uğrayanların  çoğu  tecavüz  veya  başka  türde cinsel  saldırıya  gençlik  yıllarında  hedef  olduklarını  anlattı.  Tecavüz  mağdurlarının  yüzde  80  ine  yakını  25  yaşından  önce  bu  saldırıya  uğradığını  belirtti. 

Dr.  Degutis  18  yaşından  küçükken  tecavüze  uğrayan  kadınların  yüzde  35’  inin,  yetişkin  yaşlarında  da  tecavüz  kurbanı  olduklarını  açıkladı.  Tecavüz  kurbanların¬ da  güvenliğin  yetersizliği  korkusu,  travma  sonra  stres bulgularının  arttığı  ve  astım,  iritabl  bağırsak  sendromu, diyabet,  sık  sık  tekrarlanan  baş  ağrısı,  sürekli  ağrılar  ve 


uykusuzluk  gibi  klinik  belirtiler  görüldüğünü  söyledi. 

Erkeklere  yönelik  tecavüz  ve  diğer  cinsel  saldırıların etkilerinin  de  incelendiği  araştırmada,  tahminen  her 
71  erkekten  birinin  hayatlarının  bir  noktasında  tecavüze  uğradığı  ortaya  çıktı. 

Erkek  mağdurların  yaklaşık  53  üne  yakını,  ilk  kez  25 
yaşından  önce  bir  şekilde,  cinsel  partnerlerinin  şiddet içeren  davranışlarına  hedef  olduklarını  anlattı.  Erkek tecavüz  kurbanlarının  yüzde  25  kadarına,  10  yaşında veya  daha  da  küçükken  tecavüz  edildiği  belirlendi. 

•  Haber  Merkezi 


Biz  hayır  diyoruz 

Eduardo  Galeano 


2003  yılında  ABD  öncülüğündeki  Batılı  güçler,  büyük  gürültüler 
içinde  Otadoğu’ya,  Afganistan  ardından  Irak’a  yönelik  işgal sürecini  başlattığında  çarpıcı  tartışmalar  yaşanmıştı.  Hepimiz hatırlarız.  2001  yılında  11  Eylül  sonrası,  bu  güçler  ‘hiçbirşey  eskisi  gibi olmayacak’  demişler  ve  ‘artık  dünyanın  karar  vermesi  gerekecek;  ya bizden  olunacak,  ya  da  düşmanımız  olunacak’  diye  de  eklemişlerdi.  Bu sözü  günümüzden  binlerce  yıl  önce  kendini  tanrı-kral  ilan  eden Hammurabi  söylemiş:  ‘Ya  bana  boyun  eğeceksiniz,  ya  da  yok  edileceksiniz’...  Dünyanın  yeniden  paylaşım  sürecini,  ABD  öncülüğündeki  küresel  sermaye  güçleri  bu  sözlerle  savaşı  daha  da  hızlandırdılar.  Bunu savaş  kılıfına  da  uydurdu:  ‘Ortadoğu  geri  ve  diktatörlerin  yeridir.  Biz  bu coğrafyaya  demokrasi  (!)  getireceğiz...  'Kimi  çevreler  bu  sözler  karşısında  ne  kadarda  heyecanlanmış,  ‘yaşasın  ABD  bize  demokrasi  getirecek’  diye  adeta  zil  takıp  oynamışlardı.  O  dönem  çok  iyi  hatırlarım, CİA’de  çalışmış  bir  uzmanla  yapılan  röportajda  şu  sözler  yer  almıştı: ‘ABD,  Latin  Amerika  ülkelerine  ne  kadar  demokrasi  getirmişse, Ortadoğu’ya  da  o  kadar  demokrasi  getirecektir.’ 

Latin  Amerika’ya  ABD  öncülüğünde  getirilen  (?!)  demokrasiyi  en  çarpıcı  bir  şekilde  yaşayan  ülkelerden  biri  Arjantin  olmuştur.  Bu  demokrasi gerçekliğini  en  iyi  kim  anlatır  biliyor  musunuz?  Tabii  ki  Plaza  del  Mayo anneleri,  yani  Arjantin’deki  ABD  destekli  cuntanın  katlettiği,  kaybettiği, kemikleri  ve  akıbetleri  dahi  hala  bilinemeyen  binlerce  kayıp  çocukların anneleri,  yani  Arjantin’in  beyaz  eşarplı  direngen  anaları  bilirler... 

Bu  demokrasiyi  kim  iyi  anlatır,  biliyor  musunuz?  Meksika’da,  Meksika devleti  ile  ABD  şirketlerinin  ortaklığı  temelinde  fabrikalarda  sömürülen, ucuza  çalıştırılan,  bu  da  yetmezmiş  gibi,  kaçırılan,  tecavüz  edilerek  öldürülen  ve  cesetleri  çöle  atılan  Meksika’nın  yoksul  kadınları  bilirler... 

Latin  Amerika’nın  Amazon  ormanları  da  ABD  öncülüklü  ‘demokrasiden’  nasibini  almadı  değil...  Dünyanın  akciğerleri  olarak  bilinen  ormanları  şimdi  bu  ‘demokrasi’  karşısında  yaşam  mücadelesi  veriyor.  Çünkü  sermaye  güçlerine  tanınan  sınırsız  imkanlar  nedeniyle  bu  akciğerler  kanser hastalığına  yakalanmışçasına  tükenme  tehlikesiyle  karşı  karşıya. 

Sadece  Latin  Amerika  mı,  bu  ‘demokrasiden’  nasibini  aldı?  Elbette ki  hayır.  Afrika  halkları  Batılı  ilaç  şirketlerinin  bedavadan  kobayları  olarak  kullanılmaya  devam  ediyorlar.  Önce  virüsler  dağıtılır,  sonra  da  ilaçlar  dağıtılır  ve  işe  yarıyor  mu,  yaramıyor  mu  diye  bakılır...  Kabileler arası  çelişkiler  derinleştirilir,  her  kesime  silah  satılır,  sonuçlar  üzerinden  de  ‘demokratik  müdahale’  de  uluslararası  barış  güçlerine  yaptırılır. 
Buyrun  size  demokrasi... 

Farklı  coğrafyalardaki  rejimler,  ABD  öncülüğündeki  siyasete  hizmet ettikleri  müddetçe  desteklenir.  Yapılan  darbeler  ya  sessizce  izlenir,  ya uygulanan  vahşetler  artık  üzeri  örtülemeyecek  hale  gelince  ‘böyle  olmaz’ diye  bu  güçlerce  ‘sert  eleştirilir’  ve  daha  uygun  yürütülmesi  istenir,  ya  da bu  rejimler  gereğinden  fazla  artık  deşifre  olunca  da  devrilerek  yeni  kukla yönetimler  başa  getirilir. 

Milyonlarca  insan,  kadın,  erkek,  çocuk,  yaşlı  bu  ‘demokrasi’  nedeniyle  ülkelerinden,  yerlerinden,  yurtlarından  edilirler.  Göç  ederler,  Avrupa yollarında  bindikleri  gemiler,  sandallar  batar,  ölürler.  ‘Kurtulduklarını’  sananlar  da  bu  ülkelerin  mülteci  kamplarında  psikolojik  olarak  çökmezlerse, genelde  bu  kez  kişilik  olarak  kaybolup  giderler.  Kökenlerinden,  kültürlerinden,  inançlarından,  farklılıklarından  kaynaklı  hep  ‘yabancı’  olmanın acısını  çekerler.  Kendilerini  örgütleyenler,  bilinçlenenler,  haksızlığa  ‘hayır’ diyenler  bu  ‘demokrasi’  sahibi  güçler  tarafından  ‘terörist’  ilan  edilirler. 

Ortadoğu’ya  getirilen  demokrasinin  dünya  çapındaki  yansımalarına dair  inanıyorum  ki,  sizler  benden  daha  çok  örnekler  vereceksiniz.  Hani insanın  ‘eyvah,  yandık  Batının  demokrasisi  geliyor’  diye  bağırası  geliyor. 

Demokrasinin  gücü  egemenlerin  kontrolüne  geçince  sonuçlar  da kuşkusuz  böyle  olacaktır.  Bu  egemenlerin  bunca  ‘demokrasi  pratiğine’ rağmen  bir  de  çıkıp  ‘terör  listeleri’  hazırlaması  da,  işin  en  çarpıcı  tarafı  da bu  tabii.  Yani  en  başta  biz  kadınlar,  ezilen  halklardan  olan  biz  Kürtler, üzerinde  en  kirli  pazarlık  ve  oyunların  döndüğü  coğrafyalardan  olan  biz Kürdistanlılar  ve  Ortadoğulular  olarak  kendi  terör  listemizi  oluştursak, nasıl  bir  liste  çıkar  acaba?  Son  100  yılı  ele  alsak  desem,  çok  uzun  olur. 
Kısa  olsun,  son  30  yılı  ele  alsak;  listenin  ne  kadar  uzun  olacağını  görebiliriz.  Bu  listeye  her  coğrafyadaki  kadınların,  halkların,  toprakların,  hatta doğadaki  canlıların  hazırlayacakları  ‘terör’  listesini  de  alsak...  Egemenlerin  tüm  dünya  canlılarına-varlıklarına  dönük  uyguladıkları  ‘demokrasi’ uygulamalarını  sıralasak;  yakılan  köyler-ormanlar-canlılar,  kullanılan kimyasal  silahlar,  savaş  çıkarmak  için  uygulanan  komplolar,  diplomasi adına  yok  edilen  alınıp  satılan  değerler-kültürler,  soykırıma  uğratılan halklar,  kadın  ve  çocuk  ticaretinden  sağlanan  karlar,  enerji  kaynaklarının sömürüsü...  Bu  liste  de  uzayıp  gidecektir.  ABD  öncülüğündeki  ‘demokrasi’  politikalarının  kadınların,  insanların,  kültürlerin,  halkların,  doğanın başına  neler  getirdiğini  göreceğiz. 

Yaşanan  3.  Dünya  savaşı,  ‘demokrasinin’  gerçek  sahipleri  ve  yaratıcıları  ile,  onu  hırsızlamak,  içeriğini  boşaltmak  ve  kendi  çıkarları  için  kullanmak  isteyenler  arasındadır.  Kürt  halkının,  AKP’nin  yürüttüğü  tüm  pervasız  saldırılara  karşı,  yine  ABD’nin  de  demokrasi  adına  buna  en  üst düzeyde  verdiği  desteğe  karşı  gerçekleştirdiği  direniş  buna  örnektir. 

Onların,  egemenlerin,  zalimlerin  ‘demokrasilerini’  istemiyoruz  ve ‘Biz  Hayır  diyoruz.’ 
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Uğur  böceği 

Bitkilere  musallat  olan  ne  kadar  zararlı varsa  hepsini  yiyerek  yok  ediyorlar. 

Uğurböceği,  Coccinellidae  familyasını  oluşturan  çok  yaygın görülen  türlerinin  ortak  adıdır.  Büyük  bir  kısmı  renklidir.  Ust kanatları  kırmızı  ya  da  sarı  üzerine  siyah  noktalı  ya  da  tersi, yani  siyah  zemin  üzerine  kırmızı,  pembemsi  ya  da  sarı  desenlidir. 
Tropiklerde  mavi  ve  yeşil  renklerine  de  rastlanır.  Dut  vb.  meyvelerin  üzerinde  bulunurlar.  Boyları  yaklaşık  0,5  cm  olan  bu  familyaya  ait  hayvanların  yarım  küre  şeklinde  görünen  vücutları  çok  tipiktir.  Nadiren  hafifçe oval  olurlar.  Ancak  Asya’daki  bazı  türler  1  cm.’nin  üzerine  çıkar. 

Epilachninae  alt  familyası  hariç, hepsi  yararlı  böceklerdir.  Larvaları ve  erginleri  yaprak  bitlerini  ve  koşnilleri  büyük  sayıda  yediklerinden  biyolojik  mücadelede  kullanılır.  Birkaç  türü  larva  iken  yaprak  biti,  ergin iken  öncelikle  mantar  yerler. 

iyi  uçarlar,  rahatsız  edildiklerinde  yere  düşerler  ve  çok  defa  bacaklarını  vücuda  toplayarak  ölü  taklidi  yaparlar.  Kışı  birçoğu  bir  arada  ergin  olarak  geçirirler.  İlkbaharda  yumurtalarını  yaprakların  altına  ya  da  kabukların  yarıklarına  bırakırlar.  Larvaları  yumuşak  derili,  çok  defa  renkli  de  - senli,  çok  hareketlidir.  Genellikle  dört  defa  deri  değiştirirler.  Gelişme süreleri  30-60  gündür.  Senede  iki  döl  verirler.  Yumurtalar  çoğunlukla yaprak  biti  kolonilerinin  civarına  bırakılır.Larvalarda  negatif  ve  pozitif geotaksi  çok  iyi  gelişmiştir. 

Ayrıca  uğurböceği  yumurtlayarak  çoğalır  ve  yaşamları  boyunca  bir çok  yumurta  bırakırlar,  yavru  bakımları  yoktur 

Uğur  böcekleri  neden  uğurlu  kabul  edilir? 

Uğur  böceklerinin  uğuruna  inanan  birçok  toplum  var.  Orta  Avrupa’da  eline  uğur  böceği  konan  kızın  evleneceği,  Kuzey  Avrupa’da  ki  bazı ülkelerde  ise  üzerine  uğur  böceği  konan  kişinin  dileklerinin  gerçekleştireceği  inancı  varıdır.  Ortadoğu  toplumların  ve  Kürdistan’da  da  Uğur böceklerinin  uğurlu  olduğuna  inanılır. 

Böceğin  uğuruyla  ilgili  şöyle  bir  rivayet  var.  Zamanın(tarım  toplumlarına  dayanma  ihtimali  var)  birinde,  bahçeleri  zararlı  böcekler  istila etmiş,  insanlar  çaresizlik  içinde  zararlılarla  nasıl  mücadele  edeceğini bilemezken  uğur  böcekleri  ortaya  çıkıvermiş.  Bitkilere  musallat  olan  ne kadar  zararlı  varsa  hepsini  yiyerek  yok  etmişler.  İnsanlık  o  günden  sonra bu  böceği  uğurlu  kabul  etmiş... 

Kaynaklar  Uğur  böcekleri  birçok  tarım  ürününe  zarar  veren  yaprakbitlerini  yiyerek  beslendiği  ve  yaşamları  boyunca  yaklaşık  5000  yaprakbiti  yediğini  söylüyor. 

•  Araştırma  Merkezi 


Fillerin  kabus  yılı 

Nesli  tükenme  tehdidi  altındaki  filler  için  2011  yılı,  1989'da fildişi  ticaretinin  yasaklanmasından  beri  en  fazla  öldürüldükleri  yıl  oldu. 

Vahşi  hayvanların  avlanmasına  karşı  çalışmalar  yürüten  Traffic örgütünden  yapılan  açıklamada,  çok  büyük  miktarlarda  ele  geçirilen fildişinin,  bu  yıl  en  az  2  bin  500  hayvanın  öldürüldüğünü  ortaya  koyduğu  bildirildi.  Ele  geçirilen  fildişlerinin  bir  kısmının  daha  önce  öldürülmüş  hayvanlara  ait  olabileceği  ve  Afrika'da  bu  yıl  kaç  filin  öldürüldüğünün  tam  olarak  bilinmediği  kaydedilse  de  uzmanların  fillerin  avlanmasına  karşı  ‘alarma  geçtiği’  belirtiliyor. 

Yasa  dışı  olarak  ticareti  yapılan  fildişlerinin  büyük  bölümü  Afrika'dan  Asya'ya  gönderiliyor.  Asya  ülkelerinde  fildişi  süs  eşyalarına  ve tıbbi  bir  faydası  olmadığı  ispatlanmasına  rağmen  ilaç  olarak  kullanılan gergedan  boynuzuna  talebin  arttığı  kaydediliyor. 

Traffic  yetkilileri,  toplam  rakamlar  henüz  netleşmemiş  olsa  da  20- ll'de,  her  biri  800  kilogramdan  fazla,  13  ayrı  stoğun  ele  geçirildiğini 
bildirdi.  Bu  miktarın  2010  yılında  ele  geçirilen  toplam  yaklaşık  1000 
kilogram  olan  fildişinin  çok  çok  üstünde  olduğu  vurgulandı. 

Yetkililer,  23  yıllık  verilere  göre  bu  yılın  ‘filler  için  gerçekten  korkunç  bir  yıl  olduğunu’  kaydetti.  Bu  yıl  ayrıca  443  gergedanın  da  öldürüldüğü  belirtildi. 


•  Araştırma  Merkezi 


Yeni  buzul  çağı  1500  yıl  sonra 


Artan  dünya  nüfusuyla  iklimin  giderek  bozulması; 
sıcaklık  artışları  ve  okyanuslarla  denizlerin  seviyelerinin  gelecekte  artışına  kesin  işaret  ediyor. 

•  Haber  Merkezi 


Nature  Geoscience  dergisine  göre, sanayi  ürünlerinden  atmosfere  salınan  karbondioksit,  kuramsal  olarak bugün  birdenbire  kesilse  bile,  sera  etkisiyle iklim  bozulmasına  neden  olan  karbondioksit gelecek  onlarca  yıl  atmosfer  katmanlarında asılı  kalacak. 

Birleşmiş  Milletler'in  Meteoroloji  Dairesinin  desteklediği  araştırmada,  en  az  beş  buzul  çağı  geçirdiği  bilinen  Dünya,  en  son  2,5 milyon  yıl  önce  başlayan  buzul  çağını  10  bin yıl  önce  bitirdi. 

İklim  araştırmacıları,  mevcut  durumda atmosferdeki  karbondioksit  miktarı  aynı kalsa  bile  kutuplarda  erimenin  süreceğini belirtiyor.  Cambridge  ile  Londra  üniversiteleri,  Florida  Üniversitesi  ve  Norveç'in  Bergen Üniversitesi  iklim  uzmanlarına  göre,  tüm hava  olaylarının  cereyan  ettiği  troposferde  ve genel  olarak  atmosferdeki  karbondioksit  milyonda  240  oranında  kalırsa  yerküre  1500  yıl sonra  'Altıncı  Buzul  Çağı'na  girmiş  olacak. 

Karbondioksit  oranının  milyonda  240'ın altına  düşürülmesi  isteniyor,  ama  petrol  gibi fosil  yakıtlarının  tüketilmesiyle  bu  hedef  şimdilik  hemen  hemen  imkansız  görünüyor. 

Dünyanın  geçirdiği  buzul  çağlarının  nasıl oluştuğu,  tam  olarak  bilinmiyor.  Atmosferde metan-karbondioksit  yoğunlaşmasının,  Dünya'nın  Güneş  etrafında  dolaşımını  dahi  etkile¬ 


yebildiği  tahmin  ediliyor.  Yer  kabuğu  levhaları,  fay  hatlarının  da  buzul  çağını  başlatabilen etmenler  olduğu  sanılıyor. 

Artan  dünya  nüfusuyla  iklimin  giderek  bozulması;  sıcaklık  artışları  ve  okyanuslarla  denizlerin  seviyelerinin  gelecekte  artışına  kesin işaret  ediyor. 

Dünya  ikliminin  "kurtarılabilmesi"  için, devlet  başkanları  ve  başbakanlar  dahil  BM 


düzeyinde  190  ülke  temsilcisinin  katılımıyla 
7-18  Aralık  2009'da  Danimarka'nın  başkenti Kopenhag'da  yapılan  zirve  "tam  fiyaskoyla" 
bitmişti. 

Karbondioksit  salimim  düzenleyen  1997- 
Kyoto  Protokolü'nden  Kanada  devleti  bile yakın  zamanda  çekildi  ve  kötümser  bekleyiş hızlandı. 


Nükleersiz  Japonya’ya  doğru  ilk  adım 


BBC’nin  haberine  göre 
Japonya  nükleersiz geleceğe  bir  adım daha  yaklaştı.  With  Shikolu  Elektrik  Güç  şirketine  ait  olan 
Ikata  2  numaralı  nükleer  reaktörü  çevirim  dışı  bırakıldı.  Ja  - ponya’da  bulunun  54  nükleer reaktörden  sadece  beşi  çalışıyor.  Japon  ya’  da  nükleer  reaktörlerden  elde  edilen  elektrik 
%90  azaldı.  Bu  çarpıcı  azalma¬ ya  rağmen  Japonya’da  kara kışın  ortasında  elektrik  sıkıntısı  yaşanmıyor. 

Fukuşima'da  yaşanan  nükleer  felaketten  sonra  hem  fela¬ ketin  yaşanmasına  sebep  olan 


koşullar  hem  de  alternatif  enerji  kaynakları üzerinde  derince  düşünmeye  başladılar.  Greenpeace  Akdeniz,  Fukuşima'da  yaşanan  nükleer  felaketten  sonra  nükleer  santral  işleten santraller  şirketler  ve  regülatörler  mercek  altına  alındığına  dikkat  çekiyor. 

Japonya'da  başlayan  tartışmaların  merkezinde  nükleer  santral  işleten  şirketlerin  politikacılarla  olan  yakın  ilişkileri,  şirketlerin  ekonomik  çıkarlarını  ön  planda  tutmaları  sonucu  güvenlik  standartlarına  yeterince  önem  vermemeleri  ve  nükleer  güvenlik  komisyonunda  yaşanan  yolsuzluk  skandalları.  Komite  üyeleri reaktörün  güvenlik  kontrolleri  ve  stres  testi  esnasında  nükleer  sanayiden  para  kabul  etmesi bulunuyor. 


•  Haber  Merkezi 


En  pahalı  doğal  afetler  yılı 


Almanya’nın  n.tv  haberine  göre  2011  yılı felaketlerin  en  pahalıya  mal  olduğu  yıl oldu.  Meydana  gelen  depremler,  sel  ve fırtınalar  dünya  çapında  380  miİyar  doların  da üzerinde  bir  ekonomik  zarara  yol  açtı. 

Dünya  genelinde  yaşanan  doğal  felaketler, daha  önce  hiç  2011  yılındaki  kadar  pahalıya  mal olmamıştı.  Münih  merkezli  sigorta  grubu  “Munich Re’nin  verilerine  göre  2011’deki  doğal  felaketler, dünya  genelinde  yaklaşık  380  milyar  dolar  zarara mal  oldu.  Bu  rakam  2005  yılında  New  Orleans’ı yerle  bir  eden  Katrina  Kasırgası’nın  yol  açtığı  rekor zarardan  üçte  iki  oranında  daha  yüksek. 

Sadece  Mart  ayında  Japonya’yı  vuran  deprem ile  Şubat  ayında  Yeni  Zelanda’da  meydana  gelen 


depremin  faturası,  yıl  içindeki  tüm  zararın  üçte ikisine  karşılık  geliyor.  “Munich  Re”,  daha  önceki yıllarda  en  büyük  hasarın  hava  koşullarından  kaynaklanan  doğal  felaketler  nedeniyle  ortaya  çıktığına  dikkat  çekerek,  2011  yılında  toplam  hasarın bölgelere  dağılımında  da  değişiklikler  olduğunu, hasarın  yüzde  70’  inin  Asya’da  meydana  geldiğini bildirdi. 

Sadece  doğal  felaketlerde  27  bin  kişi  öldü 

Geçtiğimiz  yıl  meydana  gelen  doğal  felaketlerde  ortalama  27  bin  insan  yaşamını  yitirdi.  Bu  rakam  bir  önceki  yıla  oranla  yine  de  düşük.  Zira  20- 
10  yılında  sadece  Haiti’de  yaşanan  depremde 


yaklaşık  220  bin  kişi  ölmüştü.  Ancak  bu  rakamlara  Afrika  Boynuzu’nda  yaşanan  son  60  yılın  en korkunç  kıtlık  feleketinde  hayatını  kaybedenler dahil  edilmedi. 

Munich  Re’ye  göre  201 1  yılında  sigortalanmış zarar  da  yaklaşık  105  milyar  dolarla  yine  bugüne kadarki  rekor  sayıya  ulaştı.  Bu  rakam  2005  yılında  101  milyar  dolardı.  Yılın  en  pahalı  doğal  felaketine  ise  Japonya’da  yaşanan  deprem  ve  onun ardından  ortaya  çıkan  tsunami  yoİ  açtı.Yerleşim birimleri,  sokak  ve  tren  raylarını  yutan  bu  felaketlerde  yaklaşık  16  bin  kişi  yaşamını  yitirdi.  Fukuşima’daki  nükleer  facia  ve  onun  sonuçları  hesaba katılmadan,  sadece  deprem  ve  tsunaminin  yol  açtığı  ekonomik  zarar  210  milyar  doları  buldu.  Sigortalanmış  hasar  ise  tahminen  40  milyar  dolar tutamdaydı. 

•  Haber  Merkezi 


Şubat  201 2 


kültür-sanat 


Newaya  Jin 


Fransa’da  kültür-sanat  meclisi 

Kültür-sanat  meclisinde  öne  çıkan  ve  Avrupa’nın  birçok  yerinde  ilgi uyandıran  denbejler  divanı,  çalışmalarıyla  ses  getireceğe  benziyor. 


•  Hacer  ALTUNSOY 


Kültür-sanat;  toplumların  yaşam  ve  düşünüş  tarzını  ifade  eden  olgulardır.  Toplumların  duygu,  davranış  ve  estetik  değerlerini  anlatım  biçimidir.  Nesilden  nesile  aktarılan  kültür  olgusu,  yaşamın  evrimsel  aşamalarında değişim  göstersede  sezgi  ve  anlatım  birliği  değişmeyen  sanatın,  toplumların  yaşamında  önemli bir  yeri  vardır.  Kürt  kadınlarının  ve  halkının  kendini  bin  yıllara  taşımasında  güçlü  kültür-sanat  değerlerinin  payı  büyüktür. 

Kürt  halkı  bulunduğu  her  yerde  kültürel  ve sanatsal  değerlerini  yaşamsal  kılacak  örgütlülükleri  ve  etkinlikleri  sürdürmüşlerdir.  Fransa’da  yaşayan  Kürtlerde  Akademiya  Çand  u  Flunera  Kurdistan bünyesinde  oluşturdukları  Kültür-sanat  meclisi  ile kültür  çalışmalarını  taçlandırdılar.  Kültür  sanat meclisinin  çalışmalarına  ilişkin  sorularımızı  yönetim  kurulu  üyesi  sanatçı  Nuarin  cevapladı. 

Paris  Akademiya  Çand  u  Hunera  Kurdistan bünyesinde  oluşturulan  Kültür-Sanat  Meclisi  hakkında  bilgi  verir  misiniz? 

2011  yılının  Şubat  ayında  Paris’te  gerçekleştirdiğimiz  kültür-sanat  konferansında  önemli  tartışmalar  yürütüldü.  Yapılan  tartışmalarda  var  olan kültür-sanat  potansiyelinin  kendisini  meclis  düzeyinde  ifade  etmesi  gerektiği  düşüncesi  ağır  basınca,  konferansda  meclisleşme  kararı  çıktı.  Bundan  dolayı  bir  yıldır  kültürel  çalışmalarımızı  meclis  düzeyinde  yürütüyoruz.  17  kişiyle  başlayan meclis  çalışmamız  35  kişiye  ulaşarak  bir  yılı  geride  bıraktı.  Bir  yıllık  çalışmalarımızla  birlikte  po¬ 


tansiyelimizin  olduğu  bölgelerle  iletişime  girerek varolan  meclisi  Fransa  kültür  sanat  meclisi  olarak örgütlemeyi  hedefledik.Nitekim  8  ocak  2012  ta  - rihinde  ilk  kez  Fransa  kültür-  sanat  konferansını gerçekleştirdik. 

Meclisimizin  şu  aşamadaki  örgütlülüğü  Paris merkezi,  Evriy,  Creil,  Mantes  la  jolie.  Yine  Marsil¬ ya’da  meclisleşme,  Nantes  ve  çevresinde  ise  temsilci  düzeyde  bir  örgütlülüğümüz  var. 

Sanatın  hangi  alanlarında  kurslarınız  ve  çalışmalarınız  var? 

Meclisimiz  bünyesinde  müzik  birimi,  tiyatro, organize,  kadın  birimi,  sinema  birimi  ve  ozan Maruf  arkadaşımızın  öncülüğünde  Evdale  Zeynike  adlı  bir  denbejler  divanımız  bulunmaktadır. 
Denbejler  divanımız  şu  ana  kadar  Fransa’nın  birçok  yerinde  özgün  etkinlikler  gerçekleştirmiştir. 
Şimdi  ise  Avrupa’nın  birçok  yerinden  istek  gelmektedir.  Bu  çalışmamız  kendi  divanıyla  birlikte halktan  stranbejler  katarak  divanını  geniş  tutmaktadır.  Koroya  Akademiya  Kurdistan  adıyla  yürüttüğümüz  bir  koro  çalışmamız  var.  Yine  tüm bunlarla  birlikte  bağlama  ve  gitar  kurslarımız  sürekli  verilmektedir.  Müzik  birimimizde  yaklaşık 
20  arkadaşımız  faaliyet  yürütmektedir.  Bilinen  ozan  ve  gruplarla  birlikte,  yeni  grup  ve  ozanlar  yetiştirmeyi  esas  alıyor.  Şu  ana  kadar  sinema  birimimiz  tarafından  iki  kısa  metrajlı  film  çekimi  yapılmıştır.  En  kısa  sürede  bu  çalışmamızı  halkımızla  paylaşacağız.  Kadın  birimimizin  çalışmaları  yeni  başladı.Şu  aşamada  10’un  üzerin  de  kadın  arkadaşımız,  çalışmalarda  bulunmaktadır. 
Bu  birimimiz  önümüzdeki  süreçte  sadece  kadınlardan  oluşan  bir  kadın  korusu  ve  yine  kadın  ritim grubu  projeleri  üzerinde  çalışmaktadır. 


Halk  dansları  alanında  grubunuz  Mihrican’da  birincilik  aldı.  Hangi  yörenin  oyunlarını oynuyorsunuz? 

Evet.  Meclisimiz  bünyesinde  faaliyetlerini  yürüten  halk  oyunları  birimimizden  iki  grup  oluşturularak  Mihrican’a  gönderilmişti.  Koma  Ronahi  ve Koma  Beritan.  Her  iki  grubumuzda  Mihrican  için durmadan  çalıştılar  ve  sonuç  olarak  Koma  Ronahi grubumuz  halk  oyunları  dalında  birinciliği  aldı. 
Birinciliğimiz  sadece  halk  oyunları  alanında  olmadı  tabii.  Müzik  birimimizde  faaliyet  yürüten  Koma Piroz  grubumuz  da  sergilediği  performansla  jüri¬ nin  ve  izleyicilerin  ilgisini  çekerek,  müzik  dalında birinciliği  kazanmıştır.  Her  iki  daldaki  bi-  rinciliğimiz  bizler  için  gurur  vericidir.  Sizin  vesilenizle  her iki  grubumuzuda  tekrardan  kutlamak  istiyorum. 

Halk  oyunları  birimimiz  yukarıda  belirtmiş olduğum  tüm  bölgelerde  kendisini  ekipler  düzeyinde  örgütlemektedir.  İsimlerini  belirttiğim  her bölgede,  halk  oyunlarına  yönelik  hocalarımız tarafından  gerek  çocuklar  için,  gerekse  gençler için  kurslar  verilmektedir.  Halkoyunları  birimimiz Amed,  Rıha,  Dilok,  Gever,  Merdin  ve  Kürdistan’  - nın  birçok  yöresinin  oyunlarını  oynamakta  ve kurslarını  vermektedir.  Halk  oyunlarında  35  genç ve  15  çocuk  bulunmaktadır. 

Kültür  çalışmalarına  gençlerin  ilgileri  nasıl  ve daha  çok  hangi  dalı  tercih  ediyorlar? 

Her  ne  kadar  kültürel  çalışmalarımız  yıllardan beri  sürmüş  olsa  da,  kendisini  meclis  çalışmalarıyla  beraber  oturtabilmiştir.  Henüz  yeni  örgütlü bir  kurum  haline  geldik  dememde  bir  sakınca  yok sanırım.  Meclisimiz;  örgütlülüğümüzün  bir  başarısı  olarak  ilgi  çekici  bir  kurum  haline  gelmiştir.  Şu ana  kadar  istediğimiz  düzeyde  olmasa  da  faaliyetlerimize  birçok  yeni  arkadaşımız  katılmıştır. 
Bilindiği  gibi  şu  aşamada  müzik  ve  halk  oyunları alanlarına  ilgi  büyüktür.  Biz  bu  ilginin  tiyatro  ve sinema  birimimiz  içinde  gelişmesine  yönelik  çekici  yenilikler  üzerinde  duruyoruz. 

Önümüzdeki  süreçe  ilişkin  ne  tür  planlamalarınız  var? 

Gerçekleştirdiğimiz  konferansımızda  planlamalarımız  dahilinde  birçok  karar  ortaya  çıktı.  Bunlardan  en  önemlileri;  müzik  konferansının  gerçekleştirilmesi  ve  alanlarımızda  tiyatro  ve  sinema  etkinliklerinin  organize  edilmesidir.  Yine  özellikle  Avrupa’da  yaşayan  Kürt  gençlerinin  kültürel  yozlaşma  ile  karşı  karşıya  olduğu  tehlikesini  bilerek  bu yönlü  faaliyetlerimizi  hızlandırma  kararlılığımız var.  Kendi  dilini  geliştirme  ve  öğ-  renme,  kendi  kültürüyle  yaşama  ve  yaşatma  gibi  kampanyasal  faaliyetlerimiz  olacaktır.  Sonuç  olarak  faaliyetlerimizi gazeteniz  aracılığıyla  halkımızla  paylaşma  şansını bize  verdiğiniz  için  çok  teşekkür  ediyorum. 


Feminizm  herkes  içindir: 
Tutkulu  politika 

Feminizim  Herkes  İçindir  kitabıyla  Bell  Hooks,  feminizmin  asıl  yüzünü  görünür  kılmaya  çalışır.  Feminizm aslında,  eğer  gereğince  davranırsak  her  birimizin  hayatını  değiştirecek  olan  sihirli  bir  değnek  gibidir. 

Evet,  feminist  hareket  hayatlarımızı  değiştirebilir.  Fakat  buna  ancak  ve  ancak  feminist  teorimizi  yeniden ve  yeniden  inşa  ederek  ve  diğer  toplumsal  hareketlerle  birlikte  davranarak  ulaşılabilir.  Bell  Hooks’un  da  dediği  gibi  “Feminist  politika  baskıyı  sona  erdirmeyi,  olduğumuz  gibi,  barış  ve  adalet  içinde  yaşamamızı  hedefler. 
Feminizm  herkes  içindir.” 

Siyah  bir  kadın  olan  Bell  Hooks  Amerika’daki  ırk,  cinsiyet  ve  sınıf  sömürülerine  dair  pek  çok  çalışma  yapmış  bir  entellektüel  ve  bir  akademisyen.  1952  yılında  Gloria  VVatkins  ismiyle  doğmuşsa  da  çalışmalarında kullandığı  Bell  Hooks  ismini  hem  büyük  annesinin  ismi  olduğu  için  hem  de  okurlarıyla  kişi  dışı  bir  ilişki  kurmayı  hedeflediği  için  tercih  etmiş.  Çalışmalarının  temel  konusu  siyah  kadınların  sömürülmesi  ve  ezilmesi.  Bu çalışmalarda  toplumsal  yapının  hiyerarşik  düzenlenmesini  vurgularken  toplumsal  cinsiyetle  ilgili  sorunların yanı  sıra,  sınıf  ve  ırk  eşitsizliklerini  de  tartışır  ve  feminizme  yaklaşımını  bu  çerçeveden  belirler. 


vildandirik@hotmail.de 


Acıları  kanıksamak 


Savaş  süreçlerinin  insan  üzerinde  yarattığı  en  korkunç etki  kuşkusuz  ölümün  yıkıcılığıdır.  Ölümün  her  türlüsü  insana  acı  verir.  Ancak  savaşlarda  yaşanan  ölümleri  sıradan  ölüm  olayları  olarak  değerlendirmek  mümkün olmadığından,  bunları  vahşet  olarak  nitelemek,  insanın  insani  kıyımı  olarak  ele  almak  gerekir.  Ölümün  dışında  savaş  süreçlerinin  beraberinde  getirdiği  belki  de  ölüm  kadar  acı  verici olan  bir  durum  da,  özellikle  uzun  savaş  süreçlerinin  yarattığı ölümün  kanıksanması,  yaşananların  normal  olaylar  gibi  karşılanması  durumudur. 

Son  yaşananlara  dikkatlice  bakıldığında  belki  de  söylemek  istediklerim  daha  iyi  anlaşılabilir.  Faili  meçhuller  vardı; her  cinayette  ayağa  kalktığımız,  her  bir  kaybımız  için  sesimizi yükselttiğimiz.  Şimdi  devletin  kurumlarında  yapılan  kazılardan  cesetler  fışkırıyor.  Ben  bir  ses  duyamıyorum.  Ya  siz?  Tek tek  askerde  ölenler  vardı;  her  birinin  ölüm  şekli  ya  intihar  ya da  kaza  kurşunu  olan.  Şimdi  yirmi  üç  günde  on  askerin  şüpheli  ölümü  söz  konusu.  Ben  çıkan  sesi  yeterli  görmüyorum.  Ya siz,  siz  bir  ses  duyuyor  musunuz?  Tutuklamar  olurdu  beşer onar,  dökülürdük  sokaklara,  sahiplenirdik.  Şimdilerde  insanlar  yirmişer,  kırkar  içeri  alınıyorlar.  Neredeyiz  ne  yapıyoruz? 
Katledildik  teker  teker  köşe  başlarında.  Şimdilerde  35-35 dünyanın  gözü  önünde  ölüyoruz.  Ben  yeterli  bulmuyorum,  ne çıkan  sesi,  ne  de  verilen  tepkiyi.  Ya  siz?  Önceleri  koster bozuktu,  hava  bozuktu.  Şimdilerde  altı  aydır  herşey  bozuk, altı  aydır  ses  seda  yok,  altı  aydır  güneş  doğmuyor.  Buna  da alıştık  demeye  dilim  varmıyor.  Alıştık  mı  ölmeye,  alıştık  mı acıya,  yoksa  yaşadıklarımız  normal  mi?  Bir  binanın  altından kemikler  çıkarılıyor;  evet  bir  bina  bu,  devletin  bir  binası.  Ses yok.  Sanki  böyle  olması  gerekiyormuş  gibi,  sanki  gayet  doğalmış  gibi.  Sözde  dünya  kamuoyu,  sözde  Avrupa  Birliği,  Avrupa Konseyi,  İnsan  Hakları  Kuruluşları,  Kiliseler,  Camiler,  sözde sivil  toplum  kuruluşları  sözde  sözde  sözde...  Gözleri  kör  vicdanları  sağır  oldular  her  halde.  Hadi  onları  bir  yana  bırakalım. 
Ya  biz?  Yüreği  yanan,  insanlarını,  en  değerli  insanlarını  bu  kirli ve  acımasız  savaşta  kaybeden  bizler,  en  ağır  bedelleri  ödeyen bizler.  Bizler  demi  kaybettik  duyarlılığımızı?  Bu  kadar  mı  olacak  tepkimiz.  Bu  vahşette  hayatını  kaybedenlere  olan  sorumluluğumuz,  olanlara  tepkimiz  bir  yürüyüş,  bir  yazıyla  sınırlı  mı kalmalı. 

Eğer  hala,  yer  altından  cesetler  çıkmaya  devam  ediyorsa, eğer  hala  insanlarımız  ölüyorsa;  zindanlar  ağzına  kadar  do luysa;  intiharlar  artıyor,  kosterler  bozuluyor,  insanlarımız  hala kendini  yakıyorsa;  çocuklarımız  çadırlarda  yanarak  ölüyor, kadınlarımız  fuhuşa  sürükleniyorsa;  televizyonlarımız  kapatılıp,  dilimiz  yok  sayılıyorsa;  eğer  hala  sürgünde,  hala  bir  halk olarak  yok  sayılıyorsak  yeter  mi  sizce?  Gerçek  ölüm  savaşın yarattığı  herşeye  alışmaktır  aslında.  Savaş  sadece  insan  bedenini  değil,  insanı  insan  yapan  tüm  değerleri  de  ortadan  kaldırmayı,  insanın  vicdanını  yok  etmeyi  hedefler.  Ve  insan  vicdanını  bir  kez  kaybederse  insan  olmaktan  çıkmış  demektir.  Ki bu  da  insanlığın  sonudur. 

Bizler  istemediğimiz  bir  savaşın  içerisindeyiz.  Her  birimiz öyle  ya  da  böyle  bu  kirli  savaşın  sonuçlarından  etkileniyoruz. 
Avrupa'da  olmamız  hiç  birşeyi  değiştirmiyor.  Kürt  halkına karşı  yürütülen  sıcak  savaş,  Avrupa'da  daha  ince  ve  sinsi  bir şekilde  yürütülüyor.  Ailelerimiz,  gençlerimiz  ve  çocuklarımız bu  savaşın  sonuçlarını  birebir  ama  farklı  şekillerde  yaşıyorlar. 
Ve  eğer  bizler  alışmaya  devam  edersek  nerede  olursak  olalım yaşadığımız  acılar  kat  be  kat  artmaya  devam  edecektir.  İşte bu  yüzden  hepimiz  kendimizi  gözden  geçirmeli,  vicdani  ve insani  sorumluluklarımızın  gereğini  fazlasıyla  yerine  getirme-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Cinselliğin geldiği  boyutlar 


Cinsellik  ihtiyacı  yakından  gözlemlemeyi  gerektirir.  Kendini  son derece  arzulu  ve  şiddetli  hissettiren  bu  ihtiyaç,  yaşamı  sürdürme gibi  bir  fonksiyonu  ifade  etmektedir.  Enerjinin  cinsellik  oluşumundaki  yoğunluğu  yine  yaşamsallıkla  bağını  düşündürmektedir.  Fakat cinselliği  yaşamın  tek  sürdürücü  etkeni  olarak  düşünmemek  gerekir.  Belki de  en  ilkel  yaşamı  sürdürme  olgusu  cinsel  tarzdır.  Niceliksel  temelde yaşamın  sürdürülmesidir. 

Çeşitlenme  ve  evrim  yaşamın  daha  zenginleşmiş  biçimlerine  yol  açar. 
Ayrıca  cinsel  birleşme  sadece  yaşam  tutkusunu,  güdüsünü  değil,  ölüm  korkusunu,  daha  doğrusu  ölümün  kendisini  birlikte  taşır.  Her  cinsel  birleşme  kısmen  ölümdür.  Bazı  hayvanlar  birleştikten  sonra  hemen  ölürler.  O  halde  cinselliğe  yoğun  bağlılık  yaşamın  en  ilkel  halini  ve  ölümün  gerçekleşmesini  de çağrıştırır.  Sadece  cinselliğe  mahkûmiyet  ölüm  seçeneğini  güçlendirir. 
Cinsellik  diğer  sevgi  ve  güzellik  duygularına  ne  kadar  dönüşür  ve  yaşanırsa  o kadar  ölümsüzlüğe  yaklaşır.  Sanat  eserlerindeki  ölümsüzlük  bu  algının  sonucudur.  Cinsel  üremeyi  bir  savunma  tarzı  olarak  da  yorumlayabiliriz.  Ne  kadar ürersen  o  kadar  kendini  varmış,  sürecekmiş  ve  savunacakmış  gibi  hissedebilirsin.  İnsan  toplumunda  cinsellik  ve  üremeyi  daha  yakından  tartışacağız. 
Yaşamı  tekrarlama  niteliğinde  sürdürme  garantisi  veren  cinsel  eylem¬ 


deki  hazzı  “aşk”  olarak  değerlendirmek  büyük  hatadır.  Tersine  cinsel  eyle¬ me  dayalı  haz,  aşkın  inkârıdır.  Kapitalist  modernite,  cinsiyetçiliği  kanser gibi  çoğaltarak  aşk  adı  altında  toplumu  öldürmektedir.  Gerçek  aşk,  evrenin oluşum  dilinden  duyulan  büyük  heyecandır.  Mevlana’nın  “  Âlemde  ne  var ise  aşk  imiş,  gerisi  kıyl  u  kal  imiş”  sözü  hakiki  bir  aşk  yorumu  olabilir.  Cinsel haz  aşıldığı,  daha  doğrusu  insan  ahlakındaki  karşılıklı  özgürlük  düzeyinin gelişimine  bağlıdır.  Cinsel  şehvet  özgürlük  yitimiyle,  maddi  hareketsizlikle de  bağlantılıdır.  Sadece  kadın-erkek  arasında  değil,  tüm  evren  unsurları arasındaki  aşkı  oluşum  ahengine  bağlamak  en  doğrusudur. 

His  ve  duygunun  gelişimi  başlı  başına  bir  mucizedir.  Örneğin  görmeyi nasıl  yorumlamalıyız?  Canlılığın  en  gelişkin  bir  öğesi  olduğu  kesindir.  Işıksız görmenin  düşünülemeyeceği  de  açıktır.  Görmüş  olmak  bir  düşüncedir. 
Cinsellik  başta  olmak  üzere  tüm  canlılık  özelliklerini  bir  düşünce  biçimi  olarak  görmek  önemlidir.  Canlılığın  kendisi  bir  anlamda  öğrenme  yetisidir.  Bu anlamda  Descartes ’in,  “düşünüyorum  öyleyse  varım”  deyişi  yerindedir. 
Daha  da  genelleştirirsek  evrenin  kurallar  dâhilindeki  döngüsünü  de  öğrenme  olarak  yorumlayabiliriz.  Kurallar  öğrenmeyi  hatırlatır.  Fakat  yine  göze dayalı  öğrenme  muhteşem  bir  gelişmedir.  Şu  söz  anlaşılırdır,  “Tanrı  kendini  gözlemek  için  evreni  yarattı”.  Hegel’deki  kendi  farkına  varmak  için “Geist’m  maddeleştiği  yargısı  da  görmeyle  bağlantılıdır.  Belki  de  görmek, görülmek  oluşumun  esas  gayelerindendir.  Zevk  ve  acı  duyguları  da  hayvan canlılığında  kendini  hissettirir.  İki  his  de  yaşamın  farkını  hatırlatır.  Ne  kadar zevklenilirse  o  denli  yaşam  fark  edilir,  benimsenir;  ne  kadar  acı  duyulursa yine  o  denli  yaşam  fark  edilir  ve  bu  sefer  benimsenmez  ve  sürdürülmek istenmez.  İkisi  de  öğrenmenin  keskin  okullarıdır.  Zevkin  ve  acının  öğretici değeri  yüksektir.  Zevk  büyük  öğretir,  fakat  uğruna  her  tür  çılgınlığa  da  yol açabilir.  Acı  yine  büyük  öğretir.  Dolayısıyla  yaşamın  değerinin  güçlü  takdirine  yol  açar.  Zevkin  sonu  acıya  oldukça  yakınken,  acının  da  sonunda  zevk¬ li  yaşam  şansı  yüksektir.  Yaşamlar  aralarındaki  farkı,  daha  iyi  görmek,  daha zevklenmek,  acı  çekmek  biçimindeki  öğrenmelerle  ortaya  koyarlar. 

Hayvanlar  bahsinde  ilgilenmeyi  gerektiren  önemli  bir  husus  etle  bes¬ 


lenme  meselesidir.  Hayvanlar  âleminin  hepsi  bitkilerle  beslendiğinde yaşamlarını  gerçekleştirebilirler.  Et  yemeye  ihtiyaçları  zorunlu  değildir. 
Fakat  yaygın  etoburlar  kümesi  vardır.  Bunları  nasıl  izah  etmeliyiz?  Burada karşımıza  aşırı  üremenin  yaşam  üzerindeki  tehdidi  çözümleyici  bir  unsur olabilir.  Cinsel  üreme  yaşamı  garanti  altına  almak  için  bir  yol  iken,  aşırısı çeşitli  yaşam  olanaklarını  yok  edebilir.  Örneğin,  farelerin  çoğalma  hızı  bitkileri  yok  edebilir.  Koyun,  keçi,  sığır  gibi  hayvanlar  da  bitkileri  yok  edebilir. 
Ayrıca  kuşlar  âleminde  de  dengesiz  çoğalmalar  vardır.  Bu  durumda  devre¬ ye  yılan,  aslan  ve  şahinin  girmesi  sadece  yok  etmek  amaçlı  olmayıp  hayvanlar  âleminin  sürdürülebilirliği  açısından  bir  zorunluluk  olarak  ortaya  çıkmaktadır.  Böylesi  bir  işbölümünü  doğada  büyük  adaletsizlik  olarak  görmek sakıncalı  olabilir.  Fakat  burada  ince  bir  denge  vardır.  Bu  denge  aşılıp  ortalığı  yılan,  aslan  ve  şahin  doldurursa  geriye  çok  az  canlı  hayvan  kalır.  Doğal sistemlerin  kendilerini  düzenlemesi  çok  müthiş  bir  şeydir. 

İnsanı  temel  araştırma  konusu  almakla  biyolojik  âlem  arasındaki  ilişkiye yeniden  dönersek  bu  âlemdeki  tüm  gerçekleşmeler  İnsan’da  özetlenmiş gibidir.  Bitki  ve  hayvanlar  âleminde  tanıdığımız  tüm  yaşam  özelliklerini insanda  gözlemek  mümkündür.  Bir  anlamda  insan,  bitki  ve  hayvanlar  âleminin  hem  gelişim  amacı  hem  de  mirasçısı  durumundadır.  İnsanüstü  bir canlı  ancak  varsayım  olarak  düşünülebilir.  Zaten  insan  beynindeki  düşün¬ me  yeteneğinin  muazzam  gücü  yeni  bir  oluşumu  belki  de  gereksiz  kılmaktadır.  Canlıların  temel  özelliği  olan  öğrenmenin,  düşünmenin  yetisi  olarak beyinsel  gelişme  zirveseldir.  Evrenin  kendini  tanıması  insanda  gerçekleşmektedir.  Belki  de  Kutsal  Kitapta  geçen  “tanınmak  için  insanı  yarattım” ayeti  anlamlıdır.  Şüphesiz  insan  tüm  bitki  ve  hayvan  canlılığının  birikimiyken  tersi  doğru  olamaz.  Yani  tüm  bitki  ve  hayvanları  toplaşan  da  bir  insan etmez.  Burada  karşımıza  insanı  ayrı  bir  âlem  olarak  alma  gereği  doğmaktadır.  Kastettiğimiz  “insan  merkezli”  bir  evren  anlayışı  değildir.  Panteizm  den (doğa-tanrı  birliği)  de  bahsetmiyorum.  Kendine  özgü  tür  olarak  insanın  farkını  açıklamak  gereği  duyuyorum.  İnsan,  ayrı  bir  âlem  olarak  ele  alınmayı gerektirecek  kadar  önemlidir. 


Özgürlük 

bahşedilmez 

alınır! 


Egemenlerin  resmi  tarih  kaynakları  birer  güç  güzellemesidir!  Güçlü  olanın  nasıl  karşıtlarını  alt  edip  amaçlarına ulaştığının  hikayeleriyle  doludur.  Güç  ise  daima  zengin olanın,  baskın  olanın  elinde  toplanmıştır.  Haklı  olan  güçlü demek  değildir  her  zaman,  ama  güçlü  olan  daima  haklıdır;  zira daima  borusu  öten  güçlü  olandır!  Güç  ise,  paradan  ve  silahtan doğar.  Bunlar  kimdeyse  güçlü  olan  da  odur,  haklı  olan  da!  Tarih boyunca  binbir  araçla  beyinlere  şırınga  edilen  bu  düşünceler ezilenlerin  direnme  gücünü  önemli  oranda  kırmış;  başkaldırılarının  ürkek  ve  ikircikli  olmasına  yol  açmıştır.  Kendilerini  bu düşüncelerden  arındırabilenler  sarsılmaz  bir  zafer  ruhuyla  düşmanlarının  üzerine  yürüyüp  başarı  kazanırken  diğerleri  yenilgi¬ nin  yükünü  de  daima  sırtlarında  taşıyarak  güçsüz  düşmüş;  yarı yolda  yığılıp  kalmışlardır. 

Diğer  yandan  ezilenler  cephesinde  görülen  temel  bir  yanılgı, haklı  ve  mazlum  olmanın  zafer  kazanmak  için  neredeyse  yeterli olduğu  yanılgısıdır.  Evet,  haklı  ve  mazlum  olmak  zafer  kazanmak için  önemli  bir  motivasyon  gerekçesi  ve  dayanak  noktasıdır; yürüdüğü  yolda  insana  güç  verir,  kendine  ve  mücadelesine  inancını  besler  ama  zaferi  kendi  başına  getirmeye  yetmez!  Haklılıkla amaca  yürümedeki  beceriyi  ve  sonuç  alıcı  yöntemleri  birleştirmeyi  gerektirir  zafer.  Aksi  çok  kan  kaybetmeye  ve  haklılığa  rağmen  alt  edilmeye  götürebilir. 

Kürdistan  özgürlük  mücadelesi  tarih  boyunca  egemenler tarafından  Kürt  insanının  beynine  işlenen  çarpık,  kendine güvensizleştirici,  yenilgi  kokan  düşüncelerin  yerle  bir  edilmesi, hatta  düşünce  yoksunu  kılınmış  beyinlerin  yeniden  düşünceye açılması,  eski  lime  lime  Kürt  kişiliğinin  yerle  bir  edilerek  yeni  ve diri  bir  Kürt  kişiliğinin  yaratılmasıyla  gelişmiş  ve  bugüne  kadar varlığını  sürdürebilmiştir.  Yaratılan  yeni  Kürt  kişiliği  ve  onun düşünce  sistemi  ile  mücadele  yöntemleri  bugüne  kadar  önemli mesafelerin  alınmasını  sağlamıştır.  Ancak  bugün  gelinen  aşamada  sömürgeci  egemenlerin  uluslararası  efendilerinin  de  desteğiyle  bu  mücadeleyi  ve  kazanımlarını  kıskaca  alarak  boğmaya ve  bu  amaçlarına  ortak  olan  yerli  işbirlikçilerine  alan  açmaya çalıştıklarını  görüyoruz. 

Saldırılar  karşısında  paniğe  kapılmamak  ama  sürecin  çok ciddi  tehlikeleri  bağrında  taşıdığını  da  bilmek  gerekiyor! 
Olağanüstü  süreçler  aynı  şekilde  olağanüstü  kişilikler,  olağanüstü  çabalar  ve  olağanüstü  mücadelelerle  karşılanabilir  ancak. 
Böylesi  süreçleri  alışılmış  mücadele  yöntemleri  ve  sıradan  çabalarla  aşabileceğini  sanmak  büyük  bedellerle  elde  edilmiş  kazanımları  riske  sokmayı  ve  hak  edilmemiş  kayıplar  vermeyi  de  beraberinde  getirebilir!  Bu  mücadelenin  yükünü  belli  kesimlerin  sırtına  yükleyerek  kenarda  birer  seyirci  konumunda  kalanlar,  çeşitli gerekçeler  ileri  sürerek  mücadeleden  elini  eteğini  çekenler,  günlük  geçim  ve  diğer  gaileler  içinde  kaybolarak  ulusal  özgürlük görevlerine  sırt  çevirenler  çok  büyük  bir  vebalin  altına  girdiklerini  bilmelidirler.  Tarihin  önemli  dönüm  noktaları  vardır  ve  mutlaka 


zamanında  ve  gerektiği  biçimde  karşılık  vermeyi  gerektirir.  Aksi halde  çok  şeyin  yitirilmesi  işten  bile  değildir  ve  bunun  hesabı  asla verilemez.  Kürdistan  bugün  böyle  bir  süreçten  geçiyor  ve  herkesi  görevlerine  gerektiği  gibi  sahip  çıkmaya  çağırıyor.  Birer  memur gibi  değil,  alışılmış  kalıpları  sürekli  tekrar  ederek  de  değil;  olağanüstü  dönemlerin  gerektirdiği  ruh  ve  yöntemlerle!.. 

Özgürlük,  onu  sonuna  kadar  hak  etmeyi  gerektirir.  Onu  elde etmeye  yetecek  kadar  ve  yetecek  akıllılıkta  ustaca  mücadele etmeyi  ister.  Haklı  olmak,  mazlum  olmak  özgürlüğü  elde  etmeye yetmez;  ancak  onun  için  kıyamet  koparırcasına  mücadele  etmenin  gerekçesi  olabilir!  Kürt  halkı  bugüne  kadar  özgürlük  uğruna çok  büyük  bedeller  ödedi,  çok  büyük  acılar  çekti  ve  ona  kavuşmayı  sonuna  kadar  hak  ediyor.  Ama  ne  yazık  ki,  özgürlük  bahşedilmiyor;  onu  egemenlerin  elinden  koparıp  almak  gerekiyor. 
Buna  çok  yaklaşmış  bulunuyoruz,  içinden  geçtiğimiz  zorlu  sürecin  de  gerekleri  layıkıyla  yerine  getirilirse,  tarihe  özgür Kürdistan'ı  nakşetmek  mümkün  olacaktır,  olmalıdır!.. 

Kürdistan  kadını  ülkesinin  özgürleştirilmesi  mücadelesinde kendi  özgürlüğünün  de  yollarını  döşedi.  Kendini  önemli  oranda geliştirdi;  politikleşti,  irade  kazandı,  öncüleşti.  Bugün  hayatın ve  mücadelenin  her  alanında  kadınların  da  var  olduklarını  görüyoruz.  Ancak  bu  öncü  kadınların  yaratılmış  olması  toplumdaki kadınların  hala  ezici  çoğunluğunun  geleneksel  sınırlar  içine  hapsolmuş  oldukları  gerçeğini  değiştirmiyor.  Hala  dört  duvar  arasına  hapsolarak  yaşamlarının  eşlerine  ve  çocuklarına  hizmet etmekten  ibaret  olduğunu  düşünen  ya  da  özgürlüğü  televizyonlardaki  dizilerde  gördükleri  kadınların  basit  ve  özentili  birer  taklitçisi  olmakla  eşdeğer  gören  sayısız  kadın  var.  Özgürlük  mücadelesini  kendi  dışlarında  bir  olgu  olarak  gören  ya  da  sempati duymakla  birlikte  yaşamında  değişiklikler  yapma  boyutuna ulaştırmayan  kadınlar... 

Öncü  Kürt  kadınlarının  özellikle  Avrupa  zemininde  açılmakla yükümlü  oldukları  geniş  çevrelerin  var  olduğu  bir  gerçek.  Bu kadınların  yakıcı  bir  özgürlük  sorunları  olduğu  da...  Ancak,  şu  da bir  gerçek  ki,  özgürlük  arayışı  ancak  kölelik  bilincine  varıldığında başlar.  Bu  kadınların  çoğu,  üzerlerindeki  katmerli  feodal  baskılara  rağmen  ya  bu  durumlarının  dışında  da  bir  yaşam  olabileceği¬ nin  hala  ayırdında  olmadıkları  ya  da  çaresizce  boyun  eğdikleri için,  kendi  kafeslerinin  dışına  çıkmakta  pek  de  istek  ya  da  çaba göstermemektedirler.  Onları  adeta  ittirerek  birazcık  olsun  başlarını  kabuklarından  dışarıya  çıkarmalarını  sağlamak  gerekmektedir.  Bu  acı  bir  durumdur  ama  geleneksel  olanın  dışına  çıkma  korkusundan  kaynaklanmaktadır.  Bu  korkuyu  aştırmak  çok  sabırlı bilinçlendirme  çabalarıyla  mümkündür  ancak.  Özgürlük  arzusu bilinçten  doğar  ve  özgürlük  bilinci  olmadan  özgürlük  için  mücadele  de  olmaz!.. 

Ülkemizin  içinden  geçtiği  bu  yakıcı  süreçte  daha  fazla  kadının enerjisini  özgürlük  mücadelesine  akıtmak  için  daha  fazla  özgürlük  tutkusunu  ateşlemek  gerekiyor... 


Suç  Takvimi 


Sultan  KOMUT/Bianet 


İnsanları  bir  araya  getiren  iki  temel  olay  var:  düğün  ve  cenaze.  Bunun  üzerine  yazılmış  yüzerce  öykü,  şiir,  şarkı, oyun  var.  Irwin  Shaw'un  yazdığı  ve  İstanbul  Devlet  Tiyatrolarında  halen  sahnelenen  "Ölüleri  Gömün"  adlı  oyunu  bunlardan  biri. 

"Dünyanın  her  tarafında  sürüp  giden  savaşların  birinde vurulan  askerler  mezarlarından  kalksalar  ve  savaşı  durdurma¬ ya  kalksalar  neler  olur?  Ordu,  hükümet,  silah  tüccarları,  politikacılar,  iş  adamları,  din  adamları  nasıl  tepki  verir?  Ya  kocalarını,  sevgililerini,  babalarını  ve  oğullarını  kaybedenler?  Gerçekten  savaşsız  bir  dünyayı  istiyor  muyuz?"  Bu  satırlar  "Ölüleri  Gömün"den.  Henüz  izlemediyseniz  gidip  görün.  Ve  sonra  bizim ölülerimizi  düşünün... 

Bu  coğrafyanın  kimi  yeşil  gözlü,  buğday  tenli,  kimi  kara  kaşlı,  kara  gözlü,  kimi  kıraç  tenli,  kimi  al  yanaklı  tüm  halkları  acılarını  da  mutluluklarını  da  paylaşmıştır.  Hatta  en  kızdıklarına  eski  ler "ne  cenazeme,  ne  cenazene!"  derler,  kırgınlığın  boyutudur  böylece  ifade  edilen.  Ama  yine  de  ölüm  birleştirir  düşmanları  bile. 
Yaşamda  çok  da  eşitlenmeyen  insanların  ortak  paydasıdır  ölüm. 

Çok  uzaklara  gitmeden  şöyle  son  50  yılımıza  bir  dönüp bakarsak,  bu  ülkenin  çocukları  olarak,  "düğün"  ya  da  şölenden çok  "ölüm"  gördük  desek  çok  yanlış  bir  cümle  kurmuş  olmayız. 
Birilerinin  birilerini  kırdığı,  birilerinin  birilerini  ayırdığı,  uzaklaştırdığı,  yok  saydığı,  birilerinin  birilerini  öldürdüğü  günlerin  tanıkları,  çocukları  olduk  bizdik.  Her  gün  bir  başka  "suç"  işlendi.  Bazıları  faili  meçhul  oldu,  bazılarının  faili  "kahraman"  ilan  edildi, bazılarının  faili  bizdik  kendi  eylem  ve  söylemlerimizle. 

Geçenlerde  birarkadaşım,  sosyal  medyada  paylaştığım  bir videonun  altına  şöyle  yazmıştı;  "birileri  hafıza  kürü  niyetine Türkiye  için  "suç  takvimi"  hazırlasa  boş  gün  kalmaz  herhalde, her  gün  sokağa  dökülmek  gerekir"  Bu  yazının  çıkış  noktalarından  biri  bu  cümle  olmuştur.  Bir  diğer  çıkış  noktası  ise  19  Ocak günü  toplanan  kalabalığın  üzerimdeki  etkisidir  denilebilir.  O gün,  bir  araya  gelebileceğimizi  gördüm.  O  gün  Taksim  meydanından  Agos'un  önüne  yürüyen  on  binlerce  insan  bizim  gücümüzün  göstergesiydi.  O  gün,  Hrant  Dink  için  adalet  için  kol  kola omuz  omuza  yürüyen  dostların,  bir  gün,  üç  gün,  bir  hafta  ya  da bir  ay  boyunca  her  gün  Taksim  meydanında  buluştuğunu  ve barış  çağrısı  yaptığını  hayal  ettim. 

Güçsüz  değiliz  velhasıl!  Hiç  değiliz  hem  de.  istersek  her şeye  dur  diyebilecek  bir  potansiyelimiz  var.  Seksen  darbesinin 


susturulmuş  gençliği,  yavaş  yavaş  uyanıyor.  Üniversitelerde hatta  liselerde  gençler  çeşitli  toplumsal  olaylara  demokratik tepkilerini  veriyor,  korkmadan.  Hem  de  ağabeylerinin,  ablaları¬ nın  parasız  eğitim  istedikleri  için  bile  aylarca  tutuklu  kaldıkları bir  yüzyılda,  bir  "sınırsız  özgürlükler  ülkesinde!". 

Ancak  bir  problemimiz  var  bizim.  Ölümlerin  bizi  bir  araya getirdiği  günler  yerini  ölümlere  sevindiğimiz  günlere  bırakıyor.  Tüm  faili  meçhullere,  tüm  yargısız  infazlara,  tüm  katliamlara  karşı  durmak  yerine,  herkes  kendi  ideolojisine  göre  bir  tavır sergiliyor.  Hrant  için  sokağa  dökülen  onbinler,  Uludere'de öldürülen  35  Kürt  için  umursamaz  olabiliyor.  35  Kürt  öldüğün¬ de  matem  tutanlar,  Gaffar  Okkan'ın  ölüm  yıldönümünde  ses çıkarmayabiliyor.  Uğur  Mumcu'yu  anarken  Musa  Anter'in  adını anmıyor  genç  yaşlı  "aydınlar. 

Hepimiz  Hrant'ız  diyen  kesime  cevaben  hepimiz  Türk'üz diyor  birileri.  Birileri  "bireysel  eylem"  yapacağını  söylüyor  "ben bugün  Gaffar  Okkan'ım,  ben  bugün  Uğur  Mumcu'yum"...  Başka birileri  Uludere'de  hayatını  kaybedenlere  "sözde"  vatandaş tanımlaması  yapıyor,  kendisi  Türk  olduğu  için  "öz"  vatandaşlığın  güvencesiyle. 

Şimdi  dönüp  baksak  "suç  takvimi"mize,  tüm  alt-üst  kimliklerinden  soyunmuş,  sade  "insan"  olarak,  her  güne  biracı,  birölüm  düşeceği  gerçeğiyle  irkiliriz.  İlginç  ve  trajik  olan  şu  ki;  bize atfedilen  lekeli  gömleklerimizi  yani  kimliklerimizi  üzerimize  geçirdiğimizde,  takvimlerimiz  de  ayrışıyor.  Ayın  10'u  benim  acım oluyor,  15'i  ötekinin,  25'i  öz  vatandaşın,  30'u  sözde  vatandaşın. 

Takvimlerimizde  kırmızı  ile  işaretlediğimiz  özel/acı  günlerimiz  ayrıldıkça  da,  diğerlerinin  kırmızısına  uzaklaşıyor,  yabancılaşıyor,  hatta  düşmanlaşıyoruz.  Bizi  yüzyıllarca  birleştirmiş cenazelerimiz  bile  bizi  ayırıyor  böylece.  Ortak  paydayı  unutup, kendi  kişisel  çıkarımıza,  ideolojimize  göre  değer  biçiyoruz  ölü canlara'a... 

Peki  bu  ayrışma  bizi  nasıl  barışa  götürecek!  Var  mı  bir yolu?  Ne  zaman  gelecek  barış? 

Tüm  haksızlıklara  karşı  ortak  bilinç  geliştirebildiğimiz,  bir cinayeti  diğerinden  önemsiz  görmediğimiz  gün,  rengi  farklı,  i  - nancı  farklı,  kültürü  farklı  halkların  ölüme  ortak  tavır  sergilediği  gün  gelecek  barış. 

Yurdun  dört  bir  yanında  milyonlarca  insanın  yıllardır  taktıkları  maskelerden  kurtulup,  "insan"  yüzleriyle  sokaklara  çıktığı, hatta  temsili  beyaz  kefenlere  bürünüp  "hepimiz  ölü'yüz!"  / "hepimiz  ölüyoruz!"  diye  bağırdıkları  gün  gelecek  barış. 

Ya  barış  gelecek  ya  da  bir  gün; 

ölüler  toprağa  girmeyi  reddedecek... 
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Berdevka  bi  zewaca  temene biçûk  de  çand  naye  parastin 

Xebaten  ku  ji  bo  zanebûna  zevvacen  di  temenen  biçûk  de  pek  ten,  encamen  we dereng  te  bi  dest  xistin.  Lewra  İsrara  rexistinen  jinan  jî  dewam  dike. 


•  Derya  Koçgîrî 


Ji  bo  ku  em  li  Rusyaye  rastiya  jine  zanibin,  femkirina  rastiya  civake  jî  giringiyek  mezin  e.  Jinen  li Rusyaye  asta  xwendina  wan  zede  ye  û  ji  aliye aborî  ve  jî  li  ser  piye  xwe  disekinin.  Asta  zede  ya  xwendine  û  xweseriya  aboriye  ji  bo  jinan  girîng  e,  le  ev  yek nabe  sedem  ku  jin  di  nava  civake  de  azad  û  wekhev  be. 
Hema  beje  di  cihe  biryargirtine  de  jî  tevlîbûna  jine  pir kem  e.  Levvra  reng  û  denge  jinan  zelal  dernakeve.  Ji  xwe jinen  Rus  yen  ku  di  siyasete  de  cihe  xwe  nagirin,  hevvldanen  wan  jî  tine  ye.  Lewra  nezîkatiya  ku  azadiye  bi xweseriya  aboriye  re  dibîne  ji  aliye  zihniyeta  civaka  jin  û meran  ve  hatiye  pejirandin.  Ji  aliye  civakî  ve  rexistina  jinan  ya  herî  mezin  ku  xebaten  xwe  dimeşîne  ji  dayîken eskeran  ve  pek  te.  Ev  rexistin  di  salen  derbasbûyî  de  ji bo  ku  pirsgireken  eskeran  texe  rojeve  xebaten  gelek mezin  meşandiye.  Li  Rusyaye  ji  bo  pirsgireken  jinan  gelek  rexistin  hatineavakirin.  Le  hevvldanen  jinan  yen  ji  bo zanistiya  jine  pirsgirekan  çareser  nake  û  kem  dimîne. 


Ji  bo  zanistiye  astengiya  herî  mezin 

zevvacen  di  temenen  biçûk  de  ye 

Rewşa  jinen  kurd  di  hûndire  ve  rastiye  de  he  betir  li paş  dimîne.  Her  çiqasî  ku  bi  tekoşîna  azadiya  kurdan  bi jinan  rezanebûn  peşketibe  jî  jinen  Kurd  he  jî  ji  xeleken kevneşopiye  xwe  rizgar  nekirine.  Sed  sal  zedetire  ku Kurd  bi  koçberiye  neçar  man  li  derveyî  vvelat  bijîn.  Parastina  hebûne  jî  li  ser  jine  dimeşe.  Bi  taybetî  kürden ezidî  ji  bo  ku  xwe  biparezin  he  betir  zext  li  jine  kirine. 
Her  çiqasî  ku  di  dema  Sovyete  de  zewicandina  di  bin temene  18an  re  hatiye  qedexekirin  jî,  Kurdan  li  gorî xwe  qanûn  danîne.  VVelat  û  bajaren  ku  bi  giştî  le  diminin  qanûnen  sovyete  datînin  aliyekî  û  ji  bo  zanistiya  jine  astengiya  herî  mezin  zevvacen  di  temenen  biçûk  de peş  xistine.  Piştî  ku  Sovyet  belav  bû  rewşa  Kurdan  jî  bi belavbûne  re  rû  bi  rû  ma.  Bi  Kurdan  re  bebavverî  û  hesten  xwe  parastine  derket  peş.  Zevvaca  bi  gele  din  re,  tirsa  ku  we  çand,  ziman,  nasname  û  ol  vvenda  bibe  zevvaca  di  temenen  biçûk  de  he  betir  belav  bû.  Ji  bo  jin  û meran  temene  zevvace  daket  heta  15-16  salan.  Dîsa neşandina  zaroken  keç  jî  peşket.  Zaroken  keç  herî  ge¬ 


lek  9  salan  tene  diçin  dibistane.  Ji  xwe  gelek  zarok  he  di dema  dibistane  de  ten  xwestin  û  dayîn.  Hinek  ji  van  za  - rokan  he  di  16-17  saliya  xwe  de  dibin  dayîk.  Sedema wan  ya  ji  bo  zevvaca  zû  jî  dibejin  “em  ditirsin  ku  zaroken me  bi  gele  din  re  bizevvicin  û  ji  ber  ve  yeke  em  naşînin  di bistane”.  Beguman  li  derveyî  vvelat  di  nava  civak  û  çandek  din  de  asimilasyona  Kurdan  he  betir  zede  ye.  Di  20 
salen  dawî  de  ev  yek  he  betir  zede  bûye.  Levvra  edî  şense  Kurdan  tineye  ku  li  ba  hev  bimînin.  Li  bajaren  Rusyaye  li  cihen  cüda  tirsa  Kurdan  yaji  ber  ve  yeke  te  femkirin. 

Rexistinen  Jinen  Kurd  bi  zevvaca  temenen 

biçûk  re  tedikoşe 

Xebata  rexistinen  jinen  kurd  di  civake  de  hatiye  pejirandin  û  ji  bo  ve  jî  tekoşînek  te  meşandin.  Di  2  salen dawî  de  rexistina  jinen  Kurd  li  gelek  bajaran  xwe  wekî sazî  bi  cih  kiriye  û  li  ser  ve  mijare  bi  malbatan  re  danûstendin  heye.  Bi  malbat  û  jinan  re  civînen  ku  pek  ten mijara  ku  herî  gelek  te  nîqaşkirin  ji  hole  rakirina  zevvaca  di  temenen  biçûk  de  ye.  Bi  heman  rengî  ji  bo  ku  zaroken  keç  bixwînin  li  gundan  û  cihen  ku  Kurd  zede  le  dijîn xebat  ten  meşandin.  He  wiha  ji  bo  îknakirina  malbatan hevdîtin  pek  ten.  Em  dikarin  bejin  xebaten  ku  rexistina jinen  kurd  daye  dest  pe  kirin  encame  digire.  Wekî  mînak li  herema  Azinge  kurd  li  cem  hev  diminin.  Li  ve  dere  ji  bo ku  zaroken  keç  biçin  dibistane  hevdîtinen  bi  malbatan re  encam  girtiye.  Di  hûndire  2  salan  de  hevdîtinen  yek- ser  pek  hatine  û  di  encame  de  18  jin  ji  bo  xwendina  zanîngehe  hatine  şandin.  Bi  ve  yeke  re  ji  bo  malbaten  din bûye  mînak.  Ev  yek  jî  dibe  sedem  ku  zevvaca  di  temenen biçûk  de  ji  hole  rabe.  Ji  bo  xebaten  zanistiya  zevvaca  zû encam  dereng  te  bidestxistin.  Le  İsrara  rexistina  jinan devvam  dike.  Evxebaten  ku  bi  peşengiya  jinan  pekte  ji aliye  civake  ve  jî  te  pejirandin.  Encama  herî  girîng  jî  edî legerînek  dest  pe  kiriye.  Ji  bo  parastina  ziman,  çand,  ol edî  zevvac  nabe  çareserî.  Bi  rexistinbûyîna  kurdan  û  bi zanebûna  jinan  nîqaşen  erenî  zede  dibe.  Di  rastiya  Rusyaye  de  kare  jinen  Kurd  he  betir  zehmet  e.  Di  tekoşîna azadiye  de  kar  û  bare  wan  he  betir  zede  ye.  Le  tevî  ve yeke  heyecana  jinan  û  legerîna  wan  he  betir  heviye  di  - de.  Jinen  Kurd  yen  ku  li  Rusyaye  diminin  ji  nû  ve  xwe  di bînin.  Tesîra  ku  tekoşîna  azadiye  li  hestan  kiriye  edî  dikeve  pevajoya  zanebûne.  Her  çiqasî  ku  jin  bi  ewqas  eş  û keseran  dijîn  jî  ji  bo  parastina  ziman  û  çande  peşengiye dikin.  Ji  ber  ve  yeke  bi  peşengiya  jinan  we  rexistinbûyîna  civakî  peş  bikeve. 


YJRK’e  bang  li  hemû  jinan  kir 


Zexten 

zilam  û  sisteme ya  li  ser  jine 

Li  navçeya  Diyana  ya  giredayî  Hevvlere  keçikek  bi  nave  Peyman Îsmîl  Yakûp  a  14  salî  hate  qetilkirin.  Li  gorî  agahiyen  ku  ji hereme  hatine  girtin,  keçika  bi  nave  Peyman  Îsmîl  Yakûp  ya 
14  salî  malbata  we  û  malbata  mame  we  biryar  girtine  ku,  keçike  bi 
pismame  we  re  bi  zevvicînin.  Piştî  çend  salan  dema  ku  keçik  te  temene  14  şaliye,  dile  we  dikeve  cîranek  we  û  çend  caran  jî  ten  ji  malbate dixwazin.  Li  ser  ve  malbat  napejirîne  û  bi  pismame  we  re  mehr  dikin. 
Li  rexme  ku  keçik  naxwaze  bi  pismame  xwe  re  bi  zevvice  jî. 

Li  gorî  agahiyan,  keçika  14  salî  li  ser  ve  pekûtiyen  malbate  neçar dimîne  ku,  bi  xorte  je  hez  dike  re  direve.  Malbat  dikeve  pey  keçike  û keçike  peyda  dikin.  Piştî  ku  keçike  peyda  dikin,  tinin  mal  û  li  wir  dixin odeyeke  de  û  keçike  di  şeva  pençşem  ya  19  e  Çileye  de  qetil  dikin. 

Her  wiha  hat  îdîakirin  ku,  malbate  gotiye  "Ji  ber  ku  keça  wan  li rexme  ku  bi  pismame  xwe  re  mehr  kiriye  jî  nexwestiye  bi  pimame  xwe re  bizevvice  û  bi  kesek  din  re  reviye,  em  e  we  bikujin.  We  nave  me  qirej kir,  mafe  we  kuştin  e."  Malbate  ev  îdîa  nepejirandin  û  li  gorî  îdîayen malbate  jî,  dema  Peymane  tînin  male  piştî  çend  rojan  di  şeva Pençşema  19  e  Çileye  de  Peyman  dixwaze  biçe  derve,  diçe  odeye  de û  derî  ji  pişt  ve  qufil  dike.  Piştî  ku  derî  qufil  dike  gaze  di  rijîne  ser  xwe û  agir  bi  bedena  xwe  dixe.  Malbate  diyar  kir  ku,  dema  wan  denge Peymane  bihîst,  ew  çûn  derî  qufil  kiribû  û  derî  şkand  û  keçik  derxist. 
Malbate  got;  "Dema  me  derxist  hej  sax  bû.  Heya  me  gihand  nexweşxaneya  Diyana  jiyana  xwe  ji  dest  da." 

Her  wiha  hat  ragihandin  ku,  hezen  evvlekariya  bajare  Diyana  dest daniye  ser  bûyere  û  ji  bo  bûyera  kuştina  keçika  zarok  a  14  salî  derxî- nin  hole  dest  bi  lekolîne  kirine.  Hejayî  gotine  ye  ku,  li  Başûre Kurdistane  hejmarek  zede  jin  ten  kuştin.  Zexten  zilam  û  sisteme  ya  li ser  jine,  jine  pal  dide  ber  bi  bûyeren  bi  vî  avvayî  (xwekuştin,  sotin). 
Pevvîst  e  neye  jibîrkirin  ku,  li  Başûre  Kurdistane  di  bin  nave  xwekuştin û  sotine  de  gelek  jin  ten  qetilkirin. 

ReveberiyaTund  û  Tujiya  dijî jinan,  di  12  e  çileye,  di  rapora  salane ya  xwe  de  amara  tund  û  tujiyen  ku  di  nava  saleke  de  Herema Kurdistane  li  dijî  jinan  hatine  tomarkirin  aşkere  kir.  Li  gorî  ve  Hevvler  di reza  yekemin  de  ye. 

Hevvler 


Yekîtiya  Jinen  Rojhilate  Kurdistane  (YJRK) 
bi  daxuyaniyeke  bal  kişand  ser  revvşa  ji  - nan  liîran  û  Rojhilate  Kurdistane  û  diyar kir  ku  rejîma  îrane  bi  qirkirina  jin  û  civvanan  davvî li  hebûna  tîne  û  bang  li  jin  û  civvanan  jî  kir  ku  bi  neçûna  ser  sindoqen  hilbijaritine,  nerazîbûna  xwe ya  li  hember  zihniyeta  merperez  û  pîrperestî  ya Komara  Îslamî  ya  îrane  nîşan  bîdin. 

Tevgera  jinen  Kurd  got;  “"îro  li  îrane  pirsgireka bingehîn  a  demokrasi,  mafe  mirov  û  azadiya  gelan  heye.  Rejîma  îrane  li  şûna  çareseriye  peş  bixe, di  nav  hevvldanen  çevvisandine  de  ye.  Rejîm  bi  hemû  şevvazen  kiret  û  hovane  erişî  jin,  civvan  civak  û gelen  herme  dike.  Le  dive  were  zanîn  ku  girtin  û darvekirin  nikarin  li  peşiya  daxwazen  rewa  yen  gelan  bibin  asteng.  Eğer  reîjma  îrane  her  roj,  civvanen  vî  vvelatî  bidarve  jî  bike  û  bi  şevvazen  cüda  di girtîgehan  de  bikuje jî,  ev  yek  we  revvşa  niha  rejîm di  nav  de  ye  baştir  neke,  we  pirsgirek  kûrtir  bibin." 

YJRK’e  destnîşan  kir  ku  Rejîma  îrane  li  aliyekî bi  taybetî  şîdeta  li  ser  jinan  zede  dike,  li  girtîgehan jin  û  civvanan  dikuje  û  di  heman  deme  de  jî  behsa demokrasî  û  erka  jinan  ya  li  xwedîderketina  li  vvelat  dike.  YJRK  ev  wekî  siyaetek  durû  binavkir  û got;  “"Hemû  eriş  û  şîdeta  rojane  li  ser  jinan  devvam  dike,  xwekuştina  bi  sedan  jinan,  encama siyaset  û  yasayen  ne  domorkatîk  yen  re  jîme  ne." 

Di  daxuyaniya  YJRK’e  de  weha  jî  behsa  revvşa jinen  li  Rojhilate  Kurdistane  de  te  kirin;  “"Li 


Kurdistane  jî  ji  ber  van  siyaseten  rejîma  îrane,  rojane bi  dehan  jin  an  ten  kuştin, yan  jî  xwe  dikujin  û  xwe  di şevvitînin.  Li  hember  dorpe ça  navnetevvî  ya  li  ser  xwe  û perazîbûnen  hundir,  Rejîma îrane,  bi  mebesta  xweparastine  ve  siyaseta  nemirovane  dixe  devvre.  Bi  taybetî di  qonaxa  hilbijaritne  de  re  - jîm  dixwaze,  desthilatiya xwe  li  ser  jinan  û  hemû  civake  ji  nû  ve  ferz  bike  û  wekî revvabûna  xwe  nîşan  bide." 

Tevgera  jinen  Rojhilate 
Kurdistae  anî  ziman  ku  ev kirinen  devvlete  ne  tene  we nikaribin  li  ber  daxwazen jinan  û  gelen  li  îrane,  ev  siyaset  we  rejîme  texin  çalek kûrtir  ku  ew  bi  deste  xwe dikole  û  destnîşan  kir  ku levvra  dive  rejîm,  guhertinen  li  hereme  û  behara  gelan  rast  bixwîne  û  dersan  je  derxe.  YJRK’e  bang  li  hemû  jinan  kir  ku  di ve  qonaxa  dîrokî  de,  bi  peşxisitna  serhildane  li hemû  qaden  civake,  davvî  li  siyaseta  serkutkirin, înkar  û  pîlanger  a  li  ser  kurdan  bînin. 


YJRK’e  bi  taybetî  ji  jin  û  civvana  nexwest  ku  bi neçûna  sersindoqen  hilbijartine,  nerazîbûna  xwe ya  li  hember  zihniyeta  merparezya  Komara  Îslamî ya  îrane  nîşan  bidin. 

•  Navvenda  Nûçeya 


Li  gorî  amare,  di  sala  2011  de  Hevvlere  23  jin  hatin  kuştin,  9  jin xwe  kuştin,  84  şevvitîn,  37  jin  jî  xwe  şevvitandine.  Dîsa  li  Hevvlere, 
168  jin  li  rastîîşkenceye  hatine  û  983  ji  bo  ve  yeke  doz  hatine  vekirin. 
Her  wiha  18  rastî  tecavvize  hatine. 

Hervviha  ligor  amara  we  reveberatiye,  tene  di  sala  borî  de  239 
pirsgireka  jinan  hatine  çareserkirin  û  bi  reya  ve  reveberatiye  1 16  jin pirsgirek  wan  çareser  nebûye. 

Silemanî 

Di  sala  2011  de  9  jin  hatin  kuştin,  19  jin  xwe  kuştin,  87  şevvitîn, 
37  jin  jî  xwe  şevvitandine.  Dîsa  liSilmaniye  37  jin  xwe  şevvitandine,  7 6 
jin  li  rastî  tecavvize  hatine  û  725  jinan  jî  gilî  kirine. .  Hervviha  720  rastî işkenceye  hatine. 

Dihok 

Li  parezgeha  Duhoke  rejeya  hejmara  tudû  tîjiyan  bi  wî  avvayî  ye, Kuştin  (6),  xwekuştin(10),  hevvildana  xwekuştine(9)  û  (51)  bûyeren xweşewitandine  û  (34)  bûyeren  şevvitîn  û  (656)  giliyen  hatine  tomarkirin  û  14  jin  jî  li  rastî  tacîz  û  tecavvize  hatine. 

Germiyan 

Li  îdareya  Germiyane  revvşa  civakiya  jinan  bi  wî  avvayî  ye, Kuştin(5) ,  xwekuştin(6),  şewitîn(23),  xweşewitandin  (7)  û  (102) bûyeren  işkence  û  (174)  gilî  hatine  tomar  kitin  û  bûyerek  a  tecavvize qewimiye. 


•  ANF 
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Newaya  Jin 


ji  nav  jiyane 


Ev  jî  protkola girtîgehe  ye! 


Li  Girtîgeha  Jin  û  Zarokan  a  Bakirkoye  dermankirin  û  tedavvi- ya  girtiyen  siyasî  yen  nexweş  ji  aliye  fermandaren  girtîgehe ve  bi  avvayekî  kefî  û  dilxwestekî  te  astengkirin. 

Girtiya  doza  KCK’e  Songül  Çelîk  ger  kutleyen  di  pesîren  vve  de  rû dane  neye  tedavvîkirin  de  tûşî  egera  penceşere  bibe.  Çelîk  a  ku  di  5’e Çileya  2012’yan  de  ji  Nexweşxaneya  Devvlete  ya  Bakirkoye  re  hat veguhestin,  le  ji  ber  fermandare  mer  ji  odeya  mûayene  derneket, beyî  ku  tedavvî  bibe  vegerandin  girtîgehe. 

Fermandar  bi  ve  helvvesta  xwe  ya  keyfî  di  vvare  nexweşiye  de mafe  nepeniye  yen  di  navbera  bijîşk/doctor  û  nexweş  de  binpe  dike û  bi  vî  avvayî  Protokola  Seyane  ya  di  girtîgehan  de  li  ber  çavan  e  jî  binpe  dike.  Li  gorî  ve  protokole  dive  leşker  di  dema  mûayeneye  de  qasî ku  nexweş  û  bijîşk  nebîne  û  nebihîze  ji  wan  dûr  be. 

Songül  Çelîk  a  ku  di  sala  2006’an  de  bi  teşhîsa  di  pesîra  vve  ya çepe  de  kutleyek/kunerek  heye  hat  ameliyatkirin,  dema  nexweşiye avet  pesîra  vve  ya  raste  jî  revvşa  tenduristiya  vve  xirabtir  bû.  Çelîk  a ku  di  4’e  Cotmeha  2011’an  de  di  operasyonen  hemekatî  yen  di  bin nave  ‘KCK’e  de  pek  hatin  de  hat  binçavkirin,  dive  di  her  3  -  6  mehan de  çare  mîsoger  biçe  xwe  raveya  bijîşk  bide.  Songül  Çelîk  diyar  dike ku  bijîşk  tene  temaşe  kir,  le  bele  piştî  raporen  nexweşiya  xwe  dide reveberiya  girtîgehe  vediguhezînin  nexweşxaneye. 

Di  vî  vvarî  de  Songül  Çelîk  wiha  axivî:  “Di  mûayeneya  yekem  de hat  gotin  ku  dive  bi  lez  û  bez  ez  di  mamografî  û  ûltrasone  re  bem  derbaskirin.  Di  5’e  Çileya  2012’an  de  leşkeran  deste  min  kelemçekirî ez  birim  Nexweş-  xaney  Devvlete  ya  Bakirkoye.  Fermandare  ku  ez  birim  odeya/jûra  mûayeneye  digel  hemû  pedagiriyen  min  ji  odeye  derneket,  li  ser  gengeşî  rû  da.  Dema  min  ev  helvvesta  fermandar  îtîraz kir,  bi  avvayekî xwenenas  ji  min  re  got,  ‘Dibî  nabî  tu  dizanî,  kefa  te  ye’. 
Le  bele  di  vir  de  ya  herî  seyr  bijîşk  tene  tişten  qewimîn  temaşe  kir.” 

Çelîke  da  zanîn  ku  der  heqe  fermandare  navborî  de  gilîname  jî daye  reveberiya  girtîgehe.  Çelîk  destnîşan  kir  ku  ger  nexweşiya  vve biazire  û  bi  peş  bikeve,  berpirsyaren  ve  yeke  di  serî  de  fermandare girtîgehe,  bijîşka  ku  li  hemberî  ve  kiryara  kefî  bedeng  ma  û  reveberiya  girtîgehe  ya  çaven  xwe  ji  van  kiryaran  re  digire  ne. 

•  Zeynep  KURAY-ANF 

Nîşana  qedandina mirovahiye  ye 

Welatiya  bi  nave  îlkay  Özkan  Kartal  a  ji  bo  komkujiya  li Roboskiye  şermezar  bike  rastî  ledane  hat  û  hate  binçavkirin  diyar  kir  ku  hevalen  ku  xwestin  we  xelas  bikin  jî  rastî ledanehatin.  Kartal,  anî  ziman  ku  ger  ji  bo  mirov  neyen  kuştin  daxuyaniye  didin  û  rastî  erîşe  ten,  ev  nîşan  dide  ku  mirovahî  qediya  ye. 

Jinen  BDP'î  û  ÎMECE'yî  ji  bo  welatiya  bi  nave  îlkay  Özkan  Kartal  a di  8'e  çile  de  li  navçeya  Esenyurte  ya  Stenbole  ji  bo  komkujiya  li  Roboskiye  pek  hat  şermezar  bike  rastî  ledane  hat  û  hate  binçavkirin, şermezar  bikin  li  avahiya  Komeleya  Mafen  Mirovan  (ÎHD)  ya  Stenmole  civîna  çapemeniye  pek  anîn.  Di  civîna  çapemeniye  de  Tulay Korkutan,  li  ser  erîşa  polîsan  a  8'e  çile  ravvestiya  û  wiha  got:  "Piştî daxuyaniye  polîsan  mudaxaleyî  girse  kir.  Piştî  polîsan  mudaxaleyî  me kir  em  hatin  binçavkirin.  Kesen  xwestin  Seroka  BDP'e  ya  Esenyurte ya  bere  îlkay  Özkan  Kartal  ji  deste  polîsan  derxin  jî  rastî  erîşa  polîsan hatin  û  hatin  biçakirin.  Nûcegîhane  Piştevaniya  Sosyalist  jî  bi  ledane hate  binçavkirin.  Bi  deste  devvlete  34  miroven  me  hatin  qetilkirin. 
Kesen  ve  komkujiye  şermezar  dikin  û  ji  bo  mirov  bes  ben  kuştin  derdikevin  qadan  û  daxuyaniye  jî  didin,  aliye  polîsan  ve  bi  ledane  ten binçavkirin.  Ev  ne  erîşa  yekemîn  e.  Em  de  hesap  ji  komkujiya  li  günde  Roboskiye  ku  je  19  zarok  34  vvelatiyen  sivîl  hatin  qetilkrin  bipirsin.  Em  dixwazin  Esin  Yildiz  û  hemû  girtiyen  din  en  bi  keyfî  hatine  girtin  serbest  ben  berdan." 

•  Navvenda  Nûçeya 


Çîroka  jina  penaber  a  dil  bi  eş 


•  Ruşen  BİNİCİ 


Li  vvargeha  penaberan  a  Mexmûre,  jinen penaber  en  Kurd  ji  her  milî  ve  jiyane  pir  kûr hîs  dikin.  Ev  jin  bi  malbaten  xwe  ve  ew  nezî 
20  şalin  ji  vvelaten  xwe  hatine  penaberkirin. 

Tevgera  Azadiye  li  Bakûre  Kurdistane,  bi  taybetjî li  herema  Botane  tekoşineke  mezin  peş  xistiye.  Gele Botane,  hîn  di  salen  destpeka  tekoşîne  de  ji  Tevgera Azadiye  re  tevlîbûna  xwe  çekiriye  û  piştgirî  daye.  Di salen  1990’an  de  ku  tekoşîna  Tevgera  Azadiye  gihîştiye  lûtkeye  devvleta  Tirk  a  dagirker  tu  zagonen  navnetevveyî  yen  şer  li  ber  çavan  negirtiye.  Li  ser  gele Botane  zilm  û  zextek  dij-mirovahiye  heta  roja  îro  jî  bi her  rebazî  meşandiye.  Hezen  dagirker  en  devvleta Tirk,  mal  û  günden  gele  Kurd  şevvitandine,  jin,  civvan, zilam,  zarok,  pîr  û  kal  girtine,  eşkence  kirine;  her vviha  ne  gotine,  ev  zarok  e,  jin  e  û  miroven  sivîl  in  kuştin  pek  anîne.  Ji  ber  wan  zextan  gele  Botane  neçar maye  ji  du  tercihan  yeke  pek  bîne.  Ya  yekemîn;  “teslimiyet”  e,  ya  duyemîn;  “li  nirxen  xwe  xwedî  derketin” e.  Gel,  tevî  zor  û  zehmetiyan  tercîha  duyemîn  qebûl dike.  Dema  gel  ketiye  re;  di  mejiye  her  mirovekî  û miroveke  de  tişta  ku  heye  tene  xwe  teslîmnekirina dagirkeran  e.  Ango  kuştin,  birçibûn;  her  vviha  hemû zor  û  zehmetî  dane  ber  çaven  xwe.  Di  ve  koçberiye de  herî  zede  jinan  eş  kişandine.  Ji  ber  ku  jin  in,  dile wan  tenik  e;  di  heman  deme  de  ji  ber  ku  dayik  in pevvîst  e,  li  zarok  û  mala  xwe  xwedî  derkevin. 

Ji  bo  azadiye  ber  bi  reya  zehmet  û  bedavvî 

Gele  Botane,  wexta  ketine  re,  ji  wan  hinek  hîn sofreya  wan  li  erde,  xwarina  wan  di  lalîkan  de  hema rabûne  zaroken  xwe  hembez  kirine  û  ketine  re.  Yek  ji wan  kesan  jî  ji  günde  Şirnexe  Germike  dayika  Asya Beyar  e.  Asya  Beyar,  di  sala  1990T  de  Tevgera  Azadiye  nas  dike.  Ji  we  roje  heta  niha  xwedî  li  Tevgera Azadiye  derdikeve. 

Asya  Beyar  wan  salan  vviha  îfade  dike:  “Di  wan salan  de  leşkeren  devvleta  Tirk  günde  me  dorpeç  dikirim  Di  desten  wan  de  çek  zaroken  min  digirtin  û  digotin:  ‘Hûn  terörist  in!’  Bav  û  dayika  vve  terörist  in!”  Ji ber  her  ku  diçû  edî  jiyan  ji  bo  me  bevvate  dibû,  em neçar  man  ku  cihe  xwe  biterikînin.  Dîsa  şeveke  ez neçar  mam  her  çar  zaroken  xwe  bişînim  cem  mam  û bave  wan.  We  şeve  ew  birin  ‘Geliye  Hevlere.  Ez,  bav û  jinbava  xwe  jî  em  rabûn  ketin  re.  Min  keça  xwe  ya biçûk  dani  ser  kere,  min  küre  xwe  jî  danî  ser  mile  xwe û  zaroka  xwe  ya  dîtir  jî  min  li  pişta  xwe  kir;  bi  vî  hale xirab  em  ketin  re.  Em  ji  tirsa  leşkeran  nikarîbûn  li  ser cedeye  bimeşin.  Em  ketin  nav  kaş  û  dolan.  Em  ji Silopî  derketin  hatin  Cûdî.  Em  çûn  gel  hevalan.  Di heman  şeve  de  Xwede  kürek  da  min.  We  şeve  em ligel  hevalan  man  û  roja  din  em  dîsa  bi  meş  ketin  re, em  wek  kesen  ku  dizî  kiribin  dibeziyan.  Em  gelek  seat û  rojan  meşiyan  em  gihîştin  Sinehte,  ango  hidûde Başûre  Kurdistan  û  Tirkiye.  Em  25  malbat  di  revvşek xirab  de  di  gulanal994’an  de  ji  ber  zexten  dijmin ketibûn  reyan  û  hatibûn  ber  hidûd. 

Güle  barandlna  ser  miroven  sivîl 

Dayika  Asya  Bayer  dibine  ku  meşa  bi  zehmet veguheriye  şer  û  pevçûne.  Dayika  Asya  Bayer,  gulebarana  leşkeran  a  li  ser  hidûd  vviha  tîne  ziman: “Dema  em  gihîştin  ber  hidûd  me  careke  dît  ku  leşkeran  bi  projektoran  ronî  avetin  ser  çaven  me  û  gotin: “Bila  malbat  ji  hev  qut  nebin!”  Paşe  şer  dest  pe  kir  û em  jî  wek  malbat  ji  hev  qut  bûn.  Hinek  ji  me  li  ‘Geliye Sinehte  hinek  jî  li  mile  din  man.  Helikopter  ketin devvre  şer  mezin  bû.  Dema  ku  balafiren  şer  jî  dest  bi bombebarane  kirin,  em  neçar  man  me  xwe  xist  bin daran;  di  heman  deme  de  ji  milekî  ve  jî  topen  hewa- ne  diavetin.  Dema  ku  mirov  ji  dûr  ve  li  Geliye  Sinehte bineriya  nizanibû  şev  e  yan  jî  roj  e.  Di  nav  we  pevçûne  de  hinek  zaroken  me  ji  me  qut  bûn.  Ne  me  dizanîbû  ew  dijîn  an  na,  ne  jî  wan  dizanîbû.  Dîsa  em  ketin re.  Germ  bû  û  tave  li  me  dida.  Em  ji  tîna  nikarîbûn bimeşin,  firek  av  jî  tüne  bû  ku  em  vexwin.  Ji  ber  tîbû- ne  revvazen  ku  hîn  nû  nû  çedibûn,  me  ji  erde  radikirin û  me  pelen  wan  dicûtin;  heta  em  hatin  ketin  berojke. 

Min  dît  ku  küre  min  ji  tîna  di deste  min  de  ma 

Dayika  Asya  Bayer,  dema  ku  wan  rojan  bi  bîr  tîne gelekî  xemgîn  dibe.  Dayika  Asya  Bayer,  ji  bo  ku pevvîstiyen  zaroken  xwe  bi  cih  bîne  dikeve  nav  legerinan  û  axavtina  xwe  vviha  didomîne:  “Piştî  ewqas  pevçûn,  şer  û  meş  dema  min  dît  ku  zaroken  min  ji  tîna ziwa  bûne,  dibejin,  av  û  küre  min  Şexmûs  we  ji  birçînan  bimire.  Ez  be  çare  mabûm.  Di  we  çöle  de  ne  av hebû  û  ne  jî  tiştekî  din.  Min  jere  got:  “Daye  were  şire min  vexwe.”  Got:  “Daye  ez  venaxwim  ew  şîre  pitike ye.”  Min  şire  xwe  da  zaroka  xwe  ya  du  salî.  Min  dît  ku 


revvşa  me  bi  vî  avvayî  nabe.  Min  ji  tiye  xwe  re  got: “Biçe  dibe  ku  di  tava  hîve  de  tu  reyeke  bibînî  û  em karibin  biçin  ser  aveke.”  Em  ji  birçîbûna  ketibûn; jixwe  me  xwarin  ji  bîr  kiribû.  Em  piştî  wî  şerî  şev  û rojeke  meşiyan.  Zaroken  biçûktehemûl  nedikirin,  pir zede  nikarîbûn  li  ber  xwe  bidin.  Hezen  dagirker,  bi helikopter,  balafir  û  topan  li  me  dabûn  û  şerekî  dijvvar rû  dabû.  Paşe  em  careke  din  ketin  re.  Şopen  mirov  û sîxuran  hebûn,  em  di  wan  şopan  de  diçûn.  Ji  ber  ku hemû  re  mayîn  kirîbû.  Hevale  min  got:  “Bila  her  kes  di şopa  hev  de  bimeşe.”  Em  bi  vî  avvayî  gihîştin  ser avake.  Zaroken  me  hatin  ser  ave.  Tera  xwe  av  vexwarin  û  di  cih  de  razan.  Me  jî  dest  û  rûye  xwe  şûşt,  ava xwe  vexwar  û  me  xwe  li  erde  direj  kir  heta  ku  bû  sibe. 
Sibe  zû  em  dîsa  ketin  re  û  em  hatin  ketin  Geliye Sinehte.  Li  wir  dar  hebûn,  bi  daran  ve  hinek  tû  hebûn me  ew  tû  xwarin.  Dema  ku  tiye  min  radyo  vekir,  di kanala  hevalan  de  heval  diaxivîn  û  digotin:  “22  malbat  hatine  Sinehte  şer  çebûye,  ji  malbateke  heşt  kes şehîd  bûne”.  Dema  ku  me  ev  bihîst  em  gelekî  li  ber ketin.  Dîsa  di  kanala  hevalan  de  Hevale  Cemal  (Murat Karayılan)  bangavvazî  dikir  û  digot:  “Ewqas  miroven sivîl  li  cihe  şer  vvinda  ne,”  her  vviha  digot:  “Bila  milîs  li wan  miroven  sivîl  en  vvelatparez  bigerin.” 

Dema  dibû  roj  me  xwe  vedişart; 

bi  şev  mehereket  dikir 

Dayika  Asya  Beyar  axavtina  xwe  vviha  berdevvam dike:  “Ji  bo  ku  em  xwe  bigihînin  vvarekî  bi  ewle  em  hîn di  nav  hevvldanan  de  bûn.  Bi  roj  me  xwe  ji  leşkeran vedişart,  bi  şev  me  hereket  dikir.  Bi  vî  avvayî  em  gihîştin  ûesroke  û  em  ketin  Başûre  Kurdistane.  Dema  ku em  dimeşiyan  derûdor  ji  aliye  leşkeran  ve  hatibû  dorpeçkirin.  Ji  bo  ku  em  bikaribin  derbas  bibin  me  xwe ditevvand  û  di  erde  re  kaş  dikir.  Çilen  me  hemû  parçe parçe  dibûn.  Ji  ber  ku  şev  bû  û  dinya  pirtarîbû  dema em  derbas  dibûn,  her  çare  em  li  berekî  û  dareke diqelibîn.  Se-çar  rojan  me  nexwarin  xwaribû,  ne  jî  av vexwaribû.  Miroven  bi  temen  mezin  dîsa  dikarîbûn  li berxwe  bidana;  le  zaroken  biçûkjî  bi  me  re  bû,  ditirsiyan  û  birçî  bûn.  Dema  bû  sibe  li  cihe  ku  em  gihîştibûne  de  dengen  ajal,  şevval  û  mirovan  dihat.  Hevalen me  rabûn  çûn  gel  wan  mirovan.  Ew  mirov  hatin  em birin  malen  xwe.  Xwarin  û  av  dan  me.  Bave  zaroken min  got:  “Heta  ez  şopa  zaroken  xwe  nebînim  ez  xwarine  naxwim.” 

Zaroken  şopa  wan  nediyar 

Di  we  meşa  koçberiye  de  rojen  pir  zehmet  û  bi eş  her  ku  diçe  zede  dibin.  Kesen  ku  ji  bo  vvelat, ziman  û  çanda  xwe  dixwazin  bijîn,  wan  rojen,  zor  û zehmet;  her  vviha  rojen  kuştin  tede  û  ji  aliye  dagirkeran  ve  wek  mirovan  nayen  dîtin;  di  heman  deme de  ku  her  cureyen  şer  li  ser  van  te  kirin,  her  tiştekî didin  ber  çaven  xwe. 

Dayika  bi  nave  Asya  Bayer  di  we  reye  de  eşen zaroken  xwe  û  xemgîniya  dûrketina  ji  axa  xwe  dijî.  Le, tevî  wan  hemû  tişten  ku  jiyaye  jî  dîsa  dest  ji  tekoşîne bernade.  Dayika  Asya  Bayer  di  axavtina  xwe  de  dibeje:  “Mehîn  jî  nizanîbû  kîsaxe,  kî  miriye.  Bave  zaroken min  rabû  ket  pey  şopa  zaroken  me.  Di  encam  de  me şopa  zaroken  xwe  li  Şeranîşe  dît.  Dîsa  me  zaroken tiye  min  û  yen  dişa  min  jî  dîtin., 

Dema  em  gihîştin  zaroken  xwe, 

te  digot  qey... 

Dayika  Asya  Bayer,  dema  ku  digihîje  zaroken  xwe hesten  xwe  vviha  tîne  ziman:  “Dema  ku  em  gihîştin 


hev  te  digot  qey  em  ji  nû  ve  hatine  dinyaye.  Me  hesten  ewqasî  mezin  dijiyan.  We  keliye  me  hemû  eşen xwe  ji  bîr  kirin.  Paşe  em  dîsa  ketin  re.  Em  çûn ‘Behere  paşe  jî  em  çûn  ‘Perexe’  hin  malbat  jî  beriya me  koçber  bibûn  hatibûn  wir. 

Niştecihbûn 

Edî  malbata  Beyar  jî  karîbûn  li  wir  hedî  hedî  bi  cih bibin.  Dayika  Asya  Bayer,  niştecihbûna  xwe  vviha îfade  dike:  “Em  rabûn  meji  xwe  re  holik  çekirin,  betaniyen  me  tüne  bûn;  le  meji  bo  zaroken  xwe  hinek  tişt peyde  kirin.  Em  se  mehan  li  Perexe  man. 

Li  Başûre  Kurdistane  jîerîş 

berdevvam  kirin 

Li  Başûre  Kurdistane  jî  miroven  ku  koçber  bibûn dîsa  rastî  erîşan  dihatin.  Dayika  Asya  Bayervvan  rojan jî  vviha  tîne  ziman:  “Li  cihe  ku  em  hatin  û  le  bi  cih  bûn jî  me  rehetî  nedît;  ji  ber  her  roj  topen  hevvanan  diavetin  cihen  me.  Dema  ku  hevvan  diavetin,  me  xwe  dixist stargehan.  Dîsa  ji  agahiyen  ku  me  digirtin,  digotin: “Dibe  ku  devvleta  Tirk  erîşî  me  bike”.  Her  roj  balafiren şer  en  devvleta  Tirk  li  ser  me  re  diçûn  û  dihatin.  Em dîsa  neçar  man  ketin  reyan.  Em  hatin  Bersive.  Em  li vvirjî  du-se  mehan  man.  Ne  betaniyen  me  hebûn  ne  jî agir.  Me  payizek  di  bin  naylonan  de  derbas  kir.  Her  roj barane  li  me  dikir.  Her  vviha  av  jî tüne  bû.  Ji  bo  satilek av  em  heft  seatan  disekinîn.  Me  dit  ku  li  vvirjîji  bo  me jiyan  tüne  ye.  Em  careke  din  ketin  reyan  çûn  Geliye ûiyamete.  Edî  berf  û  baran  dihat. 

Ji  ber  tunebûne  zaroke  min  mir 

Dayika  Asya  Bayer  mirina  zaroke  xwe  vviha  tîne ziman:  “Zaroke  min  e  bi  nave  Cuma  ku  di  reya  koçberiye  de  hatibû  dinyaye,  ji  ber  şert  û  mercen  xirab  jiyana  xwe  ji  dest  da.  Zaroke  min  ji  be  doktorî,  ji  be  xwarin  û  ji  serma  mir.  Ji  ber  ku  dema  nexweşiyeke  min çedibû  dermanen  ku  didan  min  û  didan  zaroke  min mîna  hev  bûn. 

Doza  me  reya  meye 

Zarok,  di  ve  reya  koçberiye  de  neheqiyen  ku  li Kurdan  dihatin  kirin  ji  nezîk  ve  didîtin  pir  kûr  hîs  dikirin  û  bandor  dibûn.  Silemane  13  salîjîji  wan  pekanîn û  kiryaren  dagirkeran  tesîr  bibû  û  ji  bo  azadiye  biryaren  girîng  girt.  Dayika  Asya  Bayer  tevlîbûna  küre  xwe Sileman  a  nav  refen  gerilla  vviha  tîne  ziman:  “Küre min  Sileman  hîn  13  salîbû  ku  biryaraxwe  daji  min  re got,  ez  e  tevlî  gerilla  bibim,  û  tevlî  nav  Tevgera Azadiye  bû.  Ji  ber  ew  biryar  wî  bi  xwe  dabû  me  jî  got: “Doza  me  reya  meye.” 

Koçberiya  dayika  Asya  Bayer  ev 

17  sal  in  hîn  ji  dldome 

Ji  ber  ku  hîn  pirsgireka  gele  Kurd  çareser  nebûye û  hîn  jî  şere  li  Kurdistane  didome  kesen  koçber  bûne jiyana  xwe  li  Başûre  Kurdistane  didomînin.  Dayika Asya  Bayer  jî  gelek  cih  guhert.  Li  Geliye  ûiyamete  û  li çend  cihen  din  jî  geriyaye  û  li  wan  deran  jî  ku  bi  gelek tunebûn  û  erîşan  re  rû  bi  rû  dimine  weke;  Etrûş, Nînova,  Nehdare  û  herî  dawî  jî  li  Vfergeha  Mexmûr,  ji sala  1998’an  ve  hatiye  le  bi  cih  bûye  û  heta  roja  me ya  îro  jî  jiyana  xwe  li  vir  didomîne.  Tevî  ku  ewqas  eş  û zehmetî  kişandiye  jî  dayika  Asya  Bayer  hîn  jî  dest  ji tekoşîna  xwe  bernedaye  û  heviyen  we  yen  rojen  azad her  diçe  mezin  ûgeş  dibe. 
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çand  û  hüner 


Newaya  Jin 


Hüner  Naskirina  Civake  ye 

Armanca  me  evv  e  ku  dema  şahî  li  vvargehe  çebibin  em  hîn  bi  heztir  tevlî  bibin. 
Jı  botevlıbunejı  beguman  nubunjı  pevvıstdıke. 


•  Sidar  FIRAT 


Di  vvargeha  me  de  gelek  xebat  ten meşandin.  Xebaten  ku  herî  zede  bale dikişinin  xebaten  çand  û  hünere  ne.  Ji ber  vve  çende  bi  sedan  zarok,  civvan,  pir  û  kal  di nava  NÇHM  e  de  cihe  xwe  digirin.  Yek  şaxek  ve xebate  jî  d  i  bin  baneWeqfa  Jinana  Mexmûrede te  meşandin.  Weqfa  Jinan  a  Mexmûre  jî  ev demek  direje  xebaten  çande  dide  meşandin.  Di heman  deme  de  ev  xebat  di  nava  NÇHM’e  de temsîliyeta  xwe  dibine.  Me  xwest  em  di  der  bare xebaten  hüner  en  ku  di  bin  bane  Weqfa  Jinan  de te  meşandin  hin  agahiyan  vverbigirin.  Û  me  bere xwe  da  Weqfa  Jinan.  Di  Weqfa  Jinan  de  Hevî 
Ehmed  em  peşvvazî  kir.  Me  jî  mebesta  hatina xwe  ji  We  re  vegot  û  Ew  jî  ji  me  re  bû  alîkar.  Hevî Ehmed  di  heman  deme  de  berpirsiyara  xebaten çand  û  hünere  ya  Weqfa  Jinan  e. 

Em  di  serî  de  dixwazin  ve  pirs  bikin;  hûn  di ware  hunerî  de  girîngî  didin  kîjan  karî? 

Bi  piranî  em  li  ser  folklor,  şanoye,  rîtm  û  muzîke  radivvestin.  Em  hewl  didin  ku  zaroken  keçferî hünere  bikin.  Di  vî  warî  de  em  zarokan  pervverde dikin.  Zarok  jî  bi  baldarî  tevlî  pervverdeye  dibin. 

Çend  komen  we  hene? 

Niha  kome  me  ji  zarokan  ava  dibin.  Ji  7  salî heya  14  salî  tede  cih  digirin.  Xebata  ku  em  be navber  didomînin  şano  ye.  10  zarok  di  ve  beşa hunerî  de  cih  digirin.  Dîsa  di  koma  rîtm  û  erbane de  jî  8  kes  cih  digirin.  Koma  folklore  ji  12  kesan pek  te.  Koma  muzîke  jî  ji  10  kesan  pek  te.  Em dikarin  bejin  4  komen  bingehîn  hene. 

Hûn  roje  çend  saetan  prova  didin  an  jî  xebaten  xwe  didin  meşandin? 

Niha  zarok  bi  piranî  diçin  dibistane  em  jî  li gorî  ve  xwe  bi  pergal  dikin.  Heftane  dema  dibistan  dikevin  betlaneye  em  hîn  zedetir  giraniye didin  xebaten  xwe.  Le  dema  dibistan  hebin  we deme  em  neçarin  ku  li  gorî  vvaneyen  zarokan pergala  xwe  ya  kar  li  ber  çavan  re  derbas  bikin. 

Mebesta  we  di  vâ  xebate  de  çi  ye? 


Mebesta  me  ya  herî  girîng  ew  e  ku  em  keçen xwe  di  vvare  hunerî  de  jî  pervverde  bikin  û  ji  bo demen  peş  an  jî  ji  bo  peşeroja  vvargeha  xwe amade  bikin.  Ger  ji  niha  ve  zarok  ben  pervverdekirin  em  di  we  bavveriye  de  ne  ku,  di  dema  peş de  hîn  xebaten  xweş  û  mayînde  vve  vverin meşandin.  A  din  jî  em  dixwazin  di  zarokan  de  di vvare  hunerî  de  afirîneriye  peş  bixin.  Şevvazek wan  a  cüda  û  mayînde  be  avakirin.  Bibin  xwediye  şevvazek  hunerî.  Dîsa  bibin  xwediye  çanda xwe  û  hunera  xwe  ya  bav  û  kalan;  her  wiha  li çanda  de  û  pîran  xwedî  derkevin,  ji  ber  ku  hüner naskirina  civake  ye.  Mirov  bi  hünere  civaka  xwe nas  dike,  an  jî  hüner  dibe  vegotina  civaka  me. 

Ji  bo  dema  peş  xebaten  vve  an  jî  projeyen  vve hene? 

Beguman  armancen  me  en  dem  kurt  û  en demdirej  hene.  Ji  bo  dema  kurt  armanca  me  ew e  ku  em  xebaten  xwe  hîn  bi  berfirehtir  bikin  û hejmara  xebatkaren  xwe  zede  bikin.  Ji  bo  ku  em 


xebaten  xwe  hîn  xurttir  bidin  meşandin  dive  em hejmara  xwe  jî  zede  bikin.  Dîsa  armanca  me  ew e  ku  dema  şahî  li  vvargehe  çebibin  em  hîn  bi  heztir  tevlî  bibin.  Ji  bo  tevlîbûne  jî  beguman  nûbûn jî  pevvîst  dike.  Ya  din  jî  gelek  organîzasyonen hunerî  li  derve  çedibin.  Em  dixwazin  vveke 
Weqfa  Jinan  di  vvare  hunerî  de  bi  temsîliyetek baş  tevlî  wan  xebatan  jî  bibin.  Dive  em  renge xwe  di  vvir  de  diyar  bikin.  Bi  taybet  di  aliye  xwedîderketina  li  çand  û  hunera  Kurdî. 

Zarok  çawa  nezî  ve  xebate  dibin  û  xeyalen wan  çi  ne? 

Destpeke  dema  ten  hinek  bi  tirs  nezîk  dibin, le  ji  berku  hizire  zarokan  ji  bo  girtine  vekirîye  zû fer  dibin.  Eleqeyek  mezin  nîşan  didin.  Dixwazin zû  peş  bikevin.  Beguman  xeyalen  zarokan  mezin in.  Em  nikarin  sînoran  jî  bidin  xeyalen  wan,  em tene  ji  wan  re  dibin  alîkar.  Xwestek,  coş  û  daxvvazen  wan  mezin  in.  Heviya  me  evv  e  ku  ew  daxvvazenvvan  pek  vverin. 


‘Deqen  dapîra  min'  di  El  Cezîreye  de  ye* 


Kanala  navnetevveyî  Al-Jazeera  belgefilma  bi nave  “Deqen  Dapîra  Min”  derhenera 
Ermeni  Suzanne  Khardalian  vveşand. 
Belgefilma  bi  nave  ‘Grandma’s  Tattoos’  (Deqen Dapîra  Min)  ya  di  sala  sala  2011  de,  ji  aliye  derhener  Suzanne  Khardaliane  ve  li  Svvede  hatibû  çekirin, hefteya  borî,  di  beşa  îngilîz  ya  kanala  Al-Jazeera  de hate  vveşand  ubç. 

Belgefilm  di  bernameya  bi  nave  “VVİtness” 
(Şahid)  de  hate  vveşandin.  Bernameya  VVİtness  ji Nairobi  heta  Filistîne,  ji  Japonya  heta  Somaliye,  ji Lîbya  heta  Tirkiyeye,  ji  hemû  deveren  cîhane  belge- 


filmen  xelat  vvergirtine  yen  der  bare  komkujî  û  karesatan  de  divveşîne. 

Ji  ber  ve  belgefilma  ku  rastiyen  qirkirina  ku Tirkiyeye  aniye  sere  Ermeniyan,  vedibeje,  çapemeniya  Tirk  nerazîbûne  tund  nîşan  da  û  manşeten “Skandal,  El  Cezîre  derbe  li  Tirkiyeye  xist”  vveşandin. 

Tırkan  eb  deq  çekirin 

Derhenera  Ermenî  Suzanne  Khardalian  dibeje ku  dapîra  vve  tu  caran  der  bare  deqen  xwe  de  nediaxivî  û  vviha  dibeje;  “Lepiken  vve  yen  spî  hebû,  bi  van lepikan,  deqen  li  ser  deste  xwe  vedişart.  VVeke  ku dapîra  min  dixwest  bîranîna  qirkirine  vebişere.  Der bare  ve  yeke  di  male  de  jî  qet  tiştek  ji  me  re  jî  nedigot.” 

Khardalian  heta  16-17  saliya  xwe  vve  der  bare ûirkirina  Ermenan  de  tiştek  nedizanî  û  dibeje;  “Niha em  hemû  dizanin  ku  me  hemûyan  jî  hin  tişt  dizanî,  le em  nediaxivîn.” 

Sıradeqan 

Khardalian  diyar  dike  ku  deqen  xwîşka  dapîra vve  jî  hene,  le  boriya  xwe  înkar  dike...  Evv  jî  li  hemberî  ve  mijare  bedeng  dimîne.  Rojek  ji  rojan  gava Khardalian  ji  vve  dipirse,  dibeje;  ““Tu  çi  dixwazî,  gelo ez  bibejim  Tirkan  ev  deq  çekirine?  Le  îro  çi  girîngiya vveheye...” 

Khardalian  diyar  dike  ku  bi  dare  zore  jinen 
Ermen  dihatin  deqdan  û  dibeje;  “Kesek  ji  vvana  des- 


tûr  nedixwest,  jinen  ku  ji  ve  hovitiye  difilitîn  jî,  hevvl didan  bi  vîna  xwe  van  deqan  ji  biayna  xwe  biavejin. 
Jinen  ku  dixwestin  bi  kîmyaye  van  deqan  ji  rûye  xwe bibin,  rûye  wan  hemû  dibûn  birîn.” 

“Hin  tişten  ji  ber  şerme  em  nexivine” 

Khardalian  diyar  dike  ji  bi  deq  en  ji  ûirkirine  filitîn,  ji  aliye  zilamen  Ermen  ve  nedihatin  qebûlkirin.  Li gor  lekolîna  Vahe  Taşçyan  ev  jinen  Ermenî  yen  bi deq  ku  ji  ûirkirina  Ermeniyan  difilitîn,  ji  aliye  zilma- ne  Ermen  ve  jî  edî  nedihatin  qebûlkirin.  Khardalian bal  kişand  ku  rûpelen  vviha  rewş  û  tarî  di  dîroka  vvan de  hene  û  dibeje;  “Ji  ber  ve  şerme,  me  nekarî  hin tiştan  biaxivin.” 

“Tirkan  çarenûsa  vvana  ji  dax  da” 

Khardailan  diyar  dike  ku  mirov  dikare  bi  riya  belgefilme,  aliye  pirsgireke  ye  hestyarî  nîşan  bide  û destnîşan  kir  ku  evv  dixwazin  film  bibe,  filmek  mirovî  û  her  vviha  me  armanc  kir  ku  kese  temaşeye  vî filmî  bike  xwe  tede  bibîne. 

Kardalian  ji  ber  ku  film  dereng  hatiye  kişandin, xemgîniya  xwe  rave  dike  û  dibeje;  “Xwezî  dapîra  min zûtir  sira  veşartina  deste  xwe  di  nava  lepiken  spî  de, ya  ku  çîroka  rûpelek  reş  a  ji  jiyana  we  vedişere,  ji min  re  bigota.  Tirkan  ne  tene  deste  van  jinan,  dax  li hemû  çarenûsa  vvan  jî  xistin,  deqa  hovitî,  tirs  û şerme  li  bîranînen  vvan  xistin.” 

•  ANF 


Serpehatîya  F.M  u  reya ber  bi  dojehe 

Rejima  Baa’s  35  salan  îraq  u  hemû  etnîk  u  mezheb  u  beşen  civake  bi  zext u  şidete  bireve  bir  u  komkujîyen  mezin  mîna  Enfal  u  Helebce  pek  anî. 
Herî  kem  Milyonek  mirov  le  şeren  pey  hev  da  hatin  kuştin  u  milyonan kes  jî  koçberî  hundur  u  dervey  vvelate  bûn.  Tene  di  van  şeran  da  milyon  u  nîvek jin  havjîna  wan  hatin  kuştin  u  bi  xwe  zaroken  xwe  xwedî  kirin  u  hîn  jî  diken. 

Dema  îraqe  hat  damezirandin  hezen  dagirker  ji  gelen  îraqe  nepirsîn  hûn  çi dixwazin?  91  şalin  ev  devvlet  a  ku  derverya  îradeya  gelan  u  le  gor  berjvvendîyen serdestan  hatîye  damezirandin  heya  karîn  le  gorî  berjvvendîyen  xwe  bekaranîn  u piştî  91  salan  tiştek  di  siyasta  ser  lraqe  u  hezen  hundure  îraqe  da  nehatîye  guhartin.  Niha  berjvvendîyen  hezen  sermaye  navnetevveyî  wisa  xuya  dike  ku  dixwazin  îraqe  parve  biken  u  le  gorî  berjvvedîyen  xwe  carekî  din  siyasta  "par  bike  u  xwe serdest  bike"  bireve  biben.  Jisale  2003  u  vir  ve  bi  mudaxelya  Emerîka  le  iraqe  ji bere  zedetir  rewşa  civake  xerabtir  bûye.  Ev  rewş  di  buyeren  rojane  da  xwe  dide der.  Tene  ya  hat  guhartin  evv  bû  ku  yekdestîya  ereben  sunnî  bi  yekdestîya  ereben şiî  dest  guhartîye  u  zihniyet  heman  zihniyete  u  a  derve  xwe  red  dike,  inkar  dike  u ji  deste  wî  were  jî  qir  dike.  Ev  revvşa  ku  heyî  ji  bo  jinan  dû  caran  xerabe.  Hem  ji serdestîya  devvlete  da  u  hem  civake  da  tu  elternativeke  din  di  asoya  siyaste  da xuya  naka.  Di  qanunen  îraqe  da  şerîet  serdestîya  xwe  didomîne  u  di  jîyane  da  pir jî  we  xerabtire.  Her  diçe  civak  xwe  diğere  u  di  hunurda  jî  rizandien  dijî.  Herî  zede 
lraqe  vveke  cihe  laşfiroşî  u  laşkirî  dema  dawî  da  dikeve  rojeve.  Hebûna  300 
malen  laşforşî  u  laşkirîn  di  bajerekî  da  ji  bo  her  kesekî  xwedî  vvîjdan  dima  cara yekemin  dibîhse  hîsa  şokbûne  çe  dike,  ev  ne  xeyale  u  ne  axftineka  ji  rîzeye.  Ev encame  sitatistîken  ku  ji  alî  rexistnen  civaka  sivîl  hatîye  tomar  kirin.  Beşeke mezin  a  civake  vveke  miryeki  ser  peyaye  u  bûna  makîna  herî  baş  ji  bo  siyasta berxwarina  sistema  seryamaye.  di  salvegera  8  mîn  a  mudaxelya  Emerîka  li  lraqe dema  ji  gel  hat  pirsin"  dive  vvelate  da  çi  hat  guhartin?"  gel  digotin  tene  hejmare telefonen  destan  zede  bûne  vvedatir  tiştek  nehatîye  guhartin.  Hejmarekî  mezin jinen  gene  ji  mal  bazdan  u  ketin  ser  reyeke  tarî.  Yek  ji  wane  serpehatîya  F.M  a  pir bi  eşe.  F.M  keçeka  civvan  a  15  salî  bû  dema  Emerîka  be  îdaya"  anîna  demokarasî” mudaxeleyaîraqe  kir.  Ewdixeyalaxweda  dema  ji  mal  derkeve  jîyaneke  baştî r  we bibîne  le  nizane  berî  xwe  dide  jîyanekî  dibe  ku  di  xwene  şeve  da  jî  nedîtibe .  F.M bi  xurtekî  re  direve  u  ten  bajara  hevvlere  le  evv  te  xepandin  u  pişte  mehekî  xwe  be tene  di  kolan  da  dibine  u  derek  nabîne  vveke  starekî  xwe  te  da  bigire. 

F.M  dema  peşiman  dibe  edî  pir  direng  dibe,  nikare  verge  mal  ji  ber  kû  le gorî  kevneşopîya  melbate  we  bihata  kuştin.  Evv  edî  dikeve  ser  reyekî  an  mirin an  di  şaştîya  xwe  da  reya  xwe  bidomîne.  Le  şaşitî  ji  we  dere  destpenekirîye, dema  di  mal  da  buye  rojna  pevçun  u  devjenya  dayik  u  bave  xwe  dibîne  u  ji  jîyane  di  mal  da  be  hevî  dibe. 

Evv  di  bajara  hevvlere  da  naçar  dimîne  berî  xwe  bide  stargeheke  jinan  le Hevvlere  le  evv  je  re  dibejin  em  keçen  Ereb  nagirn  cem  xwe  u  neçar  dimîne  ku  xwe baveje  mala  malbetek  ji  kerkuke  le  evv  derîya  ceheneme  (dojehe)  ser  xwe  vedike.  Di  vvir  zilame  male  ne  tene  bi  xwe  dest  daveje  F.M  edî  her  şev  mala  xwe  dike cihe  laşfroşî  (fihuş)  ji  bo  berpirsyaren  ku  karî  xwe  bi  vvan  dide  kirin  u  berjvvendîyen  xwe  ya  madî  a  qirej  peş  dixe,  dema  havjîna  wî  bi  buyeren  diqewimin  di mala  we  da  dizane ,  evv  bi  xwe  u  zaroke  xwe  digire  u  ji  male  dirdikeve  u  hîn  jî kesekî  nizane  le  kuderene.  Ji  ber  ku  çend  caran  evv  dibîhse  ku  zilam  dixwaze havjîna  xwe  jî  ji  bo  heman  kar  bikar  binine.  Le  evv  zilame  ku  edî  vvîjdan  u  exlaqe pe  re  nemaye  u  ji  hemû  hisen  mirovana  be  par  maye  karî  xwe  didomîne.  Evv  keça civvan  zedetir  ji  7  salan  dive  revvşe  da  dimîne.  Pir  keçen  gene  a  ku  xwesitne  bene mala  ve  zilame  le  F.M  wane  hîşyar  dike  u  dûrdixe  ji  bo  ku  nekevin  heman  revvşe. 

F.M  dû  caran  di  we  male  da  dûcanî  dibe  u  diben  cem  hemşire  u  zarok  daveje u  dibeje  hin  jî  gotinen  we  di  gohe  min  da  dizirngin,  evv  je  re  bibeje  ne  tene  tu  wisa bûye  bi  hezaran  keçen  civvan  ji  mal  revîyan  u  ketin  ser  reya  tarî  u  hatine  ve  dere  u zaroke  xwe  avetine  u  piranî  ji  naverast  u  başure  îraqe  revîyane  kurdistane.  F.M carekî  ji  we  male  direve  u  berî  xwe  dide  sazîyeke  jinan  le  Kerkuke  le  sazî  ji  we male  xerabtir  bûye.  Levvma  ji  ber  be  sitarî  u  beçaretî  vedigere  heman  male. 

Çend  caran  hevvil  dide  dawî  le  jîyana  xwe  bîne  u  xwe  bikuje  le  cesaret  naka. 
Dema  min  pe  re  sohbet  kir  vveke  kevirek  bû,  hîs  pe  re  nema  bû  u  vveke  ku  şok buye  tene  le  derdore  xwe  dineri  neka  evv  zilam  carekî  din  be  u  bixwaze  bi  xwe  re bibe.  Dipirsî"  çi  suce  min  hene  tişen  wisa  bi  sere  min  tenin  ma  yekek  rehim  di dile  we  da  nebû  yen  din  çima  wisa  bûn.  Evv  bi  çave  xwe  rüya  qirej  a  sistema  destlatdarî  u  miroven  hov  u  be  vvîjdan  dit.  Evv  hîs  dikir  be  nirix  bûye  u  şikestîye  u  pir zehmet  dikare  hevîya  xwe  ji  bo  jîyane  bibîne.  Car  na  digirya  u  car  na  jî  be  deng dibû  u  difikirî  her  tişt  vvinda  kirye  u  dua  dikir  dünya  ser  u  jer  bibe  u  hevî  dikir  bavî we,  we  bibîne  ji  bo  ku  dawî  li  jîyana  wî  bîne  u  hevî  bi  jîyane  vvinda  kirbû. 

Bele  Jîyana  F.M  u  serpehatîya  we  ne  bûyereka  ji  rezeye ,  evv  parçeyek  bû  ji  siyasta  ku  dibeje"  ji  bo  xistina  civake  despeke  li  jinan  bixen".  Evv  destvverdana  ku 
qaşo  bi  îdaya  demokrasi  hatibûn  ji  bilî  eş  u  azar  tiştekî  din  neanî.  Dema  sala  2003 
erene  le  we  pevajo  ya  pir  erzan  u  hezan  digotin  yen  ne  bi  me  re  ne  alîgiren  saddam husenin,  piştî  9  salan  derdikeve  ku  hebûna  sistemekî  alternative  ser  bingeha demukrasî,  azadîya  zayendî  u  pir  rengî  çi  qase  pedvîyeke  girnge  eğer  ava  kirina sistemeke  wisa  hebe  keçen  civvan  vveke  F.M  nediketin  bin  rehmeta  destaren  sistema  sermaye  navnetevvî  u  bermeyeyen  sistema  rizyayî  a  rejema  Baa’s  u  kopîyen wî  a  niha  le  ser  karin.  Hîn  jî  ji  bo  civak  ji  revvşa  şer  u  pevçun  u  parçebûn  u  xizmetkirina  sistemen  sitemkar  u  zalim  u  serdestan  vverin  rizgar  kirin  ava  kirina  sistema konfîdralîzma  demokartîk  leser  bingeha  îrada  civake  yekane  sistema  ku  bersiv bide  pedvîyen  deme  ji  bo  ava  kirina  jîyaneke  hejaya  mirovbûn  u  civakbûne. 
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Newaya  Jin 

Beeldvorming  van de  vrouw  door  de  media 

Vrouvven  in  de  media  vvorden  vaak  in  een  onderdanige  positie  gedvvongen  en  ze  vvorden  gereduceerd  tot  lustobject.  De  media  lijken  voor  vrouvven  te  bepalen  vvat  ‘sex  appeal’  is  en  die  definitie  is  vrij  eenduidig. 


opinie 


•Muazzez  KAYA 


Media  is  een  onmisbaar  element  gevvorden  in ons  dagelijkse  leven.  Televisie,  kranten, tijdschriften,  internet,  consumentengidsen,  reclamefolders  en  tegenvvoordig  ook  digitale  media.  Wij vvillen  niet  alleen  zo  veel  mogelijk  informatie  hebben  över  alles  vvat  om  ons  heen  gebeurt,  maar  wij vvillen  ook  weten  vvat  er  ver  van  ons  över  de  vvereld gebeurt.  Wij  kunnen  en  vvillen  niet  leven  zonder informatie  van  buitenaf.  ledereen  heeft  zijn  eigen interesses  vvaarvan  hij  of  zij  op  de  hoogte  vvil  blijven  zoals  sport,  politiek,  economie  ete. 

Wij  vvorden  bevvusten  onbevvust  bei'nvloed  do  - or  de  media.  De  media  kleurt  het  nieuvvs,  de  reclamespotjes  ende  teksten  met  een  boodschap  die  zij graag  vvillen  overbrengen  bij  ons. 

Kapital  istisehe  media  bevveren  dat  ze  onafhankelijk,  objectief  en  de  vverkelijkheid  verdedigen. 
Vaak  vvorden  feitelijke  informatie  verdraaid  of  verkleurd  ten  goede  van  de  heersende  ideologie.  De media  bei'nvloed  daarmee  bevvust  de  mensen.  Het nieuvvs  datvvij  op  televisie  kunnen  volgen  en  in  kranten  lezen,  vvorden  niet  alleen  verkleurd  of  verdraaid  maar  vvorden  ook  vooraf  geseleeteerd.  Wij  krijgen  alleen  de  informatie  die  voor  hun  belangrijk  is tezien  oftehoren. 

VVelke  maehten  heeft  de  media? 

Hoe  ver  gaat  die  macht  eigenlijk? 

De  media  vverkt  ten  gunste  van  de  politieke  en economische  belangen  van  de  heersende  maatsehappij.  İn  sommige  landen  is  de  media  in  handen van  multimiljonairs  of  in  handen  van  de  regering die  het  land  bestuurd. 

İn  Turkije  speelt  de  media  een  grote  rol  voor  de bevolking  als  voor  de  regering.  Helaas  zendt  de media  in  Turkije  alleen  informatie  en  nieuvvs  uit waar  de  regering  toestemming  voor  geeft.  De  media  bei'nvloed  de  ideologie  van  de  bevolking  in Turkije.  De  media  vvordt  heel  erg  politiek  ingezet zodat  de  regering  die  heerst  zich  positief  kan  presenteren.  Journalisten  die  andere  nieuvvs  uitzenden  of  publiceren  krijgen  een  straf  of  zitten  aehter tralies.  Momenteel  zijn  er  rond  honderd  journalisten  opgepakt  en  riskeren  een  gevangenisstraf  van tientallen  jaren,  omdat  zij  kritisch  vvaren  naar  de regering  en  de  regeringspartners. 

De  afgelopen  tijd  is  er  een  toename  van  de sociale  media  maar  ook  daar  weet  Turkije  een  blokkade  op  sites  en  links  te  zetten,  zodat  alleen  de  informatie  die  ten  goede  van  de  regering  is  uitgezonden  vvordt. 

De  media  vvordt  niet  alleen  voor  politieke  belangen  gebruikt  maar  ook  voor  economische  belangen.  Er  vvordt  veel  gebruik  gemaakt  van  reclamespotjes  vvaarin  verkoopprodueten  vvorden  gepromoot,  zodat  de  bevolking  overtuigt  vvordt  om  över te  gaan  tot  een  dergelijke  aankoop.  Dit  komt  overigens  in  heel  de  vvereld  voor.  Helaas  zien  vvij  ook  regelmatig  dat  de  vrouvv  vvordt  gebruikt  in  de  reclamespotjes  of  beter  gezegt  misbruikt. 

De  rol  van  de  vrouvv  in  de  media: 

De  media  heeft  beelden  geschetst  van  mannen en  vrouvven  rollen,  die  zeer  moeilijk  te  veranderen of  te  overvvinnen  zijn.  Mannen  zijn  meestal  besehouwd  als  sterk,  vastberaden,  slim  en  snel.  Vrouvven rollen  vvorden  gereduceerd  tot  mooie  en  sexy  objeeten  die  vaak  gebruikt  vvorden  als  onderdanige rol  van  de  gebruikers  van  de  produeten.  Het  vrouvvelijke  lichaam  vvordt  vaak  gebruikt/misbruikt  als middel  om  de  aandacht  van  de  kijker  te  behouden. 
Vaak  vvorden  de  vrouvven  gekozen  die  een  slank, sexy  lichaam  hebben  vvaardoor  ook  het  beeld  van 


“de  ideale  vrouvvenlichaam”  hierop  gaat  lijken. 

Geslacht  speelt  een  belangrijke  rol  in  de  reclame  en  heel  vaak  bepaald  het  de  reclame  stijl. 
Mannen  in  het  algemeen  vvorden  ingezet  in  meer belangrijke  maatsehappelijke  rollen  of  mannen  die professioneel  advies  geven  aan  vrouvven.  Hiermee vvordt  er  bevvust  en  onbevvust  een  beeld  gevormd door  de  media  över  vrouvven.  Vrouvven  vvorden  vaak  gezien  als  seksobjeeten  en  vvorden  mindervvaardig  gezien.  İn  de  vverkelijkheid  zijn  mensen  ook  vaak  verrast  als  een  vrouvv  een  hogere  funetie  heeft dit  komt  mede  door  het  beeld  vvat  al  is  gevormd  door  de  media. 

Rol  van  de  vrouvv  in  reclamespots 

Het  komt  regelmatig  voor  dat  een  vrouvv  gebruikt  vvordt  in  een  reclamespot  vvaarin  auto’s  verkocht  vvorden.  Helaas  is  de  vrouvv  vaak  sehaars gekleed  en  hangt  of  zit  ze  rondom  de  auto.  Hiermee  vvordt  de  aandacht  van  de  man  die  vaak  geinteresseerd  is  in  auto’s  vast  gehouden.  İn  reclamespots  över  schoonmaakmiddelen  vvorden  ook  vaak vrouvven  gebruikt,  op  deze  manier  vvordt  ook  de  vrouvv  gerelateerd  aan  het  schoonmaakvverk.  Dit vvordt  maar  al  te  graag  gezien  als  vrouvvenvverk.  Stereotypen  van  vrouvven  en  mannen  in  reclame lenen  zich  gemakkelijk  om  produeten  van  elkaarte onderscheiden.  Ze  zijn  herkenbaar  voor  de  consument  en  ze  verkopen  goed.  Gevolg  is  vvel  dat  vrouvven  vaker  als  seksobjeeten  in  reclame  voorkomen dan  mannen.  Reclame  verkooptdaarom  niet  alleen produeten,  maar  ook  de  betekenissen  van  vrouvveiijkheid.  ‘Vrouvven  in  de  media  vvorden  vaak  in  een onderdanige  positie  gedvvongen  en  ze  vvorden 


gereduceerd  tot  lustobject.  De  media  lijken  voor vrouvven  te  bepalen  vvat  ‘sex  appeal’  is  en  die  definitie  is  vrij  eenduidig. 

Onderzoekster  Jessica  de  Jong  analyseerde  in 
1998  hoe  vrouvvenlichamen  vverden  gebruikt  in  de 
reclame  in  “vvaar  ligt  de  grens?”  Uit  haar  analyses kvvam  het  volgende  naar  voren:  Vrouvvelijke  modellen  in  reclames  verrichten  vaak  geen  handeling,  ze zijn  passief.  Der  nadruk  ligt  vaak  op  een  onderdeel van  het  vrouvvenlichaam:  een  borst,  een  bil,  een kruis  of  een  zvvoele  mond.  De  tekst  is  meestal  niet dubbelzinnig,  maar  door  de  context  vvordt  soms een  seksüele  bijbetekenis  geactiveerd. 

De  relatie  tussen  het  model  en  het  produet  is nietaltijd  funetioneel. 

Wat  vvordt  er  tegen  gedaan 

Vreemd  genoeg  nemen  vrouvven  vveinig  actie tegen  de  respeetloze  vvijze  vvaarop  ze  vvorden  afgebeeld  in  de  media  en  reclame.  Er  is  vveinig  aandacht  voor  het  feit  dat  de  emancipatie  van  de  vrouvv  bemoeilijkt  vvordt  door  de  vooroordelen  vvelke voortkomen  uit  de  stereotiepe  opvattingen  van  vvat mannelijk  en  vrouvvelijk  is. 

İn  de  hoogtijdagen  van  de  Tvveede 
Feministische  Golf  vverd  de  landelijke  Melden  Regelkamer,  MERK  opgericht.  De  groep  ontstond  van uit  Man  Vrouvv  Maatschappij  (MVM)  regio  Tvvente. 
Doel  vvas  het  reageren  op  uitlatingen  in  de  media die  volgens  MERK  diseriminerend  vvaren  vo-  or mannen  en  vrouvven  ten  opzichte  van  elkaar.  MERK voerde  actie  tegen  seksistisehe  en  diserimineren- 
de  beelden  in  de  media.  Zo  zijn  er  sinds  1974 
versehillende  actiegroepen  opgericht  tegen  dit 


soort  beelden  in  de  media:  Vrouvven  actiegroep “Spuugzat”  en  “Zij/Hij  in  beeld”  en  de  “Dölle mina’s.”  Ook  de  Raad  van  Europa  gaf  in  2007  met de  resolutie  "  haar  lidstaten  advies  över  het  ondersteunen  van  vrouvvvriendelijker  reclame.  İn 
2008  keurde  het  Europees  Parlement  een  goed 
om  komaf  te  maken  met  zovvel  vrouvv  als  man  onvriendelijke  reclame.  Volgens  die  resolutie  moeten  de lidstaten  voor  reclame  een  gedragseode  opstellen met  het  oog  op  reclame  die  de  gelijkheid  van  mannen  en  vrouvven  respeeteert  en  die  geen  gebruik maakt  van  ganderstereotypen  en  vernedering  van man  of  vrouvv.  Bovendien  moeten  aile  lidstaten  een prijs  uitreiken  om  de  reclame  te  belonen  die  het best  de  ganderstereotypen  doorprikt  en  een  positief  beeld  sehetst  van  vrouvven,  mannen  of  de  relaties  tussen  vrouvven  en  mannen.  Daarnaast  moeten  de  lidstaten  publicaties  en  programma’s  verspreiden  via  de  media  om  respectvolle  manen  vrouvvbeelden  te  promoten. 

De  Italiaanse  regering  vvil  sinds  2006  geen  extreem  magere  modellen  meer  op  de  catvvalk.  Modellen  die  in  Italie  aan  modeshovvs  vvillen  meedoen, moeten  met  een  doktersattest  aantonen  dat  ze  in goede  gezondheid  verkeren  en  geen  eetstoornis hebben.  Enkele  mode-evenementen  in  andere 
Laanden,  zoals  de  Madrid  Fashion  Week,  hebben los  van  overheidsbeslissingen,  eveneens  besloten geen  extreem  magere  modellen  meertoe  te  laten. 

İn  Frankrijk  en  Nederland  zijn  vvetsvoorstellen ingediend  om  gephotoshopte  afbeeldingen  verplicht  te  laten  markeren  met  een  label,  om  op  het ge-  vaar  van  een  niet-realistisch  schoonheidsideaal  te  vvijzen. 
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kadın  ve  ekonomi 


Newaya  Jin 


Kooperatifçilik  kadın  emeğini  görünür  kılıyor 

Ayyıldız:  Bizler,  kadınlara  kültürümüzde  var  olan  ama  Kapitalist  modernite  ile  unutturulmaya  çalışılan, unutturulan;  birlikte  çalışma,  birlikte  iş  yapma,  dayanışma,  ortaklaşmayı  “Komün  Örgütlemeyi”  hatırlattık. 


•  Deniz  YILDIZ 


Kadın  emeği  bin  yıllardır  sömürülmektedir.  Kadın  örgütlerinin  mücadelesi  ve  kadın  bilinçlenmesi  ile  son yıllarda  bu  sorun  daha  görünür  olmuştur.  Kadının ekonomik  bağımsızlığı,  özgürlüğe  giden  yolda  erkeğe  bağımlı  olan  halkalarından  birinin  kopması  anlamına  gelmektedir. 
Bilinçli  ve  örgütlü  olarak  yürütülen  çalışmalar  kadının  emeğini  daha  fazla  görünür  kılmaktadır.  Kadın  özgürlük  mücadelesiyle  son  yıllarda  adından  çokça  bahsettiren  Kürt  kadınları, kadının  ekonomik  alanda  söz  sahibi  olması  için  girişimler başlattı.  Bunlardan  biri  de,  Bağlar  Kadın  Kooperatifidir. 
Bağlar  Kadın  Kooperatifi;  7  kadın  tarafından  26  Aralık  2005’ de  Diyarbakır’da  kuruldu.  Kadınların  ekonomik  ve  istihdam sorunlarına  ilişkin  bir  çok  çalışmaya  imza  atan  kooperatifin amacı  ve  çalışmaları  hakkında,  Bağlar  Kadın  Kooperatifi  başkanı  Yeliz  Ayyıldız  gazetemize  değerlendirme  yaptı. 

Amacımız  toplumsal  cinsiyet  rollerinin dönüşümünü  sağlamak 

Bağlar  Kadın  Kooperatifimin  kadınların  ekonomik  sosyal ve  kültürel  hayata  daha  etkin  katılması  için  istihdam  olanakları  yaratma  amacı  ile  kurulduğunu  belirten  Ayyıldız,  "Kooperatifimiz;  toplumsal  cinsiyet  rollerinin  “demokratik  ve özgürlükçü”  temelde  dönüşümünü  ve  kadınların  ekonomik, sosyal,  kültürel,  idari  tüm  yaşam  alanlarında  ve  karar  süreçlerinde  yer  almasını  sağlamak  amacı  ile  kuruldu.  Yine  kadına yönelik  pozitif  ayrımcılık  ve  fırsat  eşitliği  yaklaşımının  içselleştirilmesinin  toplumsal  bir  politika  olarak  ele  alınması  amaçlarımız  arasındadır.  Toplumsal  cinsiyet  özgürlüğü  yaklaşımının  sadece  pratik  ve  güncel  ihtiyaçlar  çerçevesinde  değil,  kadın  özgünlüğü  ve  farklılığını  açığa  çıkaracak  ve  geliştirecek,  program  ve  faaliyetlerinin  en  önemli  şartı  ve  göstergesi  olarak  ele  alınması  gerekmektedir"  dedi.  Kadının  toplumsal  gelişim,  adalet  ve  kalkınmanın  temel  yapı  taşlarından biri  olduğunu  söyleyen  Kooperatif  başkanı  Yeliz  Ayyıldız  şöy¬ 


le  devam  etti.  "Tüm  toplumsal  planlama,  katılım  ve  gelişim süreçlerinde  toplumsal  adaleti,  toplumsal  cinsiyet  eşitliğini, fırsat  eşitliğini  ve  adil  ekonomik  üretimi  artırmayı  amaçlayan şeffaflık  ve  katılımcılık  ilkelerini  hayata  geçirmekte  amaçlarımız  arasındadır"  ifadelerine  yer  verdi. 

Kooperatifçilik  kültürümüze  uzak  değil 

Kadınların  kooperatife  olan  ilgisi  hakkında  da  değerlendirme  yapan  Ayyıldız,  "ilk  tartışmalarımız  da  kadınların  kooperatifçilik  hakkında  bilgileri  olmadığı  için  kooperatif  çalışmasına  ilişkin  pek  fazla  görüşleri  yoktu.  Oysaki  kooperatifçilik  kültürümüzden  hiçte  uzak  olmayan  bir  modeldir.  Bizler kadınlara  Kültürümüzde  var  olan  ama  Kapitalist  modernite  ile unutturulmaya  çalışılan,  unutturulan;  birlikte  çalışma,  birlikte iş  yapma,  dayanışma,  ortaklaşmayı  “Komün  Örgütlemeyi” hatırlattık"  dedi. 

Kadın  Kooperatifi  başkanı,  kendi  çıkarlarını  hesaba  katmadan  hem  kendileri,  hem  de  başkaları  lehine  karşılıklı  olarak  çaba  sarf  ederek  birçok  çalışma  yapılabileceğini  kaydetti.  Kooperatifleşme  sürecinde  teorik  boyutu  aktarırken  çok zorlandıklarını  vurgulayan  Ayyıldız;  pratik  çalışmalar  sonucunda  emeğin  her  türlü  karşılığı  alınınca  kadınların  duruşunun  değiştiğini  de  sözlerine  ekledi. 

Başkan  Yeliz  Ayyıldız  değerlendirmesini  şöyle  sürdürdü: "Kooperatifleşme  ile  “öz  demokrasi,  öz  yönetim,  öz  güç,  eşit emek,  eşit  ücretle”  kadın  emeğinin  görünür  kılınması;  kadınların  ekonomik,  sosyal,  siyasal,  kültürel  yaşama  daha  etkin katılımında  en  doğru  model  olduğunu  yaptığımız  tekstil  (yö  - resel  kıyafetlerin  dikimi)  .yöresel  yemeklerin  yapımı,  kilim  ve halı  üretimi,  sabun  üretimi(yeni  başlayan  bir  çalışmadır)  yi  - ne  ev  eksenli  çalışmalar  ile  kanıtladık. 

Bu  çalışmalar  da  kadınlar  emeklerinin  her  türlü  karşılığını  almaları  sonucunda;  kooperatif  çalışmalarına  katılım da  artış  oldu.  Ev  içinde  harcanan  büyük  emek  karşılığı  değil  ekonomik,  hiçbir  şekilde  hiçbir  karşılık  alamayan  kadınlar;  kooperatifte  yaptıkları  çalışmalar  sonucunda  özellikle  ekonomik  ihtiyaçlarının  karşılanması  ile  daha  fazla güçlendiklerini  ifade  ettiler.  Ayrıca  birçok  kadın  ekonomik olarak  ilk  kez  emeklerinin  karşılığını  aldıklarını  özgüvenle¬ 


rinin  arttığını  belirtti"  ifadelerini  kullandı. 

Kooperatifin  yürüttüğü  çalışmalar 

Yeliz  Ayyıldız  kooperatifin  çalışmalarına  ilişkin  de  şunları belirtti:  “Kadın  kooperatifi  ekonomi  ve  istihdam,  eğitim  ve dil  kurslarına  yönelik  çalışmalar  yapmaktadır. 

Şubat  2011  tarihinde  200-250  arası  kadın  arkadaşla kooperatifçilik  üzerine  tartışmalar  yaptık.  Yapılan  tartışmalar  sonucunda  gönüllülerden  oluşan  bir  grup  kadınla  tekstil atölyesi  açtık.  Atölyemizde  tekstille  ilgili  her  türlü  çalışma yapılmaktadır.  Özgün  olarak  sipariş  üzeri  yöresel  kıyafetler¬ de  dikilmektedir.  Ayrıca  İstihdam  kapsamında;  çalışmak isteyen  kadınların  yapmış  olduğu  iş  başvuruları  dikkate  alınarak  daha  çok  temizlik,  aşçılık,  çocuk,  hasta  ve  yaşlı  bakımı,  sekreterlik  vb.  alanlarında  eleman  arayan  kurum,  kuruluş,  işletme  ve  ailelere  yönlendirilmektedir. 


Eğitim  faaliyetlerimiz  arasında;  Açık  öğretim  destek kursları,  teknik  eğitimler,  sosyal  eğitimler  verilmektedir. 
Yine  kadınlara  Kurdi-Der  desteğiyle  kooperatif  bünyesinde Kürt  dilini  öğretmeye  yönelik  kurs  verilmektedir. 

Kadın  Korosu,  Kadın  Folklor  ekibi,  Kadınlara  tiyatro,  sinema,  dinleti,  sergi,  gezi  gibi  kültürel  faaliyetlerimizde  var."  dedi. 

Ayyıldız,  2005-2010  yılları  arasında  Kadın  Girişimciliğini  Destekleme  ve  Geliştirme,  Kadın  intiharları  ve  Namus Cinayetlerinin  Envanteri,  Kadına  Yönelik  Şiddete  Hayır, Toplumsal  Cinsiyet  Eşitliğine  Evet!,  Değişim  Ve  Gelişim  İçin Kadınlar  Meslek  Ediniyor  proje  çalışmalarının  yürütüldüğünü  söyledi. 

Bağlar  Kadın  Kooperatifi  2006-2010  tarihleri  arasında yaptıkları  çalışmalarla  (Temizlik,  aşçılık,  çocuk,  hasta  ve yaşlı  bakımı,  sekreterlik,  tezgâhtarlık  vb.  alanlarında)  toplam  544  kişiyi  istihdam  etti. 


Umut  toprak altında 

Son  günlerde  kayıp  yakınları  için yeni  bir  umut  doğdu.  Umut  kaybettikleri  çocuklarına  ulaşabilmeye ilişkin  ip  uçları  değil,  yapılan  kazılarda  yakınlarına  ait  kemiklerin  bulunabileceği umudu.  Bu  coğrafyada,  umut  toprak  altına inmiş  artık.  Umut;  Diyarbakır'da,  Silopi'de, Mutki'de,  Batman'da,  Bitlis'te,  Dersim'de ve  daha  birçok  yerde  toprak  altında.  Umut, asit  kuyularında. 

Geçen  yıldan  beri  birçok  toplu  mezar  açıldı.  Asit  kuyularında  aramalar  yapıldı.  Ve insana  ait  birçok  kemik  ve  kafatası  bulundu. 

90’larda  öldürülmüş,  ismini,  cismini,  unutturmaya çalıştıkları  insanların  kemikleri bulundu.  Gecenin  bir  yarısı,  evinden  alınan insanların  kemiklerine  ulaşıldı.  Yollardan, sokaklardan,  yaka  paça  gözaltına  alınıp  götürülen  yüzlerce  kayıp  kişinin  kemikleri çıkartıldı. 

Kayıp  yakınları;  yıllardır  çocuklarının, eşlerinin,  kardeşlerinin,  babalarının  akibetlerini  öğrenebilmek  için  Türkiye'nin  aşındırmadığı  yolları,  kapısını  çalmadıkları kurum  bırakmadılar.  Aradıklarına  canlı  ulaşamayacaklarının  bilinciyle,  yakınlarından bir  parça  aradılar.  Nitekim  bula  bula  kemiklerine  ulaştılar.  Eskiden  çocuklarının  bulunmasını  isteyen  kayıp  yakınları,  şimdi  çocuklarının  kattillerinin  bulumasını  istiyor. 
Görümlü  Taburu  yakınında  ve  Diyarbakır'¬ 


daki  JİTEM  merkezinde  bulunan  kemiklerden  sonra  açıklama  yapan  kayıp  yakınları isyan  ediyor  artık:  "Devletin  bize  verecek bir  hesabı  var.  Biz  devletten  hesap  soruyoruz.  Toprak  hesap  soruyor.  Soruyoruz  ama yıllardır  cevap  alamıyoruz.  Devlet  'geçmişindeki  vahşeti'yle  yüzleşmek  istemiyor. 
Gerçeklerin  üstünü  kapatmaya  devam  ediyor.  Ancak  artık  toprak  isyanda.  Topraklarımızdan  insanlarımızın  kemikleri,  kafatasları  fışkırıyor  adeta!..”  diyorlar. 

Kayıp  yakınlarının  isyanı  yeni  değil  tabi ki.  Yıllardır  bu  mücadeleyi  veriyorlar.  Ancak geçen  yıldan  beri  yapılan  kazılarda  bulunan  kemiklere  ilişkin  şimdiye  kadar  hiç  bir işlem  yapılmadı.  Herhangi  bir  kurum  ve  ya yetkili  açıklama  yapmadı.  Faili  meçhule  giden  insanların  kemikleri  de  meçhul  oldu sanki.  Katledilenlerin  faillerine  ilişkin;  onlarca  bilgi,  demeç,  açıklama  basına  yansımasına  rağmen  henüz  hakkında  işlem  başlatılan  kimse  yok.  Evet  bu  topraklar  artık isyanda.  Yıllardır  barındırmak  zorunda  bırakıldığı  onca  kirli  işi  taşıyamıyor  artık.  Bu toprakların  isyanı  sadece  barındırdıklarına değil.  O'nu  kirleten  faillere,  failleri  ortaya çıkarmayanlara  ve  bunlar  karşısında  ki büyük  sessizliğe. 

Bu  sessizlik  ne  kadar  sürer  bilmiyorum. 
Ama  artık  bildiğim  bir  şey  var.  Bu  toprakların  kimyası  değişti,  insanlığa  beşiklik  etmiş 


bu  coğrafyada,  farklı  kültürler  binlerce  yıl beraber  yaşamayı  bilmişti.  Sanatın,  kültürün,  edebiyatın  gelişmesine  önemli  katkılar  sunmuş  olan  bu  topraklar  insanca  yaşamaya  hizmet  etmişti.  Yaşanan  savaşlara rağ  men,  barışmayı  da  ilke  olarak  kabul  etmişti  bu  coğrafya.  Yirminci  yüzyıldan  sonra bu  toprakların  büyüsü  bozuldu.  Kan,  savaş,  katliam  göz  yaşı  ekildi  bu  topraklara. 
Yaşamın  yerine  ölüm,  barışın  yerine  savaş geçti. Kabulün  yerini  inkar  aldı.  Onlarca  halkı  besleyen  bu  topraklar  fukaralaştı.  Kısacası  kimyası  bozuldu,  kirlendi  bu  coğrafya. 

Yüzlerce  uygarlığa  hizmet  etmiş  bu  toprakların  her  karışından  tarih  fışkırırdı  eskiden,  şimdi  kemik  fışkırıyor.  Bir  zamanlar kaybolan  uygarlıkların  kalıntıları  aranırdı  bu topraklarda,  şimdi  kaybolan  çocuklarını  arıyor  analar.  Bir  zamanlar  insanlığın  gelişim seyri  için  kazılar  yapılırdı.  Şimdilerde  toplu mezarlar  için  kazılar  yapılıyor  bu  topraklarda.  Arkeolojik  kazılarda  bulunan  her  veri insanlığın  zenginliğini  gösterirdi.  Şimdilerde  her  bulunan  kemik  demokrasinin  fukaralığını  yansıtıyor. 

Eskilerde  değişik  tohumlar  atılırdı  toprağa,  bolluk  bereketi  arttırsın  diye.  Şimdilerde  parçalanmış  insan  bedenleri  ekiliyor toprağa,  öfkeyi  büyütsün  diye. 

Eskiden  kendine  "ben  Kürdüm"  diyenle¬ re  "sen  Kürt  değilsin,  sen  kart-kurt  efsanesinin  ürünüsün"  denilirdi.  Tutukladıklarını ise  katlederlerdi. Şimdelerde  "sen  Kürtsün"  denilerek  tutukluyorlar.  Tutuklayamadıklarını  ise  katlediyorlar.  Eskiden  Kürdün adı  yoktu,  şimdi  de  dili  yok.  Eskilerde  insanlar  umutları  için  gelecek  zamanlara  bakarlardı.  Şimdiler  de  ise  geçmişin  enkazın¬ da  arıyorlar  umutlarını. 

Eskilerde  de  insanlar  haksızlıklara  karşı isyandaydı.  Şimdi  de  isyan  ve  direniş  sürüyor,  bu  topraklarda.  Toprağın  isyanı  bitene kadar  da  sürecek. 


Ev  işçileri  2011 
yıl  bilançosunu açıkladı 

Ev  İşçileri  Dayanışma  Sendikası’nın  2011  yılı  bilançosunda  çarpıcı  veriler  yer  aldı.  Ev  kadınlarının  yaşadığı tabloyu  ortaya  koyan  bilanço,  bir  kez  daha  kadınların bu  alandaki  örgütlenmelerinin  önemine  işaret  ediyor. 

Ev  İşçileri  Dayanışma  Sendikası’nın  verilerine  göre, 2011’de  51  ev  işçisi  kadın  öldü,  400’ü  taciz  ve  tecavüze  uğ  - radı,  3000’i  iş  kazası  geçirdi. 

Ev  İşçileri  Dayanışma  Sendikası,  ev  işçiliği  yapan  gündelikçi,  yatılı  kadınların  iş  ve  yaşam  koşullarını  ortaya  koyan  2011 
bilançosunu  açıkladı. 

Sendikanın  verilerine  göre,  201  l’de; 

*  51  ev  işçisi  kadın  gerekli  önlemlerin  alınmaması  nedeniyle  iş  cinayetlerinde  öldü. 

*  400’den  fazla  ev  işçici  kadın  taciz  ve  tecavüze  uğradı. 

*  3000  ev  işçisi  kadın  iş  kazası  geçirdi. 

Sendika,  ev  işçilerinin  sosyal  güvencesinin  sağlanmasını, ev  işçiliğiyle  ilgili  yasal  düzenlemelerin  yapılmasını,  kayıt  dışı çalışmak  zorunda  bırakılan  göçmen  ev  işçilerine  çalışma  izni verilmesini,  güvenli  iş  ve  yaşamını  sürdürebilecek  ücretler  alınmasının  sağlanmasını  talep  etti.  Hükümeti,  Uluslararası Çalışma  Örgütünün  (ILO)  ev  işçilerini  örgütlenme-toplu pazarlık  dahil  temel  haklardan  yararlanma  yolunu  açan  sözleşmeyi  tanımaya  ve  imzalamaya  çağırdı. 

Sendikallaşma  süreçi 

Türkiye’de  ev  işçileri  örgütlenmesi  ilk  olarak  2009  yılında bir  grup  ev  işçisinin  GENEL-İŞ  Sendikasına  bağlı  Konut  Şubesi’nde  toplantılar  yapmasıyla  başlıyor.  Daha  sonra  bu  grup çalışmalarını  bir  dernek  girişimi  olarak  sürdürüyor.  Kadınlar, örgütlenme  çalışmalarına  2010  yılında  hız  veriyorlar. 

2011’de  dernek  insiyatifi  üyelerinin  haklarını  korumanın  ve Türkiye’deki  bütün  ev  işçilerinin  çalışma  koşullarını  iyileştirmenin en  iyi  yolunun  bir  sendika  kurma  olduğu  kararına  varıyorlar.  Ev İşçileri  Dayanışma  Sendikası  (EVİD-SEN)  15  Haziran  2011  tarihinde  resmi  başvuruda  bulunarak  sendikalaşmaya  gidiyor. 


•  Haber  Merkezi 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yeni  kuşak 


Ocak  201 2 


Cezaevi  yolundaki  kadın! 

Malumunuz  gündem;  Kürt  siyasetçi  ve  Kürt  kurum  çalışanlarına  yönelik gözaltı  ve  tutuklama  furyası!  Bunun  siyasette  yarattığı  büyük  tahribatlar  ve  etkiler  var  kuşkusuz.  Aslında,  son  süreçle  sınırlı  olmamak  kaydıyla,  toplum  üzerinde  ve  özellikle  kadın  özelinde  yarattığı  çok  güçlü  etkiler  var.  Bu yazıda;  eşleri  cezaevinde  olması  suretiyle  (adli  veya  siyasi)  evinde  çalışabilecek kimsesi  kalmayan  aileler  ile  çalışmam,  haftada  üç  gün  cezaevi  görüşüne  gitmem ve  tutuklamaların  hiç  kesilmediği  Diyarbakır’da  yaşamam  vesilesiyle;  gözaltıtutuklama-cezaevi  sürecindeki  kadın  üzerine  bakılmaya  çalışılacaktır. 

Kürt  kadınlarını,  değişime  iten,  götüren,  zorunlu  kılan  birçok  süreç  var  tabi! 
Kadın  hareketinin  rolü,  kadın  figürlerinin  güçlülüğü,  hareketin  genel  olarak  kadına bakışı  ve  öngördüğü  konumu  bunlardan  en  güçlüleri.  Bunun  yanı  sıra,  tutuklananlar  erkeklerle  sınırlı  değil,  ciddi  oranda  kadın  tutuklu  bulunmakta,  yine  de  son  göz altı  furyasından  alınanların  büyük  çoğunluğunu  da  erkekler  oluşturmaktadır. 
Cezaevi  süreci  de  bunlarla  bağımsız  olmamakla  birlikte;  hazır  da  gündemde  bu konu  varken;  işi  biraz  politikadan  sıyırıp,  toplum  bilimine  yöneltmekte  fayda  var... 

Bir  örnekle  başlayalım.  Geçtiğimiz  günlerde  gıda  talebiyle  çalıştığım  kuruma başvuran  kadınlardan  birinin  hikayesi.  27  yaşında  iki  çocuklu  bir  kadın,  eşi  2  yıla yakındır  cezaevinde.  İkinci  çocuğuna  hamileyken  ve  doğum  yapmak  için  eşiyle  birlikte  gittikleri  hastaneden,  eşi,  “Sana  yemek  alıp  geleyim”  diyerek  hastaneden çıkar  ve  o  sırada  var  olan  bir  mitinge  katılır.  Miting  sırasında  kadının  eşi  gözaltına alınır  ve  tutuklanır.  Bizim  gazetelerden  okuduğumuz  en  fazla;  “...  miting  sırasında ...  kişi  gözaltına  alındı.  Savcılığa  çıkarılan ...  kişiden  ...’si  tutuklandı”  şeklindedir. 
Hikayenin  geri  kalan  kısmı,  ailede  geri  kalan  kadın  ve  çocukta  saklıdır. 

Kadının  eşinin  muhtemelen  gözaltına  alındığı  saatlerde,  kadın  da  bir  erkek çocuğu  dünyaya  getirir.  O  haliyle  eşinin  gözaltına  alındığını  ve  tutuklandığını  öğrenir.  Buradaki  tepkisini,  eşine  yöneltir  ve  8  ay  gibi  bir  süre  eşinin  görüşüne  hiç  gitmez.  Daha  sonra  eşi  ceza  alır  ve  kadın  da  görüşe  gidip  gelmeye  başlar.  İşte  bu  görüşlerden  birinde,  20  yıldır  cezaevinde  olan  bir  başkasıyla  tanışır.  Kadın  üzerine okumaları  ve  yoğunlaşmaları  olan  bu  kişiyle  sohbetinde,  kadın,  “Eşim  cezaevine girmeden  önce,  sokağa  pek  çıkmazdım.  Onun  gitmesiyle  bütün  işler  de  bana  kaldı.  Artık  sokağa  çıkıyorum.  Daha  önce  hiç  gitmediğim  yerlere  gidiyorum.  Evin  bütün  yükü  omuzlarıma  kaldı.  Dışarı  çıktıkça  bir  şeylerin  de  farkına  varmaya  başladım.  Kadın  üzerine,  erkek  üzerine  daha  fazla  düşünür  oldum.  O  da  içeride  değişiyor  tabi,  sizin  sayenizde.  Ona  hala  öfkeliyim  ama  bana  bu  farkındalığı  yarattığı  için de  memnunum  aslında...” 

20  yıllık  arkadaşın  asıl  aklında  kalan  ise  “farkındalık”  kelimesidir:  “Ben  bu 
farkındalık  kelimesini  keşfetmek  için  30  yılımı  verdim,  kadın  8  ayda  bu  kelimeyi  bulmuş!”. 

Yoksulluk  üzerine  çalışanlar,  kadın  üzerine  çalışma  yürütenler  bilirler;  asıl mesele  kapıdan  dışarı  çıkmaktır!  Çünkü  sistem,  “özgürlüğe  en  yakın  ve  yatkın  olan kadını,  eve  hapsederek”  çözüm  bulmuştur.  Bu  çözüm;  bugün  kadın  için  en  yakıcı sorundur.  Evden  dışarı  çıkmaması  için  binbir  gerekçe  ve  bahanesi  vardır.  Bu gerekçeler,  onu  her  geçen  gün  ev  hapishanesine  mahkum  kılarken,  onu  zorunlu kılan  nedenler,  ondaki  değişimi  de  hızlandırmaktadır. 

Kürt  kadınını,  hareketlerin  yanı  sıra;  değişime  zorlayan  en  büyük  etkenlerden bir  diğeri  de  zorunlu  göç  olmuştur.  Köydeki  evinden  kentteki  yeni  evine  taşınan kadın  için  yaşam  eskisi  gibi  olmayacaktır.  Burada  yaşamın  çeşitli  alanlarıyla  yeniden  tanışmasına  rağmen,  evin  içinde,  eşiyle  birlikte  kurulu  düzen,  hala  sürmektedir.  Bu  yüzden;  birçok  çalışmada,  kadınların  ve  çocukların,  bulundukları  semtlerin dışındaki  yerleri  görmediği  üzerine  fikirler  sıkça  dillendirilmektedir. 

Bu  yazı  kesinlikle,  yapılan  tutuklamaların  olumlu  yanlarını  çıkartma  derdinde değildir.  Ancak  kadın  üzerinden  yaşanan  gerçeklik  böyle  gelişmektedir.  Her  gün dört  posta  cezaevine  kalkan  otobüs  kadınlar  ve  çocuklarla  doludur.  Bu  kadınların, evlerinden  cezaevine  giden  yarım  saatlik  yol,  aslında  kendi  hayatları  ve  benlikleri¬ ne  dair  de  yaptıkları  bir  yolculuğa  dönüşmektedir.  İlk  kez  görüşe  giden  bir  kadın  ile 
2  yıl  sonrası  arasındaki  fark  derindir.  Bu  değişimin  içinde,  gün  geçtikçe  yoksullaşmanın  ve  yalnızlaşmanın  getirdiği  burukluk  da  var  olmakla  birlikte;  kadının  kendi başına  ayakta  kalma  mücadelesiyle  birlikte  gelişmesi  de  vardır.  Bize  düşen  bu gelişmeyi  bilinçlendirmeyle  birlikte  ayağa  kaldırma  olmalıdır. 

Bütün  ulusal  ve  sınıfsal  hareketlerde  olduğu  gibi  Kürt  hareketinin  de  en  dinamik  kesimlerinden  birini  gençlerle  birlikte  kadınlar  oluşturmaktadır.  Ancak  biz; siyasetimizi,  dilimizi  bu  dinamizm  üzerinden  kuramıyor,  kadınların  yaşadıklarını daha  çok  “mağduriyet”  olarak  okuyor,  gelişimlerini  dilimize,  politikamıza  katamıyoruz.  Zorunlu  göçsürecinin  bile  kadın  üzerinden  okuması  çokfarklıyken;  biz  boşaltılan  köylerin  sayısının  ötesine  geçen  bir  dil  kuramıyoruz.  Zorunlu  göç  üzerine yapılan  bütün  araştırmalar,  erkeklerle  yapılan  araştırmalardır  ve  hala  birkaç  kaynak  dışında,  kadının  bu  süreçte  neler  yaşadığını  göstermiyoruz. 

Kadının,  erkeğin  cezaevine  girmesiyle  birlikte  yaşadığı  gelişim  önemlidir. 
Siyasi  tutukluların  eşlerindeki  değişim  ile  adli  tutukluların  aileleri  arasında büyük  bir  fark  olmakla  birlikte,  süreç  kadın  üzerinden  izlendiği  ve  zaten  adli tutukluların  ailelerinin  de  siyasi  görüşlerinin  çeşitlenmesi  nedeniyle  izlenmesi önemlidir.  Tabi  ki  de  tek  sorun;  evdeki  eş  olan  erkek  değil;  bütünüyle  zihniyettir, ancak  bireysel  olarak  kadına  bakıldığı  için  bu  yazıda  sürekli,  cezaevine  giren erkeğin  eşi  olan  kadına  yönelinmiştir.  Bunun  için  bu  gelişime  tekrar  tekrar  dikkat  çekilmiştir  ve  o  yüzden  bu  sürecin  belli  bir  bilince  kavuşturulmadığı  takdirde  karşımıza  hep  “mağduriyet”  çıkmaktadır. 

Bir  zorunlu  göç  araştırmasında,  görüşmeci  bir  kadın,  “Sanki  hayatımız  bir pazıl  ve  durmadan  bu  pazılda  bir  şeyler  eksik  oluyor,  bir  araya  gelinmiyor”  diyor. 
Diyarbakır’daki  birçok  kadının  ruh  halini  anlatıyor  sanki...  Bu  dağınıklık,  belirsizlik, güvencesizlik  birçok  insanın  hayatında  mevcut.  Çünkü  bu  sürecin  bize  kattığı  şeyleri  göremeyecek  kadar  acımız  büyük.  Belki  bu  acıları  yaşamamak  uğruna  bu  gelişime  bile  feragat  edecek  durumdayız. 

Ancak  gerçeklik  bu  değildir.  “Yaşadığımız  acılar  kadar  yaşlı  ve  hayallerimiz kadar  genciz”.  Kadınız!  Yaşadıklarımız  zor!  Acılarımız  büyük!  Ancak  çocuklarımıza ve  tarihe  bırakacağımız  çok  güçlü  bir  kadın  bakışımız  varolagelmekte! 


Gençler  pes  etmemeli 

Karabekir:  Anne-babalar  çocuklarına  sahip  çıkmayınca,  takip  etmeyince  öğretmenler de  fazla  ciddiye  almıyorlar.  Aile  desteği  olmayınca  öğrencilerin  başarı  şansı  azalıyor. 


Gezal  Karabekir 


•Roje  UMUT 


Kürtlerin  Avrupa’ya  göçü  1960’lara  kadar  u  - zanmaktadır.  Elli  küsür  yıldır  değişik  sebeplerden  dolayı  göç  eden  Kürtler,  artık  4.  kuşağa  hazırlık  yapıyor.  Bir  çok  göçmen  kesimde  olduğu gibi  her  yeni  kuşak  ebeveyinlerinin  öğretiylerini  unutmasa  da  yeni  olgu  ve  ölçülerle  yaşamını  şekillendiriyor.  Kürt  halkı,  göçmenlerin  yaşadığı  sorunlar  dışında ülkelerinde  yaşanan  savaş  gerçeğinden  kopuk  yaşamıyor.  Kürt  gençlerinin  yaşamını  şekillendiren  önemli  olguların  başında  bu  gerçeklik  gelmektedir. 

Gezal  Karabekir’de  bu  gençlerden  biri.  Dedesi  işçi  olarak  Hollanda’ya  gelmiş.  Babası  burada  büyümüş,  annesi  ise  evlilik  sebebiyle  gelmiş.  Şu  an  üniversiteye  hazırlıkyapan  Karabekir  tercihlerine  ve  Avrupa’da  yaşayan  gençlere  ilişkin  görüşlerini  gazetemizle  paylaştı. 

Farklılıklarımızı  anlatamıyoruz 

Karabekir;  Avrupa’da  doğup  büyüyen,  okuyan genç  bir  kadın  olarak  iki  kültürü  de  beraber  yaşıyor. 
Gezal  Karabekir;  “Ben  HollandalIlar  arasında  zorluk çekmiyorum.  Burada  doğdum.  HollandalIyım.  Kürtler  arasında  Kürdüm,  ailem  bu  kültürü  zaten  bana vermişti.  Kendimi  Hollandaca  daha  rahat  ifade  e  - diyorum.  Kürtçeyide  biliyorum.  Aslında  iki  kültürüde biliyorum”  dedi 

iki  kültürü  bilmesine  rağmen  yaşadığı  sıkıntıların da  olduğuna  değinen  Karabekir:  Tabiki  zorlandığım yanlarda  oluyor.  Mesela  HollandalIlar  gibi  yaşayamı- 


yorum.  Bazı  noktalarda  farklılıklar  var.  Ama  kendimi- de  anlatamıyorum.  Örneğin  onlar  diskoya  gidiyor. 
Benim  öyle  bir  derdim  yok.  Özentim  yok.  Ama  onlara nasıl  anlatayım.  Bana  diyorlar  ki  "nasıl  oluyor  diskoya gelmiyorsun".  Nedenini  anlatmakta  zorlanıyorum. 
Ailem  bu  tür  yerlere  gitmemi  yasaklamasa  da  istemiyor.  Bir  yandan  Kürtsün,  bir  yandan  HollandalIsın. 
Bunu  onlara  anlatmam  çok  zor  oluyor.  Gençler  özellikle  anlamakta  zorlanıyor”  ifadelerine  yer  verdi. 

Avrupa’da  yaşayan  yabancı  gençlerin  de  benzer sorunlar  yaşadığını  söyleyen  Karabekir,  üniversiteye hazırlık  yaptığını,  dil,  hukuk,  psikoloji  gibi  sosyal  bilimleri  tercih  ettiğini  söyledi.  Sosyal  bilimler  tercihi¬ ne  ilişkin;  “Hollanda  multi  kültürel  bir  yer.  Burada birçok  kültürle  tanışma,  tanıma  imkanım  oldu.  Sosyal  yanlarını  tanıdım.  Arkadaşlarım  arasında,  siyahlar,  Maroklar,  Sürinamlarvar.  Bunlar  sayesinde  farklı  kültürleri  tanıdım.  Bilgim  oluştu.  Onun  için  sosyal bilimleri  tercih  ediyorum”  dedi. 

Aile  desteği  başarı  şansını  arttınyor 

Hollanda’da  yaşayan  Kürt  gençlerinin  okumaya önem  verdiğini,  hem  Kürt  gençlerini,  hem  de  yabancı  gençlerin  daha  zeki  olduğunu  belirten  Karabekir sözlerini  şöyle  sürdürdü;  “Yabancı  gençler  bana  göre  daha  zekiler  çünkü  daha  çok  dil  biliyorlar.  Aileler çocuklarının  okumasını  önemsiyor.Çaba  sarfediyorlar.  HollandalIlar  daha  rahat.  Kürt  gençleri  de  okumaya  meraklı,  önemli  bir  kısmı  böyle”  diye  ifade  etti. 

Bazı  gençlerin  okumamalarının  sebebinin  annebabasından  kaynaklandığını,  aile  desteği  olmayınca öğrencilerin  başarı  şansının  zorlaştığını  da  sözlerine ekledi.  Yine  genç  kadınların  okula  zaman  ayırama¬ 


dıklarına  değinen  Karabekir;  “Ailelerin  imkanlarıda yok  aslında.  Mesela  genç  kadınlar  evde  kardeşleri¬ ne  bakıyor.  Zamanını  okula  ayıramıyor.  Böyle  olunca ancak  yüksek  okul  okuyabilir.  Üniversiteyi  okuma şansı  azalıyor.  Anne-babalar  çocuklarına  sahip  çıkmayınca,  takip  etmeyince  öğretmenlerde  fazla  ciddiye  almıyor”dedi. 

Gençlerin  farklı  ilgileri  olduğunu,  kimilerinin  politikacı,  kimilerinin  anne  olmak  istediklerini  söyleyen Karabekir;  herkesin  kendi  ihtiyaçlarını  eşit  düzeyde karşılayabileceği  bir  dünya  istediğini,  dolayısıyla dünyayı  değiştirme  gibi  bir  iddiası  olduğunu  belirtti. 

Resim  yapmak  yaşamımın 

ayrılmaz  parçasıdır 

Öğrencilik  dışında  resimle  de  ilgilenen  Gezal Karabekir,  resim  yapmanın  kendisi  için  yemek-içmek  gibi  yaşamın  ayrılmaz  bir  parçası  olduğunu, resim  çizmenin  kendisini  rahatlattığını  söyledi.  Daha çok  kadın  resimlerini  çizdiğini  belirten  Karabekir, “Kadınları  güzel  buluyorum,  saçları,  gözleri,  vücutları  çok  güzel.  Kadınları  kişilik  olarakta  beğeniyorum. 
Kadınlar  çok  zekiler,  derin  düşünüyorlar.  Çabuk  algılıyorlar”  ifadelerini  kullandı. 

Avrupa’da  ki  Kürt  gençlerine  ilişkin  son  olarak “Kürt  gençlerinin  kendini  fazla  ifade  edemediğini düşünüyorum.  Herşeyden  önce  ciddi  düzeyde  dil sorunu  yaşıyoruz.  Ben  gençlere  rica  ediyorum;  pes etmesinler.  Ne  kadar  zorluk  yaşasalarda  kendilerini bırakmasınlar.  Her  zorluktan  sonra  güzel  şeyler  olabilir.  insanı  öldürmeyen  zorluk,  güçlendirir”  dedi. 


Genç  kadınlara  yönelik şiddet  arttıyor 

•  o 

İsveç’te  Suçluluğu  Önleme  Konseyi  (BRÂ)  2011  raporunu  www.bra.se  sitesinde  açıkladı.  Geçtiğimiz  yıl  polise  bildirilen  suçların  2010  yılına  kıyasla  yüzde  3  oranında  arttığını  açıklayan  Konseye  göre  genç  kadınların  arkadaşları  tarafından  uğradığı  şiddetin belirgin  şekilde  arttığına  dikkat  çekildi. 

2008  ila  2010  yılları  arasında  15-17  yaş  grubundaki  genç  kadınlara  yönelik  şiddet 
yüzde  63  oranında  arttı.  Son  on  yıl  içinde  15-20  yaş  grubundaki  kadınlar  arasında  şiddete başvuranların  oranı  yüzde  119  oranında  artış  gösterdi. 

Tırmanışa  geçen  şiddetten  çocuklar  da  paylarını  alıyor.  0-6  yaş  grubundaki  çocuklara yönelik  şiddet  2011  yılında  bir  önceki  yıla  kıyasla  yüzde  13  oranında  arttı.  Son  6  yıl  içinde ise  çocuklarına  şiddet  uyguladıkları  için  haklarında  soruşturma  açılan  anne  ve  babaların sayıları  üço kat  arttı.  Yine  ülkede  şiddet  ve  hırsızlık  suçlarında  da  bir  artış  olduğu  gözlemleniyor.  BRÂ’nın  yayımladığı  istatistikler  cep  ve  bisiklet  hırsızlığının  bir  önceki  yıla  kıyasla 
yüzde  9  oranında  artarak  65.687’ye  yükseldiğini  gösteriyor.  Şiddet  suçlarında  ise  yüzde  3 
oranında  bir  artış  görüldü.  Geçtiğimizyıl  1 16  bin  kişi  şiddete  maruz  kaldığını  belirterek  polis ve  savcıya  başvurdu. 

•  Haber  Merkezi 
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İslamcı  Feminizm  ve  çıkış  nedenleri 

İslamcı  feminizm,  egemen  cinsiyetçi  İslam  yorumlarına  alternatif  olarak  ortaya  çıkmıştır.  İslamcı  feminizm,  Kuran ayetlerine  ve  Kuran'ın  erkek  egemenliğini  meşru  görmediği  yönündeki  güçlü  inanca  dayanmaktadır. 


•  Döne  GÜZEL 


Kadınların  isyanlarıyla  birlikte  doğan  Feminizm,  tarihsel  mücadele  deneyimlerini farklı  akımlarla  ifade  etmeye  başladı.  Her alanda  eşit  hak  talebinde  bulunan  ve  bunun  için bedeller  ödeyen  kadınlar,  feminist  akımlarla  birlikte kendilerini  daha  da  görünür  kıldılar.  Bu  yazıda  feminist  akımları  tek  tek  ele  alıp  değerlendirmeyeceğiz. 
Biz,  1980-1990'h  yıllarla  birlikte  gündeme  gelen  ve Ortadoğu'da  kendisini  hissettiren  İslami  Feministleri  ele  alacağız.  İslamiyet  ve  feminizm  birarada  olabilir  mi?  İslami  Feministlerin  kullandıkları  argümanlar  ve  ulaştıkları  sonuçlar  nelerdir?  Ne  zaman  ve nerede  daha  çok  kendisini  görünür  kılmaya  başladı?  Ve  daha  sorulması  gereken  birçok  soru.  Tüm  bu sorularla  birlikte  İslami  Feminizmi  anlamaya  ve  anlatmaya  çalışacağız.  Belkide  sizin  sorularınızı  daha da  çoğaltacağız. 

İslamcı  Feminizm’in  çıkışı 

İslamcı  feminizm  yeni  ortaya  çıkmış  gibi  görünse de  yüz  yılı  aşkın  bir  süredir  var.  Bu  akımın  asıl  çıkış nedeni  Batı'ya;  İslam  toplumlarında  kadınların  köleleştirilmediğini,  ikinci  cins  olmadığını  anlatmaktı. 
Kadının  aile  içindeki  rollerine  vurgu  yaparak  kadını aile  kurumunun  içine  yerleştirmekteydi.  Bununla birlikte  müslüman  ülkelerde  yaşayan  kadınlar 19.yy'nın  sonları  ve  20.  yy'ın  başlarında  Batı'da esen  feminizm  mücadelesinden  etkilenmeye,  kendi konumlarını  sorgulamaya  ve  tartışmaya  açtılar. 
Mısır,  İran  ve  Osmanlı  da  19.yy'la  başlayan  batılışma/modernleşme  tartışmalarına  katılan  entelektüel  kadın  ve  erkeklerin  düşüncelerinde  İslami  feminizmin  köklerini  görebiliriz.  Ortadoğu'da  ki  kadın hareketleri  bu  dönemde  daha  çok  ev  içindeki konumlarını  sorgulamaya  başlamış  ve  Kuran'ı 
Kerim'in  kadını  ele  alışını  farklı  yorumlandığını  ifade etmişlerdir.  Kadınlar  sorular  sormaya  başlamıştır. 
Batı'da  ki  kadınlar  oy,  iş  ve  kürtaj  hakları  için  mücadele  ederken,  Ortadoğu'da  ki  kadınlar  evden  çıkabilmek,  çalışmak  ve  sokakta  tek  başına  yürüyümek için  mücadele  etmişlerdir. 

İslami  feminizmin  gelişmesinde  özellikle  Mısır'ın büyük  bir  rolü  vardır.  19.yy'da  Mısır'da  başlatılan tartışmalar  İslamcı  feminizmin  canlı  kalmasını  sağlamıştır.  Mısır'da  gelişen  İslamcı  feminizm  (kadın biliçliliğinin)  üç  temaya  işaret  etmiştir.  Birincisi İslami  feminizmin  köklerini  Kur'an'a  dayandırmıştır. 
İkincisi  Ortadoğu  ve  İslami  gelenekleri  ile  Batı  ve geleneği  arasında  kesin  ayrım  yapmıştır,  çüncüsü ise  aileyi  bireysel  bir  birim  değil  toplumsal  bir kurum  olarak  ele  almıştır.  Bunlar  aynı  zamanda Batı'daki  feminist  akımlardan  farklı  olduklarını  göstermek  için  yapılan  önemli  vurgulardır. 

1980'li  yıllardan  sonra,  müslüman  ülkelerdeki kadınlar,  içinde  bulundukları  siyasal  ve  sosyal  yapıları  sorgulamaya  başladılar.  Gelenek  ve  dinlerin, kendilerini  rahatsız  eden  ve  zorlayan  yanlarını  ele aldılar.  Burada  şunu  gözardı  etmemek  gerekiyor. 
Müslüman  kadınlar  yaşadıkları  topluma  göre  değişen  özgül  sorunlar  nedeniyle  farklı  tercübelere  de sahiptirler.  Yani  İslamcı  feminizm  yer  yer  farklılık göstermektedir.  Bu  dönemde  öne  çıkan  iki  kimlik vardır.  Birincisi;  dini  kimliğini  asli  unsur  olarak görenler,  İkincisi  seküler  bir  dünya  görüşünü benimsemiş  olanlar.  Seküler  müslüman  kadınlarda öne  çıkan  isimler;  Fatima  Mernissi,  Nevval  el-Saadavvi  gibi  düşünürler.  İslamcı  kadınlarda  öne çıkan  isimler  ise;  Amina  VVadud  Muhsin,  Aziza  el-Hıbri.Asma  Barlas...dır. 

19901ı  yıllarla  birlikte  her  iki  görüşün  katkılarıyla  İslamcı  feminizm  daha  çok  duyulmaya  başlandı. 
Bu  tanımlama  beraberinde  birçok  tartışmayı  da getirdi.  İslamcı  Feminizm,  İranlı  Afsaneh  Najmabadeh  ve  Ziba  Mir-Hosseini  ile  Güney  Afrikalı  aktivist  Shamima  Shaikh'in  1990'larda  çıkarttıkları eserleriyle  daha  da  görünür  oldu. 


İslamcı  feminizm  kendisini  nasıl  tanımlanıyor 

Günümüzde  her  ne  kadar  farklı  sesler  olsa  da, İslamcı  feministler  kendilerini  tanımlarken  toplumsal  gerilliklerle  mücadeleyi  ön  plana  alıyorlar.  İslamcı  feminizm;  din  ve  gelenek  içindeki  kadının  durumunu  eleştirel  bir  bakış  açısı  ile  değerlendiren, toplumsal  cinsiyet  eşitliğine  özel  bir  önem  veren, geleneğin  ve  dini  yorumların  ataerkil  karakterini sorgulayan,  bunları  yaparken  de  başta  Kur’an-ı  Kerim  olmak  üzere  dini  metinleri  referans  alan  bir  söylemle  kendilerini  izah  ediyorlar. 

İslamcı  feminizmi  aynı  zamanda  entellektüel müslüman  kadınların;  birey  olma  çabalarının  düşünce  hayatındaki  yansımalarına  atıfta  bulunan  bir kavram  olarakta  ele  almak  gerekiyor. 

Kur'an'ı  nasıl  ele  alıyorlar 

İslamcı  feministlere  göre  İslam  dini;  ataerkil  zihniyetle  çevrelenen  erkekler  tarafından  adeta  esir alınmıştır.  Kadınları  tali  olarak  ele  alan  yorum  ve uygulamalardan  Kur'an'ı  arındırmak  gerektiğini ifade  ediyorlar.  Kur'an'ın  bütün  insanları  eşit  ele  aldığını  ancak  bunun  ataerkil  düşünce  ve  uygulamalarla  engellendiğini  ve  bu  sebeple  de  Kur'an'ın  kadın dostu  bir  bakış  açısıyla  yeniden  yorumlanması gerektiğinin  altını  çiziyorlar.  İslamcı  feministler örnek  olarak  Nisa  Süresil.  ayetinde  yer  alan  "sizi  bir tek  canlıdan  yaratan,  ondan  eşini  var  eden  ve  her ikisinden  pek  çok  kadın  ve  erkek  meydana  getiren..."  ile  Hucurat  Süresil3.  ayetteki  "biz  sizi  bir erkek  ve  bir  kadından  yarattık..."  ifadelerini  dikkate alarak  kadın  ve  erkek  arasında  ontolojik  açıdan  hiç bir  fark  olmadığını  dile  getiriyorlar. 

Hafsa  Fidan'ın  "Kur'an'da  Kadın  İmgeleri"  kitabın da  ise  şöyle  bir  yorum  var:  Kutsal  metinleri  okuduğumuzda  özellikle  Kuran  özelinde  düşünüldüğünde 
Adem  yaratılmıştır  ve  Havva  Adem’in  kaburga  kemiğinden  yaratılmıştır.  Fakat  dikkatli  bir  okumayla Adem,  Havva’ya  göre  konumlanmış  ve  o  yaratıldıktan  sonra  biçim  almıştır.  O,  kendi  asli  kimliğini Havva  ile  birlikte  kazanır  ve  tarihi  süreç,  ancak Havva’nın  Adem’in  yanı  sıra  kendini  ifşa  etmesiyle 


açılır"  demektedir. 

Kur'an  hadislerini  yeniden  gözden  geçiren  İslamcı  feministler,  kadınlara  karşı  şiddetin,  İslam  dışı olduğunu  belirtmişlerdir. 

İslamcı  feministler,  hem  kamusal  ve  özel  alanda kadın  ile  erkeğin  tam  eşitliğinde  ısrar  etmekte,  hem de  kadınların  devlet  başkanı,  dini  lider,  hakim, müftü  olabileceklerini  savunmaktadırlar. 

Günümüzde  İslamcı  Feminizm 

İslamcı  feminizm  Batı'da  ki  feminist  akımlardan etkilenmiş  ve  de  zamanla  içinde  bulundukları  ataerkil  sistemi  sorgulamaya  başlamışlardır.  En  büyük çıkışı  ise  Kur'an'ı  irdeleyerek  yakalamışlardır.  Bunun yanı  sıra  özellikle  kürelleşmeyle  birlikte  artan  uluslar  arası  göç,  kültürel  kimliklerin  entegre  edilmesi İslamcı  feminist  söylemin  yaygınlaşmasını  da  beraberinde  getirmiştir.  İslamcı  feminist  söylemin  gelişmesinde  kadın  gruplarının,  İslamcı  kadın  yazarların ve  dergilerinin  önemini  gözardı  etmemek  gerekiyor. 
Özellikle  İran'da  ki  Zanan  dergisi,  Osmanlı  da  Kadınlar  Dünyası  ve  Malezya'da  ki  Sister  İn  İslam  gru¬ bunun  etkileri  büyüktür.  Eğer  bugün  İslamcı  feminizmden  söz  ediliyorsa  bu  alanda  yapılan  çalışmalarla  birlikte  kadınların  düşüncelerini  paylaşabilmeleri  ve  ortak  çalışma  alanlarının  yaratılmasından kaynaklanmaktadır. 

İslamcı  feminizm  batı  toplumlarında  yaşayan ikinci  kuşak  kadınlar  ya  da  Müslüman  azınlıklardaki kadınlar  için  de  bir  alternatif  olmuştur.  Gelenekleri ile  yeni  yaşamları  arasında  kalan  bu  kadınların  yaşadıkları  çatışma  için  bir  çözüm  yolu  sunmuştur. 

Günümüzde  daha  çok  Batı'da  yaşayan  müslüman  kadınlar,  İran'da  ki  Zanan  dergi  çevresi  ve Malezya'da  ki  Sisters  İn  İslam(SİS)  grubu  İslamcı feminizme  öncülük  etmektedir.  İslamcı  feminizmin, müslüman  kadınlar  üzerindeki  etkileri  gün  gittikçe artmaktadır.  Bundan  özellikle  uluslar  arası  yapılan İslamcı  feminizm  kongrelerinin  rolü  etkili  olmuştur. 
2005-2006  yılında  yapılan  kongrelerle  birlikte İslamcı  feminizm  varlığını  büyük  ölçüde  görünür  kılmaya  başlamıştır.  Ancak  İslamcı  feminizm  hala  içindeki  sorunları  gidermiş  değildir.  Hem  kavram  olarak 


kullanılması  hem  de  bir  kimlik  olarak  sahiplenmesinde  sorunlar  yaşanmaktadır. 

2005'te  yapılan  İslamcı  feminizm  kongresinin 

aldığı  kararlar  ve  yaptığı  tanımlar 

‘İslamcı  feminizm,  egemen  cinsiyetçi  İslam yorumlarına  alternatif  olarak  ortaya  çıkmıştır. 

‘İslamcı  feminizm.  Kuran  ayetlerine  ve  Kuran'ın erkek  egemenliği  meşru  görmediği  yönündeki güçlü  inanca  dayanmaktadır. 

‘İslam;  kadınları  özgürleştirebilir  ve  onların  statülerini  değiştirebilir.  Fakat  bunun  için,  21.  Yüzyıl toplumları  olduğumuz  gerçeği  göz  önünde  tutularak,  içtihat  (yorum)  kapılarının  açılması  gerekir. 

‘Erkeklertarafından  yapılan  yasalar,  genel  Şeriat yasaları  ile  karıştırılmamalıdır. 

‘Erkekler  de  kadınların  eşit  hak  elde  etme  mücadelesinde  yer  almalıdır. 

‘Kadınların  karar-verici  yapılara  katılımı  desteklenmelidir. 

‘İslami  gelenekler  temelinde,  kadınların  mülk sahibi  olma,  bireysel  özgürlük  ve  ekonomik  bağımsızlık  hakları  savunulmalıdır. 

‘Müslüman  kadınların  camilere  erişebilme  hakkı talep  edilmelidir. 

‘Batılı  ülkelerde,  göçmen  Müslüman  kadınların tam  ehliyetli  vatandaşlar  olma  hakları  savunulmalıdır.  Aile  göçmenlik  yasaları  değiştirilmelidir. 

‘Müslüman  olmayan  feministlere,  İslam'ın  en cinsiyetçi  ve  gerici  yorumlarını  tek  olası  İslam  yorumu  olarak  kabul  etmemeleri  çağrısında  bulunuyoruz.  Aksi  bir  pratik,  hakları  için  savaşan  Müslüman kadınlarla,  küresel  feminist  hareket  arasındaki işbirliğini  engelleyecektir. 

‘Artık  tek  ve  etnik-merkezli  bir  feminist  söylemin varlığını  kabul  edemeyiz.  Bundan  böyle,  "feminizmler"den  söz  edilmesi  gerekmektedir. 

‘Feminizmler  daha  kapsayıcı  olmalı;  yerel  ve  ulusötesi  alanlarda  kadın  hareketlerinin  meşruiyetini kabul  etmelidir.  Farklı  olma  hakkına  ve  çeşitli  kadın hareketlerinin  özel  doğalarına  saygı  duyulmalıdır. 
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çocuk 


Keşke  deprem  olmasaydı  hep  yağmur  yağsaydı 


TV  ekranlarına  konuşurken  demişti  ki;  “biz  depremden  ölmedik  ama  soğuktan  ölebiliriz  ve  aynende öyle  oldu.  Depremden  kurtulduklarına  sevinen  çocuklar  AKP  hükümetinin  “kutsal"  yeşil  yalanlarının kurbanı  oldular.  Erdoğan ‘in  ziguratlarında  iki  aylık bebekler,  sunaklarda  yakılarak  kurban  edildiler.  Ben insanım  diyerek  yanı  başlarında  yaşanan  caniliğe ortak  olan  devlet  yetkilileri,  başka  ülkelere  giderek  ne kadar  merhametli  ve  mahsum  olduklarını  anlatmaktan  çekinmediler.  Savaşlarda  çocuklar  ölmesin  anneler  ağlamasın  diye  slogan  attılar.  Bu  muydu  insanlığınız,  çok  zaman  geçmeden  yine  kendi  gerçek  yüzünüzü  gösterdiniz.  İnsanlığa,  Kürt  halkına  yeni  yıl  hediyesi  sundunuz.  İçnde  çocuklarında  olduğu  35  canı Roboski  de  acımasızca  katlettiniz. 

Türkiye  gibi  bir  ülkede  öldürülmek  için  Kürt  olmak yeterli  bir  gerekçe.  Kürt  halkındaysan  eğer  depremde,  evinde,  sokakta  sınırda,  karakolda,  gösteride  ve 


dağda  öldürülürsün.  Hangi  mekanda  vurulduğun önemli  değil,  Kürt  olman  önemli.  Cinsiyetçi  toplumun  ataerkil  sözleriyle  halkı  yönlendirmeye  çalışan zihniyetin  yaşamsallaştırılmasıdır.  Kürt  halkını  yok etmek.  Hani  ataerkil  kılıklılar  der  ya  “yılanın  yavrusu da  yılandandır  ve  yılan  küçükken  başı  ezilir"  yani  bir toplumu  yılana  benzeterek  çocuklarının  başımda ezmektedirler.  Aslında  hem  yılandan  korkuyorlar hemde  Kürtlerden,  tabiki  ve  yılan  yavrusu  olan  Kürt çocuklarından.  Onlar  korkmaya  devam  etsinler... 

Van  depreminden  bu  yana  124  çadırın  yandığı, 
5 ‘inin  çocuk  olmak  üzere  toplan  10  kişinin  hayatını  kaybettiği  ve  11  kişininde  yararlandığı  biliyor musunuz? 

Keşke,  keşke  deprem  olmasaydı,  hep  yağmur yağsaydı.  Keşke  minik  bedenler  bu  kadar  büyük acıyı  yüreklerinde  yaşatmasalardı.  Keşke  Van ‘in  acı gerçeği  çocukların  gözyaşlarında  kaybolmasaydı. 


•  Çiğdem  ZEYLAN 


2 /A  sınıfına  giden  Vanlı  küçük  bir  kız,  adının 
Hicran  Alagöz  olduğunu  söylüyordu  youtube da.  Van  depreminin  büyük  acısını  o  minik bedenine  nasıl  sığdırdığını  anlatıyordu  bir  şiir  ile. 

Belki  büyüklerinden  dinlemişti,  belki  de  kendisiyle  bütünleşen  öfkeleri  dinlendirmiştir,  kim  bilebilir  ki.  Ama  net  olan  bir  şey  var,  o  da  8  yaşında  ki  bir çocuğun  ötekileştirilmeye  karşı  isyanı. 

Böyle  başlıyordu  minik  bedenin  öfke  dolu  şiir mısraları; 

Arkadaşlar  bir  deprem  oldu,  ama  ne  çare 
Depremin  altında  kalan  sadece  insan  değil, insanlıkta  kaldı. 

Duyamadım,  Van  dedin  galiba 

Evet  Kürdüm  ama  benim  hiç  bir  suçum  yok, 

Tek  suçum  sen  ve  senin  gibilere  kendimi  anlatamamam 

Edebiyatım  yok,  senin  gibi  hanımefendi. 

Okul  okumadık,  okul  bizim  köye  uzaktı  ama  hayatı  iyi  bilirim  ben 

Hayatın  bana  verdiği  tercübelerlesana  birşeyler vereceğim  hanımefendi. 

Hakkari'de  asker  öldürülür,  Kürtlere  mal  edilir, Batıda  deprem  olunca  doğunun  ciğeri  sızlar 
Ama  Van'da  deprem  olunca  televizyonda  çıkan birkaç  şebelek  iyi  olmuş  diyor,  inşallah  Doğu  yerle bir  olur  deniliyor. 

Kusura  bakma,  şenle  benle  olamaz 
Dilimiz  ayrı  olsada  dinimiz  bir  elhamdülillah  müslümanız 

Ama  ben  seni  insanlardan  saymıyorum  hanımefendi. 

Doğru  senin  annen,  baban,  kardeşin  o  depremin enkazları  altında  kalmamış  ya 
Senin  ciğerin  yanmamış  ya 
O  deprem  yığınlarının  yanında  durupta  gözünün yaşlarıyla  haykırarak  daye,  bavo,  birayo 

. anlamadın  galiba 

Senin  dilinle  konuşayım  sana;  anne,  baba,  abi diye  seslenmiyorsun  ya 

Sen  nereden  bileceksin  insanlığı... 

Diye  devam  ediyordu  küçük  Hicranın  acı  ve  öfke dolu  şiiri.  Beyinlere  kazınan  13  yaşındaki  küçük  Yunus  un  acı  yüzü  ve  şaşkın  bakışlarındaki  gizemdir; Hicran ‘in  feryadı.  Minik,  titrek  dudaklarıyla  ve  çatla¬ 


Zor  mudur? 


Dicle,  uyandığında  saate  baktı.  Henüz  sabahın 4’üydü.  Erken  kalkmasının  nedeni  çok  uzaklara gitmek  zorunda  olmasıydı.  Yattığı  yerden  dünü düşündü,  “Demokratik  Milletlerin  toplantısına  katılmıştı. 
“Demokratik  Milletler’  de  çalışıyordu.  Yaşı  35  olmasına rağmen  geçmişinin  kendisine  kazandırdıklarıyla  kendisini daha  olgun  ve  bilge  hissediyordu.  Bu  gün  gideceği  ülkede demokrasinin  kazanması  için  çalışmalar  yürütecekti. 

Eskiden  kendi  ülkesinde  yaşadıklarını  anımsadı  Bazı anıları  halen  çok  canlıydı.  Bazılarını  da  büyüklerinden  dinlemişti.  Yaşanılanlar  ne  yazık  ki  çok  güzel  anlar  değildi. 
Dicle’nin  çocukluğundan  anımsadığı  en  canlı  anıları  karşılaştıkları  şiddet  olmuştu.  Kendisine  ve  tüm  toplumu  ve yakın  coğrafyasında  yaşayan  herkesi  ilgilendiren  bir  baskıyı  hatırlamak  O’nu  gerçekten  yoruyordu.  Bazen  de  tüm bu  yaşanılanların  kendisine  kazandırdıklarıyla  başkalarına yardımcı  olabileceğini  bilmek  sevinç  kaynağı  oluyordu. 
Dünyada  anti  demokratik,  militarist,  yönetimlerin  terk edilişi  çok  kolay  olmamıştı.  Çok  sancılı  bir  süreç  geçirmişlerdi.  Kendisi  bu  yılları  hayal  meyal  hatırlıyordu.  Bazen  de aslında  hatırlamadığını  sadece  anlatılanların  canlılığını taaa  içinde  hissettiğini  düşünüyordu. 

Annesini  sadece  bir  hayal  gibi  anımsıyordu.  Babasını zaten  hiç  görmemişti.  Yaşadığı  Toprakların  her  zerresinden  fışkıran  acıdan  herkes  gibi  0  da  nasibini  almıştı. 
Anneannesinin  eskileri  anlatırken  sesine  yüklenen  acıyı nerdeyse  elle  tutulacak  kadar  hissedebiliyordu. 

Yaşanılanları  anlatmakta  bile  zorlanıyordu.  Kendine insan  diyen  herkesin  isyan  etmesi,  karşı  durması  gereken bir  süreçte  korkakların  ve  çıkarları  için  her  türlü  değeri satmaktan  kaçınmayanların  varlığı  belki  de  bizi  daha  çok yormuş,  daha  çok  yıpratmıştı.Yanı  başınızda  otururken yapılanları  görmemezlikten  gelmek  nasıl  bir  duyguydu; 


mış  ayaklarla  yemek  sırasında  beklerken,  soluduğu soğuk  havanın  buharında  ısınmaya  çalışan  8  yaşındaki  Bahar  Tolukan'ın  isyandır  bu  sözler. 

Arkasında  yanık  çadır,  bir  oyuncak  ve  bir  naylon ayakkabı  bırakan  4  yaşındaki  İsmail  Tolukanm  donuk  gözlerinin  içine  hapsedilen  ve  en  son  yıkılmış Van  şehrinin  resimidir. 

Soğuktan  annesinin  sıcak  bakışlarında  korunan 
6  yaşındaki  Deniz  Olgun’un  çaresizliğidir  bu  şiir. 

Ve  iki  aylık  Muhammet  Duru'nun  bir  bütünüdür bu  haykırışlar. 

Hani  bir  şey  anlatılınca  ya  da  bir  olaydan  bahsedilince  o  esna  da  derler  ya  onuda  yağmur  bozar. 
Keşke  deprem  günü  yağmur  yağsaydı  da  depremi bozsaydı.  O  pazarı  yağmur  alıp  götürseydi  de  insanlar  toprak  içine  çekilmeseydi. 

Depremden  birkaç  gün  sonra  yağmur  yağıyor dediler  Van  ve  Erciş'te.  Keşke  hiç  durmasaydı  o yağmur,  belki  alev  alan  çadırların  ateşini  söndürürdü.  Yangınlar  çok  sinsi  sarıyordu  çadırlarda  ki minik  bedenleri,  onların  oyuncaklarını  ve  geleceğe dair  hayallerini.  Dondurucu  soğuk  ve  ölümün  ateş kıvılcımları,  her  gün  Vanlı  çocukların  gülüşlerini delip  geçti. 

Dayım  anlatıyordu;  bir  çadırda  çocuklar  oyun oynarken  türküler  söylemişler,  tabi  göğüslerini  gererek  Van'ın  mehşur  türküsünü  de  hep  bir  ağızdan söylemişler,  her  şeye  inat  durmamışlar  o  gece. 

O  gece  ateşin  ölüm  kıvılcımları  davetsiz  bir  misafir  gibi  dalmış  Med'li  çocukların  arasına.  Acımasızca sarmış  bedenleri,  çığlıklar  ağıtlar  birbirine  karışmış, birde  minik  seslerin  ölüm  korkusu. 

Ama  görenlerin  yüreğini  yakan,  çığlıklar  olmamış.  Can  vermekte  olan  bir  bedenin  titrek  dudaklarından  yükselen  akşamdan  kalan  Van  türküsünün sözleri  olmuş  elbette.  Sanki  depreme,  alevlere,  ölüme,  soğuğa  ve  ötekileştirmeye  inat  dercesine  ağıt yakanlarda  söyleme  başlamışlar  bir  ağızdan.  Ama ne  çare,  ateş  düştüğü  yeri  yakarmış.  Alevlerde  Van'lı çocukların  barınaklarını,  sığınaklarını  ve  umutlarını kül  edip  bırakmış  arkalarında. 

Giderem  Van'a  doğru  oy  yemanyeman 

Yönüm  İran'a  doğru  oy  yeman  yeman... 

Belki  o  gece  yağmur  yağmadı  fakat  anaların  gözyaşları  sel  olup  aktı.  O  gözyaşları  çadırı  saran  alevleri  söndürmeye  yetmedi  ama  yüreklerindeki  yangını birazcıkta  olsa  dindirdi.  Hatırlarsanız  bir  çocuk  Roj 


anlaşılmaz  ve  anlatılamazdı.  Nenesinden  hemen  hemen her  gece  yaşadıkların  dinlemek  isterdi.  Ama  anlatırken bile  tekrar  tekrar  bunları  yaşaması  onu  üzüyordu.  Hem kızını,  damadını  hem  de  kocasını  bu  savaşta  kaybetmişti. 
Tüm  bunlara  rağmen  onurlu  biryaşam  sürdüğü  için  kıvanç lıydı.  Binlerce  yıldır  yaşadıkları  topraklarında  işlenilen insanlık  suçları  o  kadar  çoktu  ki... 

insanlar  inançları  için,  kimlikleri  için,  dilleri  için  ezilmiş,  yok  edilmeye  çalışılmıştı. 

Sistemli  olarak  yıllar  yılı  asimile  edilmeye  çalışılmış, asimilasyonun  yeterli  olmadığı  yerlerde  de  akla  gelmeyecek  baskılarla  karşılaşmışlardı.  Bir  ulusun,  toplumun kendi  varlığının  farkında  olması  bu  günlerde  tüm  dünya tarafından  kabul  gören  demokratik  haklar  o  yıllarda  tam bir  baskı  nedeniydi. 

Dicle,  bugünü  düşünmeye  başladı.  Yıllarca  halkların verdiği  mücadelenin  sonucunda  tüm  demokratik  haklar kazanılmıştı.  Gerçekten  tüm  yaşamlarını  bu  amaç  için yitirenler,  bu  onurlu  mücadeleyi  kendisine  yol  seçenler sonunda  başarmışlardı.  Bugün  anlıyordu  ki  halklar  isterse bu  gücün  karşısında  tüm  militaristler  toplansa  da  başarılı olamazlardı. 

Neler  yaşanmamıştı  ki; 

Tarih  boyunca  ulus  olarak  varlıklarını  korumak  istedikleri,  isyan  ettikleri  her  zaman  katliamlarla  cevap  verilmişti.  Çocuklar  öldürülmüş,  tutuklanmış,  70-80  yaşındakiler örgüt  üyesi  olarak  yıllarca  cezaevlerinde  kalmışlardı. 

insanlar  gece  yarıları  evlerinden  alınmış,  tutuklanmış, anadillerini  kullanmalarına  izin  verilmediği  için  savunma bile  yapmadan  zindanlarda  kalmışlardı. 

Dünyanın  başka  yerinde  yaşayanlar  için  hak  olanlar söz  konusu  kendileri  olunca  hemen  öfkeyle  yok  edilmeye çalışılmıştı.  Tüm  insanlar  için  olmazsa  olmaz  olan,  kendini 


bildiği  konuştuğu  dille  ifade  etme  özgürlüğü  onlar  için terörist  faaliyet  olmuştu.  Hastalıklarını,  ihtiyaçlarını,  acılarını,  sevinçlerini,  hüzünlerini  kendi  dillerini  anlatmaları yasaklanmıştı. 

Anadilinde  okuyamadığı  için  çocukları  okullarda  başarısız  olmuş  ve  geri  zekalı  olarak  kabul  edilmişlerdi.  Ötekileştirilen, yaşadığı  toplumda  en  yakınının  karşılaştığı  baskıları  gören  çocukların  isyanı,  ben  buradayım  çığlığı  görülmemiş  “aslında  görülmek  istenmemiş”  bu  çocuklar  terörist  ilan  edilmiş,  zindanlara  atılmış,  hatta  ailelerin  elinden  alınıp  asimilasyon  merkezlerinde  yaşatılmakla  tehtid edilmişlerdi.  Neredeyse  yüzyıldır  süren  önce  çocukları dönüştür  politikasi  21.  yy  da  bile  uygulanmaya  çalışılmıştı. 

Kendi  inançlarını  tek  ve  gerçek  sayanlar  diğerlerinin inançlarını  görmemezlikten  gelmiş  yasakçı  zihniyetle  insanlara  baskı  uygulamışlardı  .İnsanların  istedikleri  inanca  sahip olması  dünyanın  deyim  yerindeyse  en  kötü  durumu  gibi algılanıp  buna  uygun  politikalarla  yıldırmaya  çalışılmıştı. 

Binlerce  yıldır  yaşadığımız  topraklara  sonradan  göç edenler  tarafından  egemen  zihniyetle  sömürgeci  tarzla baskı  görmüş,  bir  ulusa  dahil  olmak,  ulusal  kimlik  mücadelesi  vermek  her  zaman  yasaklanmıştı.  Birey  olarak hareket  etmek  serbest,  kolektif  haklar  yasak  zihniyeti hakim  kılınmıştı. 

Neden,  niçin  sorgulamasını  yapanlar  her  zaman  için zararlı  olarak  görülmüş  engellenmeye  çalışılmıştı. 
Yıldırma  politikalarının  karşılaştığı  direniş  her  zaman galip  gelmiş,  bu  direniş  egemen  güçleri  daha  fazla  baskıya  yönlendirmişti. 

Bir  korku  cumhuriyeti  yaratarak  insanları  vazgeçirme¬ ye  çalışanlar  bunun  sonucunda  tahmin  edemeyecekleri bir  direnişle  karşılaşmışlardı. 

Peki  ya  bugün  insanların  demokratik  bir  ortamda  yaşamaları  tüm  insan  haklarının  öncelikli  olması,  “Önce  Devlet diyenlerin  değil,  Önce  insan"  diyenler  galip  gelmişti, insanların  huzur  içinde  yan  yana  yaşamaları  egemen  güçleri  tabi  ki  rahatsız  etmiş  ama  provakasyonlara  karşı  her zaman  duyarlı  davranılmıştı. 

Dicle,  bugünleri  düşününce  yapılan  mücadelenin sadece  kendi  coğrafyalarında  değil  komşu  topraklarda  da uyanışa  neden  olmasında  büyük  bir  gurur  duyuyordu. 

Belki  bundan  30  yıl  önce  inanamayacakları  bir  nokta da  olmak  kime  ne  kaybettirdi  ki? 

Barış  ve  huzur  içinde  bir  arada  yaşamak  çok  zor  mudur? 


Bebeklerde  diş fırçalama  zamanı 

Bebekler  6-8  aylıkken,  (yani  ilk  dişler  ağızda göründüğünde)  diş  temizleme  işlemine  başlayabilirsiniz.  Sabah  kahvaltısı  sonrası  ve gece  yatmadan  önce  dişleri  (en  azından  çiğneme yüzeylerini)  temiz  birtülbenti  ıslatarak  silmek  veya temizlemekle  çocuğun  ilerde  dişlerinde  sorun yaşanmamasına  yardımcı  olursunuz. 

Çocuğun  diş  fırçası  kullanmasına  ise  arka  dişleri¬ nin  çıkmasından  sonra  (ortalama  2,5  -  3  yaşında ) başlanması  uygun  olur. 

Okul  öncesi  çocuklarda  diş  fırçalamak  için  bir  teknik  uygulatmak  çok  zor  olmaktadır.  Bu  yaşlarda önemli  olan,  çocuğa  diş  fırçalama  alışkanlığı  kazandırmaktır.  Çocuklar  diş  fırçalarken  çoğu  zaman  dişlerin  görünen  ya  da  kolay  ulaşılan  yüzlerini  fırçalar. 
Oysa  çürüklerin  önlenmesi  için  dişlerin  ara  yüzleri ve  çiğneyici  yüzeylerini  çok  daha  iyi  temizlemek gerekir.  Bu  nedenle  fırçalamadan  sonra  Anne-Babanın  kontrolü  iyi  olur. 

•  Haber  Merkezi 
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Nevrozlar 


yacağından,  aklını  kaybedeceğinden  veya  öleceğinden  korkar, 


Nevrozda,  kişi  istek  ve  idealleri  doğrultusunda  ilerlerken aşamayacağı  engellerle  karşılaşırsa  ümitsizliğe  kapılır. 
Önce  kendi  yeteneklerini  yargılar.  Engelleri  aşamadığı için  çevresi  tarafından  eleştirildiği  ve  baskıya  maruz  kaldığı  zaman çevreye  kızar.  Ancak  çoğu  zaman  bu  kızgınlığını  dışa  vurmaz,  içinde  tutar.  Sitem  ve  kızgınlıklar  üst  üste  geldikçe  çeşitli  sıkıntılar doğar  ve  bunlar  kişiye  huzursuzluk  vermeye  başlar. 

Nevrotik  kişide  sürekli  sinirlilik,  gerginlik,  korku,  endişe, huzursuzluk,  kuruntu,  dikkati  toplayamama,  dengesizlikler  ve  ruhsal  çöküntü  hali  görülür.  Kişi  karşılaştığı  zorlukları  aşmak  için  gayret  etmek  yerine  onlardan  kaçmaya  çalışır.  Sürekli  olarak  kendi duyguları,  kendi  umutları  ve  kendi  sorunlarıyla  ilgilidir.  Kendine dönük  olduğundan  diğer  insanlarla  ilgilenmez.  Sorumluluklarını yerine  getirmediğinin  farkında  olması  ve  insanlardan  bencilce beklentileri  suçluluk  psikolojisi  yaşamasına  neden  olur.  Nevrotik kişi  kendisine  zarar  verdiğini  gördüğü  halde,  şaşırtıcı  bir  şekilde, aynı  hataları  tekrar  tekrar  yapar. 

Olaylar  ve  kişiler  hakkındaki  yorumlarını  genelleştirir.  Örneğin bir  kişinin  söylediği  sözü,  herkes  böyle  söylüyor  şeklinde  aktarır. 
Yaşadığı  olayları  ise  çok  olumlu  ya  da  çok  olumsuz  gibi  keskin ayrımlarla  değerlendirir.  Benzer  şekilde  insanları  da.  Bir  kişi  onun için  ya  çok  iyidir  ya  da  çok  kötü. 

Nevrotik  kişi  sıklıkla  olaylarla  baş  edemediği  ve  yapmak  istediği  şeyleri  yapamadığı  şeklinde  sızlanır,  işin  gerçeği;  yapamamasından  çok,  yapmak  istememesidir.  Aslında  korktuğu  faaliyetten kaçmak  istemektedir.  Bunun  için  pek  çok  mazeret  ileri  sürer,  yapmaları  gereken  etkinliği  devamlı  olarak  ertelerler. 

Nevrotik  kişi,  davranış  bozukluklarından  kendini  sorumlu  görmez,  hep  kendini  haklı  bulur,  iç  dünyasında  suçluluk-kızgınlık hakimdir  ve  sevgiyi  algılamakta  zorlanır.  Kendini  sert  bir  biçimde yargılar,  acımasızca  eleştirir,  değersiz  görür.  Böyle  olduğuna  dair sürekli  delil  toplamaya  çalışır,  ilgisiz  yorumlarda  bulunur  ve devamlı  bunun  ıstırabını  yaşar.  Bu  kişiler  nevrotik  davranışlarıyla uyumsuz  olabilirler  fakat  gerçekleri  çarpıtmazlar.  Aksine  gerçeğin farkındadırlar  ancak  çıkış  yolu  bulamazlar. 

Yaygın  olarak  görülen  nevrotik  bozukluklan: 

Panik  bozukluk 

Panik  bozukluk,  nöbet  şeklinde  birdenbire  beliren  yoğun  bir korku  hissidir.  Kişi,  başına  bir  kötülük  geleceğinden,  felakete  uğra¬ 


dehşete  kapılır.  Kontrolünü  kaybedip  ürkütücü  şeyler  yapacağı endişesi  yaşar.  Bu  ataklar  5-10  dakika  içinde  ani  olarak  başlar, çoğu  zaman  30  dakikayı  geçmez.  Ender  olarak  bir  saati  geçse  de kendiliğinden  son  bulur.  Atakların  tekrarlaması  olasıdır. 

Panik  ataklı  bir  hastada;  çarpıntı,  göğüs  ağrısı,  göğüste  sıkıntı hissi,  titreme,  terleme,  boğulma  hissi,  nefes  almada  zorluk,  nefesin  kesilmesi,  karın  ağrısı  veya  mide  bulantısı,  üşüme  veya  tam tersi  ateş  basması,  baş  dönmesi,  bayılacakmış  gibi  hissetme, uyuşma  ve  karıncalanma  hissi,  delireceği  korkusu,  ölüm  korkusu gibi  belirtilerden  en  az  dördü  veya  daha  fazlası  bir  arada  başlar  ve dakikalar  içinde  tırmanır.  Fakat  panik  atak  tehlikeli  bir  hastalık değildir.  Panik  atak  hiçbir  zarar  vermeden  kendiliğinden  geçer. 

Fobiler 

Gerçeklere  ve  akla  uymayan,  yersiz,  abartılı  korkulara  fobi  adı verilir.  Fobisi  olan  kişi  ise  tehlike  arz  etmeyen  durum  ve  nesneler karşısında  korkuya  kapılır.  Örneğin  böceklerden  korkan  bir  kimse çiçeğin  kenarında  küçük  bir  böcek  görse  çok  heyecanlanır,  atmak veya  öldürmek  zorunda  kalmak  ise  panik  olmasına  sebep  olabilir. 

Özetle;  fobi  korkudan  farklı  birşeydir.  Bu  ruhsal  hastalıkta  korkunun  mantıklı  bir  açıklaması  yoktur.  Fobik  kişinin  kendisi  de bunun  farkındadır.  Fobiler  tedaviye  çok  iyi  cevap  veren  ruhsal rahatsızlıklardır.  En  çok  rastlanılan  fobiler  şunlardır:  Yükseklik, açık  alan,  kediler,  çiçekler,  insanlar,  su,  şimşek,  gök  gürültüsü, kapalı  yer,  köpek,  atlar,  kertenkele,  kirlilik,  karanlık,  yılanlar,  ateş. 

Karşılaşılan  fobi  türlerinden  biri  de  sosyal  fobilerdir.  Sosyal  fo¬ 


bisi  olan  insanlar  toplum  içine  karışmaktan  çekinirler.  Bu  tür  ortamlara  girdiklerinde  eleştirilme  ya  da  küçük  düşürülme  korkusu yaşarlar.  Sosyal  fobinin  belirtileri  şöyle  sıralanabilin  Terleme,  titreme,  baş  ağrısı,  çarpıntı,  midede  rahatsızlık,  kaslarda  gerginlik, sıkıntı  hissi.  Bu  belirtiler  kişinin  yaşammı  çok  güçleştirecek  hale geldiğinde  kişinin  bir  uzmandan  yardım  alması,  tedavi  görmesi gerekebilir.  Hastaların  %95  inde  başlangıç  yaşı  20  nin  altındadır. 

Saplantı  Hastalığı 

Obsesyon  (saplantı-takmtı)  insanın  aklına  istenmeden,  elinde olmadan  gelen  rahatsız  edici  düşüncelerdir.  Bu  düşünceler  geldiği  zaman  kişide  büyük  bir  sıkıntı  oluşur  ve  kişi  bu  sıkıntıları  ortadan  kaldırmak  için  bazı  uygunsuz,  kendini  yapmaktan  alıkoyamadığı  ve  saçma  bulduğu  yineleyici  hareketler  yapmaya  başlar.  Bu hareketlere  de  kompülsiyon  (zorlantı)  adı  verilir.  Sonuçta  kişinin işlevselliği  önemli  ölçüde  etkilenir  ve  bu  durum  tedavisi  şart  olan bir  hastalık  haline  gelir.  Zorlanmalara  örnek  olarak  şunu  verebiliriz:  Zihninden,  “kapıyı  10  kere  açıp  kapamazsam  başıma  bir  felaket  gelecek”  veya  “bine  kadar  saymazsam  bu  evden  biri  ölecek” diye  geçirir.  Bu  “sözde”  kötü  ihtimali  engellemek  için  sürekli  sayar; veya  tabağa  şu  kadar  kez  dokunmalıyım,  der  ve  bunu  yapar.  Bu şekilde  saymakla  veya  dokunmakla  sözde  doğacak  kötü  sonuçlan önlediğine  inanır.  Bu  hastalığın  türleri  şunlardır: 

Sapa  saplantıları:  Hasta  gördüğü  veya  düşündüğü  sayıları sayma  konusunda  kendisini  engelleyemez.  Binaların  kaç  kat  olduğunu,  elektrik  direklerini,  kaldırım  taşlarını  vs.  sayar,  araba  plakalarını  okur.Düzen  saplantıları:  Kişi  her  şeyi,  kendi  anlayışına  göre 


belirlemiş  olduğu  sistem  ve  kurallara  uygun  olarak  düzenlemeye çalışır.  Başkalarının  eşyalarına  dokunmasını  istemez  ve  bundan rahatsızlık  duyar. 

Temizlik  ve  bulaşma  saplantıları:  Çoğunlukla  kişi  mikropların ve  her  türlü  kirin  üzerine  bulaşmasından  korkar.  Ellerini  defalarca yıkayarak,  kendisini  bulaşmadan  korumaya  çalışır. 

Şüphe  saplantıları:  Bu  tür  obsesyonu  olan  kişi,  bir  şeyi  yapıp yapmadığından  bir  türlü  emin  olamaz.  Bu  yüzden  de  yaptığı  şeyleri  defalarca  kontrol  eder.  Örneğin  kapıyı,  pencereyi,  ocağı  kapatıp kapatmadıklarını  tekrar  tekrar  yoklarlar. 

Zarar  verme  saplantıları:  Kişi  kendisim  bazı  şeyleri  sabit  sayıda  yapmak  mecburiyetinde  hisseder.  Bunun  nedeni  korkusunu bir  parça  olsun  hafifletebilmektir.  Örneğin  dolabı  üç  defa  açıp kapar  veya  saçlarmı  iki,  dört  altı  gibi  mutlaka  çift  sayı  tekrarmca yıkar.  Bu  şekilde,  kendisini  veya  yakınlarını  “sözde”  bir  tehlike  ya da  zarardan  koruduğuna  inanmaktadır. 

Travma  sonrası  stres  bozukluğu 

Doğal  felaketler,  savaş  ortamı,  trafik  kazası,  saldırı  veya  ölüm tehdidi  gibi  olağan  dışı  ve  travmatik  bir  olaym  ardmdan  kişide meydana  gelen  belirtilerdir.  Kişi  özellikle  ilk  zamanlarda  bu  olayı sık  ve  yoğun  olarak  hatırlar.  Rüyalarında  aynı  travmatik  olayı  tekrar tekrar  yaşar.  Bu  dönemde  dışarıdan  gelen  etkilere  karşı  tepkisizlik içindedir.  Benliğini  sarsan  bu  olayı  yeniden  yaşayacağı  korkusu taşır.  Bu  rahatsızlık  vakalarında  kişi  genellikle  travma  sırasında ölüm  tehlikesi  ile  yüz  yüze  gelmiş  fakat  acz  içinde  kalarak  şiddetli bir  korku  yaşamıştır. 

Kaygı  Bozukluğu  (Yaygın  Anksiyete  Bozukluğu) 

Bu  rahatsızlıkta  kişi  günlük  yaşamını  etkileyen  yaygınlaşmış  bir anksiyete  yani  endişe  ve  üzüntü  içindedir.  Dikkatini  toplamakta  ve düşüncelerini  odaklamakta  güçlük  çeker,  zihni  donmuş  gibidir. 
Öte  yandan  yoğun  bir  heyecan  duygusu  ve  huzursuzluk  yaşar. 
Enerjisi  azalmış,  kasları  gerilmiştir,  çabuk  yorulur.  Uykusu  bozulduğundan  uykuya  dalmakta  güçlük  çeker.  Tüm  bunlarla  beraber kişi  belirli  bir  sebebe  dayanmaksızın  sinirli  ve  huysuz  bir  mizaç sergiler.  Tüm  bu  belirtiler  hemen  hemen  her  gün  görülür  ve  bu endişeli  ve  üzüntülü  dönem  en  az  altı  ay  sürer. 

saglikbilgisi.genç.  tr  sitesinden  alınmıştır. 


Salam  ve  sucukta  ölümcül  kanser  riski 


Hepatit  C'de  yeni  aşı  umudu 


İsveçli  bilim  insanları,  işlenmiş  et  tüketimi  ile pankreas  kanseri  riski  arasındaki  bağlantıyı 
ortaya  koydu.  Araştırmaya  göre  günde  50 
gram  sucuk,  salam  veya  sosis  yemek,  pankreas kanserine  yakalanma  riskini  yaklaşık  yüzde  20  oranında  artırıyor. 

Salam,  sosis  ve  jambon  pankreas  kanseri  riskini artıypr.  İngiliz  Kanser  dergisinde  yayınlanan  bu  verileri,  İsveçli  bilim  insanlarının  son  araştırması  ortaya çıkardı.  Altı  binin  üzerinde  kanser  hastasını  kapsayan  araştırmaya  göre,  günde  50  gram  işlenmiş  et tüketmek,  pankreas  kanserine  yakalanma  riskini yaklaşık  yüzde  20  oranında  artırıyor. 

Bağırsak  kanserini  de  tetikliyor 


50  gram  işlenmiş  et  yaklaşık  bir  sosise  denk  sayılırken,  tüketilen  miktarın  artmasıyla  birlikte  risk  daha da  yükseliyor.  Araştırmalar,  daha  önce  de  sucuk,  salam,  sosis,  jambon  gibi  işlenmiş  et  ürünlerinin  bağırsak  kanseri  olasılığını  artırdığını  ortaya  koymuştu. 

Ancak  pankreas,  nadir  görülmesine  rağmen  en hızlı  ve  ölümcül  kanser  türlerinden  biri.  Bu  nedenle yetkililer,  araştırma  sonuçlarının  dikkate  alınması gerektiğinin  altını  çiziyor.  Araştırmanın  ardından  bir açıklama  yayınlayan  Dünya  Kanser  Araştırma  Fonu da,  tüketicileri  işlenmiş  et  tüketiminden  kaçınmaları konusunda  uyardı. 

Kanserden  korunma  önerilerinin  arasında,  haftada  yarım  kilodan  fazla  kırmızı  et  tüketmemek  ve  sigaradan  uzak  durmak  da  yer  alıyor. 


Pratik  Öneriler 


‘Duvarınıza  çivi  çakacağınız  zaman  işaretlediğiniz  yerin  üzerine  çapraz  bant  yapıştırın.  Çiviyi  öyle çakın,  böylece  duvarın  alçısını  çatlatmamış  olacaksınız. 

Teflon  tavalardaki  lekeleri  çıkarmak  için,  bir  bardak  suya  2  çorba  kaşığı  karbonat  ve  yarım  su  bardağı  sirke  karıştırın.  Tavanın  içinde  bu  suyu  10 
dakika  kaynatın. 

Taslanmaz  çelik  tencereniz  matlaşırsa,  biraz  sirkeyi  ateşe  koyup  ısıtın.  Sonra  yumuşak  bir  bezi  ılık sirkeye  batırarak  iyice  ovun.  Sonra  iyice  durulayın. 


Toprak  çömlek  ve  tencereler  yeni  alındıklarında küçük  çatlaklar  sebebiyle  kırılma  tehlikesiyle  karşı karşıyadırlar.  Bunun  için  kullanmadan  önce 
3/4'ünü  sirkeli  sıcak  suyla  doldurun  24  saat  bekletin  ve  soğuk  suyla  yıkayın. 

Tınlarınızın  böceklenmemesi  için,  un  kavanozunun  içerisine  bir  adet  defneyaprağı  koyun. 

‘Kabarık  bir  omlet  yapmak  istiyorsanız,  bir  çorba kaşığı  suyun  içerisine  bir  çay  kaşığı  mısır  unu  karıştırın.  Hazırladığınız  karışımı  yumurtaya  ilave  edin. 
Böylece  kabarık  bir  omlet  yapmış  olacaksınız. 

‘Hazırladığınız  omletin  tavaya  yapışmaması  için, önce  tavayı  ocağa  koyup  iyice  ısıtın  sonra  yağı döküp  kızdırın.  Daha  sonra  karışımı  tavaya  alın  ve ocağın  altını  kısın. 


■  Ik  kez  Ingiliz  bilim  insanları,  Hepatit  C  virüsüne 

I  (HCV)  karşı  geliştirilen  bir  aşının  ilk  denemelerde 

I  ümit  vaat  eden  sonuçlar  verdiğini  bildirdi. 

Science  Translational  Medicine  dergisinde  yayımlanan  makaleye  göre,  yeni  aşıda  virüsün  içinden  antijenler,  yani  yapısal  olmayan  proteinler  kullanıldı. 

Daha  önceki  HCV  aşılarında  daha  çok  yüzey  antijenleri  kullanılmış,  ancak  virüs  kendisini  saran  kabuğun  yapısını  sürekli  değiştirdiği  için  aşılar  fazla  etkili olmamıştı. 

Yeni  aşının  uygulandığı  deneklerde  güçlü  antikor geliştiği,  koruyuculuğun  en  az  bir  yıl  sürdüğü  bildirildi. 
Bilim  insanları,  aşıyı  daha  geniş  kitleler  ve  risk  altındaki  gruplar  üzerinde  deneyeceklerini  açıkladı. 

Hepatit  C  nasıl  bulaşır 

Dünyada  170  milyon  Hepatit  C  hastası  bulunduğu tahmin  ediliyor.  Karaciğeri  vuran  ciddi  bir  enfeksiyon hastalığı  olan  Hepatit  C  kan  nakliyle  tıraş  bıçağı,  manikür  pedikür  aletleri,  tırnak  makası,  dövme,  piercing, kulak  delinmesi  ve  akupunktur  gibi  uygulamalarda  steril  olmayan  aletlerin  kullanımı  ile  bulaşabiliyor. 


Hazırlanışı 


Malzemeler 

Yarım  kilo  barbunya 
2  adet  soğan 
1  adet  havuç 

1  çay  bardağı  zeytinyağı 

2  adet  domates  ya  da  iki  yemek  kaşığı  salça 
10  diş  sarımsak 

Maydanoz 
1  çay  kaşığı  şeker 
Tuz 


Tencereye  bol  su  koyarak  barbunyalar  haşlanır.  Boyalı  suyu  süzülür.  Temiz  bir  tencereye yağ,  doğranmış  soğan,  sarımsaklar  ve  ayıklanmış  havuçlar  dörde  bölünerek  doğranır.  Daha sonra  bu  malzemeler  barbunyalara  ilave  edilir. 

Ateş  üzerinde  hafif  kavrulur.  Rendelenmiş olduğunuz  domatesleri  veya  salçayı  eklemeyi unutmayın.  Şeker  ve  tuz  ilave  edilir,  haşlanmış fasulyelerde  konularak  hep  beraber  karıştırılır. 

Son  olarak  yemek  kısık  ateşte  sıcak  su  ilavesiyle  barbunyalar  yumuşayıncaya  kadar  pişirilir.  Suyunu  çekip  fasulyeler  pişirilince  söndürülür.  Üzerine  ince  kıyılmış  maydanoz  serpilir. 

Afiyet  olsun 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kaktüs 


Uygar  Olmanın 
Trajedisi 


İnsan  olmanın  trajedisi  onun  bir  zamanlar  çocuk  olmasıyla başlar”  demiş  biri.  Bu  çok  bilmiş  şahsiyet  yaşıyor  olsaydı  ona;  “insanın  trajedisi  birzamanlar  çocuk  olmaksa  eğer,  tarihin  trajedisi  nedir”  diye  sorardım.  Yaşamadığına  göre  tarihin  trajedisini  ben,  bize  yorumlayacağım(?) 

Şimdi,  “Fi”  olmasaydı  “Pi”  olmazdı.  Birileri  fi  tarihinde  neolitiğin  dibinde  yükselen  Ziguratları  “uygarlık”  diye  tanımlamamış  ol  - saydı,  emin  olun  kederli  bir  tarihimiz  olmayacaktı.  Kederli  bir  doğuştan,  uygarlıksal  bir  kadere  doğru  emeklerken,  Mısırlılar  pi  sa  - yısını,  tapuyu  ve  güneş  takvimini  buldular.  Düşünsenize  Mısırlılar pi  sayısını  bulmasaydı  matematiğin  hali  nice  olurdu?  Ya  Star!  Güneş  takvimi  bulunmamış  olsaydı  gece  ile  gündüzü  nasıl  ayırt  edecektik?  Peki  ya  tapu...  Muhtemelen  insanın  kafasına  çakılan  ilk kazıklardan  biri  tapudur.  Çünkü  o  gün  bu  gündür  kazık  çakılan yerden  fikir  çıkmıyor!?! 

Neyse,  fazla  şey  etmeyelim...  Hintliler  on  tabanlı  matematiği  i cad  ederek,  bilinmeyen  matematiğin  bilimini  yarattı,  bilmem  ka  - çıncı  asırda  Hintliler  ondalıkları  bulur  da  günümüz  insanı  top  10'u bulamaz  mı?!?  Teessüf  ederim  yani... 

Gelelim  kuru  fasulyenin  yarattığı  karın  ağrısına;  inançlar konusunda  kozmopolit  olan  Çin,  icadlarıyla  uygarlığa  sayısız  “armağanlarda”  bulundu.  Pusulayı  bulan  Çinliler,  puslu  havalarda 


yönlerini  buldular.  Günümüz  insanları  da  pusuladan  faydalanarak bir  kıtadan  diğer  kıtaya  ‘sevgisini’  nükleerle  sundular.  Matbaayı bulan  Çinliler,  muhtemelen  “yasak”  ve  “günah”  kavramını  da  buldular.  Çünkü  matbaanın  güzelliği  insanı  cezbediyor  ve  baştan çıkarıp  yazmaya  teşvik  ediyordu.  O  yüzden  düşünmek  yasaklandı  ve  matbaadan  çıkan  her  türlü  yazı  günahkar  ilan  edildi.  O  gün bu  gündür  masum  matbaa  (?)  günah  işlemekten  hala  yargılanmakta.  Olsun  varsın.  Çinlilerin  insanlığa  tek  “armağanı  bu  değil ki,  bir  de  barut  var  tabi.  Çinliler  barutu  buldu,  Amerikalılar  ondan bomba  yapmayı  keşfedip,  bombanın  yönünü  Çin’e  çevirdi.  Ee  - e.. .kime  niyet,  kime  kısmet  işte!  Yarattığının  kölesi  olmak  buna denir  ancak!?! 

Evet,  egemen  tarih  trajedilerle  dolu.  Hititliler  uygarlıklarını kurarken  akıllarından  Frigyalılar  tarafından  ortadan  kaldırılacakları  geçmiyordu.  Bin  tanrılıydılar  ve  tanrılarının  kendilerini  koruyacağı  inancını  taşıyorlardı.  Ama  insanın  yok  etme  hırsıyla  henüz tanışmamışlardı.?!? 

Frigyalılar,  Hititleri  ortadan  kaldırdıklarında  bir  gün  Lidyalılar tarafından  ortadan  kaldırılacaklarını  akıllarının  ucundan  geçirmemişlerdi.  Geçirmiş  olsaydılar  kralları  Midas’ın  kulakları  duyardı.  Ve  Gordiyon  şehri  sadece  Gordiyon  düğümüyle  anılmazdı. 

Lidyalılar,  ah  bu  Lidyalılar!?!  Frigya’yı  yerle  bir  ettiler.  Parayı icad  edip,  hepimizin  (isteyen  buraya  farklı  şeylerde  koyabilir) bahtını  kararttılar.  Telefonda  kontör  yok,  cep  yok,  cepken  yok. 
Kart  var  para  yok.  Banka  batmış,  hırsız  çok...  Ah  Lidyalılar.  Lid  - yalılar  bugünü  görseydiniz,  parayı  icad  edermiydiniz?  Ederdiler dostlar,  ederdiler.  Çünkü  Lidyalılar,  Persler  tarafından  ortadan kaldırılacaklarını  bile  göremediler.  Persler  onları  yıkıp,  paralarını da  çaldılar!?! 

Urartular  bir  uygarlık  kurdular.  Dünyaya  madeni  işlemeyi  öğ  - rettiler.  Hayvanları  sevdiler,  toprağı  sürdüler.  Urartular  ne  yaparsa yapsınlar,  Medlerin  hışmına  uğramaktan  kurtulamadılar.  Medler, Urartuları  yıktılar.  Yıkan  yıkana!  Medler,  Urartuları  yıkar  da  ilk  ihaneti  geliştiren  Persler,  Medleri  içerden  yıkmaz  mı?  Tabi  Medler, Perslere  yenildiler.  Ve  tarihe  bir  dipnot  düşüldü:  Eee...  ne  yapalım,  bu  dünya  etme  bulma  dünyası.  Yıkarsan,  yıkılırsın.  Başkasının façasını  bozarken  dikkat  et,  testereyle  kesilmeyesin!.. 

Hayat  işte!  Perslerle,  Romalılar  kol  kola  girip  eski  dünyayı  bölüşüp,  üstünde  kılıç-kalkan  halay  çektiler.  Hem  de  ne  halay!  Her halayda  bir  tepe  düştü,  her  halayda  bir  tepe  geri  alındı.  Dengede kılıç-kalkanların  şakırtısı  kulakları  sağır  etti.  Bir  ileri,  iki  geri  savaşın  keyfi  çıkarıldı.  Ve  yıkımlar  üzerine  yeni  uygarlıklar  kuruldu. 

Ah  kendini  uygar  olarak  tanımlayanlar!  Başkasını  barbar görenler,  dünyanın  hakimi  olmak  adına  gordiyon  düğümünü  kılıçla  kesenler...  Gittikleri  uygarlık  yolunda  tarihin  trajedisini  yarattılar.  Kıyım,  yıkım,  talan  üzerine  uygarlığı  kurdular.  Ve  kurdukları uygarlıkta  hastalıktan  öldüler!?! 
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Soldan  Sağa: 

1-Türkçe  karşılığı  ‘zor  havucu  kökünden  kaldırır’  olan  Kürtçe  atasözü,  2-  yankı  /  türlü  eğlence  ve oyun  kuruluşları  bulunan  alan  /  türkü,  3-  Güney Kafkasya  ve  Türkiye’de  bir  halk /bilinmeyen  bir  tarihi  anlatır  /  çinko  elementinin  simgesi,  4-  boynunu yana  çarpıtarak  bakan,  5-  ispanyada  silahlı  bir örgüt  /  bir  şeyin  yapılması  için  tanınan  süre  /  lit- re’nin  kısaltması  /  dilsiz,  6-  tütün  içme  aracı  /  idrak etme,  7-  Kürt  Kültür  Merkezi  /  en  kısa  zaman,  lahza /  Kürdistan’da  bir  dağ,  8-  Bir  devletin  yönetim  biçimini  belirten,  yasama,  yürütme,  yargılama  güçleri¬ nin  nasıl  kullanılacağını  gösteren,  yurttaşların  kamu haklarını  bildiren  yasa/  besin,  gıda/  Kürtçe’de  gün, güneş,  9-  işleme,  el  işi  /  üstüne  öteberi  koymaya yarayan  levha  /  güldürme  amaçlı  söylenen  söz,  latife,  10-  ‘bizmut’  elementinin  simgesi  /  serbest  ekonomiden  yana  olan  /  hayır  anlamında  kullanılan  bir söz,  11-  Avrupa  Parlamentosunun  kısaltması  /  üye 
/  mecazi  anlamda  derdi  olan,  kederli  /  sürekli  veya geçici  konak  yeri,  12- yad  etmek,  zikretmek  /  Pınar önadlı  bir  halk  müziği  sanatçısı  /  bir  toplulukta benimsenmiş  kuralların,  yerleşmiş  yaşama  biçimlerinin  bütünü,  13-  herhangi  bir  kuvvet  alanında,  belli  bir  düzlemin  belli bir  bölümünden  geçtiği  varsayılan güç  çizgileri,  seyelan  /  bir  nota  /  ‘delmekten  emir,  14-  argoda  huysuz, geçimsiz  kimse  /  ‘azot’un  simgesi  / bir  nota  /  edebiyatta  en  büyük  ustası 
Montaigne  olan  bir  yazı  türü,  15-  bir meyve  /  2009  yılın  Aralık  ayında tutuklanıp  cezaevine  gönderilenler arasında  bulunan  BDP  Viranşehir 
Belediye  Başkanı. 

Yukarıdan  Aşağıya: 


1-  Türkiye’de  bir  kadın  dansçı  / bir  harfin  okunuşu,  2-  yayla  atılan çubuk,  tir  /  eski  bir  uygarlık  /  kral vekili  /  İngilizce’de  hava,  3-  davranışlarda  içtenlik  bulunmamak  /  akla dayalı,  4-  çok  olmayan  /  başı  pullu, boyu  2  m.  kadar  olan,  zehirli  ve  tehlikeli  bir  yılan,  5-  çok  gerekli,  vazgeçil¬ 


mez  /  erkeğin  toplumsal  bakımdan  kadına  egemen olduğu  ve  bu  nedenle  efendilik  ayrıcalıklarını  hak ettiği  düşüncesine  dayanan  ideoloji,  6-  Kürtçe’de ‘erken’  /  Mısır’da  bir  nehir  /  Arap  ulusunun  tek  bir sosyalist  devlette  birleşmesini  amaçlayan  siyasal Milliyetçi  Sol  parti,  7-  genişlik  /  Kürtçe’de  ‘rüzgar’  / İsviçre’de  bir  ırmak  /  bir  bağlaç,  8-  az  pişmiş yumurta  /  Erzurum’da  doğan  ve  Azerbaycan'da 
Kura  Nehri'ne  dökülen  nehir  /  dünyanın  uydusu,  9- destansı  /  zeki  ve  yaramaz  çocuk,  10-  Mısır’da güneş  tanrısı  /  Batı  Karadeniz’de  bulunan  bir  sıradağ/  Akarsuların  taşıyıp  yığdıkları  balçık, kil  vs.  şeylerin  kum  ve  çakılla  karışmasıyla  oluşan  yığın,  alüvyon  /  Rusça’da  evet,  11-  bir  şeyi  bulmak  için  bir  yeri gözden  geçirme  işi  /  Kürtçe’de  damar,  12-  Danimarka’nın  plaka  imi  /  ilgisiz  /  çıplak,  13-  Kürtçe  bir kadın  ismi  /  Zazaca’da  dağ  /  vecibe,  vazife,  14-  bıçak,  kılıç  vb.  kesici  araçların  kabı  /  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’ın  doğduğu  köy  /  canlıların  cinsel  hücrelerinin  birleşmesinden  ortaya  çıkan tohumla  veya  doğrudan  doğruya  oluşturdukları sporlarla  çoğalmaları,  tenasül,  15-  erken  /  yayla  / ses,  haber,  bilgi. 
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Komünist  bir  öncü:  Vilma  Espin 


•  Ronahî  SERXWEBÛN 


Kübalı  devrimci  ve  feminist  kadın  Vilma  Lucila  Espin Guillois,  7  Nisan  1930'da  Santiago  de  Cuba'da  doğdu.  Aristokrat,  eğitimli  ve  varlıklı  biraileye  mensuptu. 
Babası,  Bacardi  Rum  Company'nin  avukatı  ve  başkan  yardımcısı  Jose  Espin,  annesi  ise  Margarita  Guillois  idi.  ikisi  kız  ikisi erkek  olmak  üzere  dört  kardeşi  vardı.  Sporu  seven  bir  çocuk¬ 


tu.  Balerin  olmayı  hayal  ediyordu  ve  okul  korosunda  eğitilmiş birsopranoydu.  Ancak  üniversite  çağına  geldiğinde  kimya  eğitimi  almaya  yöneldi.  Küba'da  üniversite  okuyup  kimya  mühendisi  olan  ilk  kadınlardan  biriydi.  Üniversiteyi  bitirince  lisans üstü  eğitim  için  1955'te  Amerika'ya  gitti  ve  Massachusetts Teknoloji  Enstitüsü'nde  bir  yıl  okudu. 

1952'de  Küba'da  darbeyle  iktidara  gelen  Batista  diktatörlüğüne  karşı  gerçekleştirilen  öğrenci  gösterilerinde  yer  almış olan  Vilma  Espin,  Amerika'dan  döndükten  sonra  Batista  karşı¬ 


tı  muhalefetle  sıkı  ilişkiler  içine  girdi.  Yerel  bir  politik  lider  olan Frank  Pais'in  yürüttüğü  silahlı  mücadeleye  aktifçe  katılan Vilma  Espin,  Doğu  eyaletlerindeki  yeraltı  örgütlenmesine öncülük  etti.  Frank  Pais  ülke  içinde  diktatörlüğe  karşı  silahlı bir  mücadelenin  hazırlıkları  içindeyken  Fidel  Castro  ve  arkadaşları  da  sürgünde  bulundukları  Meksika'da  aynı  amaç  doğrultusunda  güçlerini  eğitmekteydiler.  Vilma  Espin,  Pais'in örgütü  ile  Castro  ve  liderliğindeki  26  Temmuz  Hareketi  arasında  haber  taşıma  görevini  yerine  getiriyordu.  Bu  hazırlıklar sonucunda  Castro  ve  arkadaşları  silahlı  bir  ayaklanma  başlatmak  üzere  1956  yılında  Granma  adındaki  bir  yatla  Küba'ya çıkartma  yaptılar.  Ancak  yatın  fırtınaya  tutulması  nedeniyle kendilerini  bekleyen  grupla  buluşamadılar  savaşçılar.  Batista askerlerinin  saldırılarıyla  82  kişilik  gruptan  araları nda  Fidel  ve 
Raul  Castro  kardeşler  ile  Che  Guevara'nın  da  bulunduğu  20 
kadar  kişi  ancak  kurtularak  Sierra  Maestra  dağlarına  ulaşabil¬ di.  Küba  dağlarındaki  gerillalara  “Deborah”  takma  adını  kullanan  Vilma  Espin  de  katıldı. 

Vilma  Espin,  Fidel  Castro'nun  kardeşi  Raul  Castro  ile  birlikte  Sierra  Cristal'de  açılan  ikinci  bircephede  yer  alarak  savaştı. 
Batista  rejiminin  Ocak  1959'da  devrilmesi  ile  birlikte  Küba Devrimi  başarıya  ulaştı.  Devrimin  zaferinden  dört  ay  sonra Vilma  Espin  ile  Raul  Castro  evlendiler. 

Diktatörlüğün  alaşağı  edilmesinde  bir  gerilla  olarak  rol oynayan  Vilma  Espin,  devrimin  zaferinden  sonra  da  sosyalist bir  ülkenin  kurulması,  toplumun  bu  temelde  yeniden  şekillendirilmesi  ve  emperyalist  saldırılara  karşı  ülkesinin  ayakta  kalabilmesi  için  dört  elle  görevlerine  sarıldı.  Devrimin  Savunma Komitelerinin  örgütlendirilmesinde  yer  aldı.  23  Ağustos 1960'da  ülkedeki  farklı  kadın  örgütlenmelerini  tek  çatı  altında bir  araya  getirerek  Kübalı  Kadınlar  Federasyonu'nu  (FMC) kurdu  ve  2007'de  ölünceye  kadar  47  yıl  başkanlığını  yaptı. 
FMC  süreç  içerisinde  üye  sayısını  dört  milyona  ulaştıran  etkili bir  sivil  toplum  örgütüne  dönüştü.  Devrimin  öncü  kadroları kadınların  aktif  katılımı  olmadan  yeni  bir  toplum  inşa  edemeyeceklerinin  bilincindelerdi.  FMC,  Fidel  Castro'nun  aktif  desteğiyle  bu  ihtiyacın  bir  ürünü  olarak  doğmuştu. 

FMC  kadınların  topluma  entegre  edilmesini  sağlamayı,  işgücüne  katılmalarının  önünü  açmayı  ve  erkeklerle  her  alanda tam  eşitliğe  kavuşmalarının  önündeki  engelleri  kaldırmayı  temel  amaç  edindi.  Öncelikli  olarak  devrimden  hemen  sonra  kadınlara  dönük  çok  yönlü  eğitim  kampanyaları  yürüttü.  Örneğin,  başkent  Havana'da  köylü  kadınların  eğitimi  için  açılan “Ana  Betancourt  Okulunda  kadınlara  okuma-yazma  öğretilip proleter  ideoloji  kavratılırken  diğer  yandan  da  dikiş-nakış konusunda  beceriler  kazandırılıyordu.  Bu  kurslarda  yetiştirilen kadınlar  kendi  köy  ve  kasabalarına  hem  edindikleri  becerileri başkalarına  taşıracak  eğitimciler  hem  de  FMC  örgütçüleri  olarak  dönüyorlardı.  Devrim  öncesinde  neredeyse  yalnızca  zenginlerin  evlerinde  hizmetçilik  yaparak  ya  da  bedenini  satarak para  kazanma  olanağını  bulan  kadınlar  muhasebe,  dil,  çocuk bakımı  kurslarından  geçerek  sekreterlik,  kreş  öğretmenliği, muhasebecilik  gibi  işlerde  hayatlarını  kazanmaya  başladılar. 
Bilimsel  ve  ideolojik  eğitimlerle  önleri  açılan  kadınlar  eve  hapsolmaktan  kurtularak  ekonomik  hayata  daha  fazla  katıldılar; 


aynı  şekilde  devlet  işlerinde  kendilerine  daha  fazla  yer  buldular.  1975  yılında  çıkarılan  Aile  Yasası'yla  erkeklere  çocuk  bakımı  gibi  ev  içi  işlerde  kadınlarla  eşit  sorumluluk  alma  zorunluluğu  getirilerek  kadın  ve  aile  olmaya  dair  yargılar  köklü  bir  değişime  tabi  tutuldu.  Erkeklerin  çocuk  bakımında  kadınlarla  birlikte  sorumluluk  alma  yükümlülüğünün  yanısıra  kreşlerin  ücretsiz  olması  da  kadınların  yaşamın  her  alanına  çok  yönlü  katılımını  artırdı.  Vilma  Espin  önderliğinde  kürtaj  serbest  bırakıldı. 

Espin,  kadın  hakları  mücadelesinde  uluslararası  bir mücadele  figürü  haline  geldi.  Birçok  uluslararası  toplantıda kadınları  temsil  etti  ve  onların  haklarını  savundu;  bu  savunuculuğunu  da  kapitalist-emperyalist  sistemin  eleştirisi  ve  sosyalizmin  savunusuyla  birleştirdi.  1975'te  Meksico  City'deki Uluslararası  Kadın  Yılı  Konferansı  öncesinde  şöyle  konuşmuştu:  “Konferansın  talep  ettiği  şeylerin  hepsini  biz  kadınlarımız  için  zaten  elde  etmiş  bulunuyoruz.  Kadınlar  halkın  bir parçasıdır  ve  politika  hakkında  konuşmadan  hiçbir  şeyi değiştiremezsiniz.”  Vilma  Espin,  ilk  olarak  Eylül  1959'da Şili'de  yapılan  1 .  Latin  Amerika  Kadın  ve  Çocuk  Kongresi'nde Küba  Delagasyonu'na  başkanlık  etti.  Ayrıca,  Birleşmiş Milletler'in  1975'te  Meksika'da,  1980'de  Danimarka'da, 1985'te  Kenya'da  ve  1995'te  Çin'de  gerçekleştirdiği  Dünya Kadın  Konferasları'nda  Küba  Delegasyonu'na  başkanlık  etti ve  anti-amerikancı  bir  aktivist  rolü  oynadı. 

Vilma  Espin,  çok  sayıda  okul,  hastahane,  müze,  kütüpha¬ ne  ve  stadyumun  yapılışına  önayak  oldu.  Okullarda,  enstitülerde,  akademilerde  ve  üniversitelerde  sosyalist  eğitimin geliştirilmesine  çalıştı.  Yalnızca  kadınlara  yönelik  değil, toplumun  diğer  baskı  gören  kesimlerine  yönelik  ön  yargılarla  da savaştı.  Homofobik  eğilimlerle  mücadele  için,  1979  yılında homoseksüellerin  haklarını  savunan  ve  koruyan  bir  yasanın çıkarılmasına  öncülük  etti. 

Espin,  Küba  devleti  adına  diplomatik  görevlerde  de bulundu.  1960-1990  yılları  arasında  Sovyet  Sosyalist Cumhuriyetler  Birliği,  Doğu  Almanya,  Bulgaristan,  Macaristan,  Çekoslavakya  ve  diğer  demokratik  cumhuriyetlere  ziyaretler  gerçekleştirdi;  üçüncü  dünya  ülkeleriyle  sıcak  ilişkiler geliştirdi.  Asya,  Afrika,  Vietnam  ve  Latin  Amerika'daki  kadın örgütleriyle  ilişkiler  kurdu.  Buna  karşılık,  Şili'deki  Pinochet diktatörlüğüne  karşı  eleştirel  açıklamalar  yaptı  ve  diktatörlük  karşıtı  muhalefete  destek  oldu.  1977-1978  Lenin  Barış Ödülü  sahibiydi. 

Espin,  Küba  Devlet  Başkanı  Fidel  Castro'nun  kardeşi  ve devletin  ikinci  etkili  kişisi  Raul  Castro'nun  eşi  olarak  önemli  bir konumda  olmasının  yanısıra,  Fidel  Castro'nun  boşanmış  olması  nedeniyle  birçok  resmi  platformda  ona  eşlik  etti.  Birçok çevre  tarafından  “Küba'nın  First  Lady'si”  (  “Küba'nın  Bir Numaralı  Kadını”)  olarak  tanımlanıyordu.  Kuruluşundan  itibaren  Küba  Komünist  Partisi  Merkez  Komitesi'nin  bir  üyesiydi. 
1980-1991  yılları  arasında  Parti'nin  siyasi  bürosunda  yer  aldı. 
Dört  çocuk  annesiydi.  Uzun  süren  bir  hastalıktan  sonra  18 
Haziran  2007  tarihinde  Havana'da  vefat  ettiğinde  77  yaşındaydı.  Ölümünden  sonra  bir  günlük  resmi  yas  ilan  edildi  ve  cesedi 
yakılıp  külleri  “II  Frente  Frank  Pais”  mozolesine  kondu.  2010 
yılında,  doğduğu  ev  müzeye  dönüştürülerek  yaşamını  ve  mücadelesini  ortaya  koyan  nesneler  sergilenmeye  başlandı. 

Kübalı  bir  yetkilinin  deyimiyle,  Vilma  Espin,  “Sıradan  bir kadın  olabilirdi  ama  formasyonu,  kişisel  duyguları  ve  kişiliği  ile birleşinceonu  devrimci  bir  lider  yaptı.” 


Zîn  Yezîda  Tamara 


Bana 

kendini  anlat 

XXI.  bölüm 


Konuşalım.  Buna  ihtiyacım  var.  Bir  daha  senin  gibi  samimi  davranını göremeyeceğim.  Beni  bana  anlatman  iyi  olacak.  Zin  bu  karşılıktan memnun  konuşmasına  devam  etti: 

-Şendeki  samimiyet  beni  rahat  konuşmaya  itiyor.  Bunu  bilmeni  isterim. 
Senin  sorunlarını  bilebilirim.  Ama  bu  benim  de  bir  kadın  olmamdan  ileri  geliyor. 
Bazı  ayrıntı  farklılıkları  dışında  hemen  hemen  aynı  psikolojiyi  yaşıyoruz.  Bu nedenle  bir  erkek  karşısındaki  duruşun  anlamını  çabuk  çözebiliriz.  Sende  yaşanan  zengin  bir  iç  dünya  var  ama  bu  sadece  bazen  dışa  vuruyor  ve  sen  de  boğuluyorsun,  çözümsüz  kalıyorsun.  Ahmet  ile  olan  konuşmanda  da  daha  rahat  davranabilirdin.  Anlayabildiğim  kadariyle  sana  eleştiri  gibi  gelen  konuşması,  aslında onun  kendisi  için  istediği  şeyleri  ona  vermemenin  bir  yansıması,  onun  istemleriydi.  Mesela  askerin  ilk  geldiği  akşamın  sabahında  senin  askere  yakın  bir  yerde uyuman  ona  dokunmuş. 

Sirvvan,  Ahmet’in  bu  konuda  çok  feodal  ve  kaba  yaklaştığını  haykırmak  istedi. 
Ama  kıskançlık  kokan  bir  yaklaşımdı  da.  Aslında  bu  hoşuna  da  gitmişti.  Ahmet onu  kıskanmıştı.  Bunu  billi  etmeden  Zin ’e: 

-Zorunluluktan  yanında  uyudum.  Hiçbir  art  niyetim  yok...  Flem  benim  namus bekçim...  Zin  konuşmasını  keserek: 

-Yanlış  yorumlanacak  bir  şey  değil.  Sadece  kendisine  olan  ilgimizin  azaldığı 


hissine  kapılmış  ve  bunu  da  itiraf  etti.  Flemen  gurur  meselesi  yapma.  Sirvvan artık  konuşamayacağını  anladığında  ayağa  kalktı  ve: 

-Bu  kadar  yeterli  sanırım.  Artık  işimize  bakalım  dediğinde,  Zin  de  ayağa  kalktı ve  askeri  elbiselerini  üzerinden  çıkarıp  yıkamaya  başladı,  işlerini  bitirdiklerinde akşam  olmak  üzereydi.  Nemli  kıyafetleriyle,  titreyerek  manganın  yolunu  tuttular. 

izin  isteyerek  içeri  girdiler.  Herkes  temiz  görünüyordu.  Ahmet  sakallarını  kesmişti.  Sirvvan  ona  bakmaya  utandı.  Baksa  güleceğini  biliyordu.  Çünkü  uzun zamandır  Ahmet’i  sakalsız  görmemişti.  Bunu  farkeden  Ahmet: 

-Arkadaşlar  yeni  imaj  değişikliğimi  nasıl  buldunuz?  Yıllardan  sonra  bu  yüzle arkadaşların  önüne  çıkacağımı  hiç  düşünemezdim.  Doktor  nasıl,  yakışmış  mı? 
diye  sorduğunda  hangi  doktora  hitap  ettiğini  anlayamayarak,  doktorlar  birbirlerine  baktılar.  Zin  karşılık  verebildi: 

-iyi  olmuş  da  seni  tanıyamadık.  Ayrıca  epey  kilo  almışsın.  Bunu  daha  fazla ilerletmesen  iyi  olacak.  Ahmet,  önceki  havasını  kaybetmiş  bir  şekilde: 

-Doğru  söylüyorsun.  Şimdi  sadece  tek  ayağım  var  ve  ağırlaşmamam  gerekiyor.  Zin,  söylediklerinin  bu  şekilde  algılanmasına  üzüldü.  Renk  vermeden. 

-Ben  sadece  daha  fazlasının  sana  yakışmayacağını  belirtmek  istedim.  Hani estetik  falan..  Durumu  kurtarmak  istiyordu.  Ahmet,  bu  çabaya  anlam  vermişti. 
Onları  dinleyen  Eyüp,  bilindik  babacan  tavrıyla: 


-Aslında  estetik  konusunda  Bahadır  arkadaşın  ilginç görüşleri  var.  Bizlere  anlatabilir.  Bahadıra  dönerek  onu konuşmaya  teşvik  etmek  istedi.  Bahadır: 

-Ben  insan  estetiği  değil  doğanın  estetiği  ile  ilgileniyorum.  Flem  bu  konuyu  konuşmak  şu  anda  ve  böylesi  bir yerde  gereksizdir.  Ahmet,  hem  konunun  yine  gidip  de  askere  dayanmasına  hem  de  onun  konuşmalarına  isyan  etti. 
Bahadıra  bakarak: 

-Artık  bizi  küçümsemekten  vazgeç.  Olabilir  bizim  sizin gibi  imkanlarımız  yok  ama  insanlığımız  var.  Niye  anlamak istemiyorsun?  Bu  sert  çıkış  askere  ağır  gelmişti  ama  karşılık vermek  istemedi.  Eyüp: 

-Arkadaşlar  sakin  olalım.  Sorunumuz  sadece  farklı ortamlarda,  farklı  düşüncelerle  şekillenmiş  olmamız.  Bu şekilde  birbirimize  zarar  vereceğiz.  Bunu  da  yapmak  istemezsiniz  herhalde.  Konuşmasını  tamamladıktan  sonra yerinden  kalkıp  sobaya  odun  koydu,  içerisi  sessizleşmişti. 
Cenk  de  gazlambasını  yakarak  içerisini  aydınlattı.  Ahmet dönerek  battaniyesini  üstüne  çekti.  Yarına  yolculuk  vardı  ve  kolay  bir  yolculuk  olmayacaktı.  Geçmişe  bir  çizgi  çekmesi  gerekecekti.  Yaşamın  da  yeni  bir  parantez açmak  zorundaydı.  Buruk  bir  şekilde  etrafındaki  arkadaşların  sohbetlerini  dinleyerek  öylece  yatağında  kaldı. 

Sirvvan  da  üzerindeki  nemli  giysilerini  değiştirmek  için  kendi  bölmelerine geçmişti.  Üşümüştü  ve  titriyordu.  Kendini  kurulamak  için  arkadaşlarının  yanında sobaya  yaklaşmamıştı.  Zin’in  bu  konulardaki  rahat  davranışına  öykünüyordu ama  kendisi  asla  yapamazdı.  Yağmurdan  ıp  ıslak  olsa  bile  erkek  arkadaşlarının olduğu  bir  ortamda  kurulanamazdı.  Bir  seferinde  iki  bayan  ve  beş  erkek  arkadaşıyla  gittiği  görev  dönüşünü  hatırladı.  Ne  yaptılarsa  Sirvvan’ı  ateşin  başına  çekememişlerdi.  Daha  sonra  yaklaşık  bir  hafta  hasta  kalmıştı  ve  bölük  komutanları onun  ziyaretine  gidilmesine  yasak  koymuştu.  Böylesi  bir  ceza,  Sirvvan’ı  doğallaştıramamıştı  ama  hastahane  için  eğitim  aldıktan  sonra,  insan  anatomisini  tanımış ve  kendini  bastıra  bastıra,  doğalmış  gibi  davranarak  hastalara  yaklaşmıştı  ama konu  kendisi  oldu  mu  tutuculuğu  devam  ediyordu.  Eyüp  un  seslenişi  ile  kendini toparladı  ve  Eyüp’e: 

-Ne  oldu  heval?  Birazdan  gelirim  dediğinde,  Eyüp: 

-Yemek  yiyeceğiz.  Flem  burası  çok  sıcak  ve  sen  de  hastalanırsan  sana  bakacak  kimseyi  bulamayacağız. 
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Bir  kendini 


var  etme  hikayesi 


Kadınların  eğitimli  ve  çalışıyor  olmaları  toplum  içindeki konumunu  daha  fazla  görünür  kılıyor. 


•  Samiye  YILMAZ 


Genelde  bütün  toplumlarda  kız  çocukları erken  olgunlaşmak  zorundadır.  Hayat erken  yaşta  bütün  acımasızlığıyla  yüklenir kız  çocuklarının  omuzlarına.  Emek  ve  sorumluluk duygusuyla  erken  tanışır.  Ve  kadınlar  yaşamın  her alanında  ayakta  kalma  mücadelesine  böyle  başlar. 
Toplumsal  geleneklerin  kuşattığı  kadınlar  en  çok  da aile  içerisinde  zorlanmaktadır.  Kutsal  aile  kadın  için uzun  süredir  kutsallığını  yitirmiştir.  Kadınlar  ise yaşamlarının  kutsallığını  yitirmemek  için  büyük mücadeleler  vermekteler. 

Buna  en  iyi  örneklerden  biri  olan  Fatma  Ataman, 
1976  yılında  Adıyaman’da  doğar.  Doğduğu  köyde 
ilkokulu  bitirdikten  sonra  akrabalarının  aracılığı  ile Hollanda’nın  Helmond  kentine  gelir.  Avrupa’da çocukların  okula  gitme  zorunluluğu  olmasına  rağmen  O,  yanında  kaldığı  aile  tarafından  çocuk  yaşta fabrikaya  gönderilir.  Kazandığı  paranın  bir  kısmını yanında  kaldığı  aileye,  bir  kısmını  ise  köyde  yaşayan ailesine  gönderir.  21  yaşına  kadar  bu  durum  böyle devam  eder.  21  yaşında  yanında  kaldığı  aile  tarafından  bir  akrabasıyla  zorla  evlendirilmek  istenir.  Bunu kabul  etmeyen  Atama’nın  kendini  var  etme  hikayesi böylece  başlamış  olur. 


Herşeye  rağmen  kadınlar  ekonomik 

bağımsızlığını  kazanmalı 

İstemediği  biriyle  evlenmemek  için  bir  daha  dönememek  üzere  yanlarında  kaldığı  akrabalarının  evinden  ayrılan  Fatma  Ataman,  mücadele  dolu  yaşam öyküsünü  gazetemizle  paylaştı.  Evden  ayrıldıktan sonra  yanlız  yaşadığını  söyleyen  Ataman,  “Önce  hayatımı  sürdürmem  için  Hollandaca  dilini  iyi  öğrenmenin şart  olduğunu  anladım  ve  dil  kursuna  başladım. 
Sonrasında  ortaokul  düzeyinde  bir  okul  bitirdim. 
Yaklaşık  iki  yıl  sürdü.  Arkasından  da  meslek  lisesine başladım.  Liseyi  bitirdiğim  dönemde  şimdi  evli  olduğum  eşimle  tanıştım  ve  onun  da  desteğiyle  üniversiye başladım.  Üniversitenin  kamu  yönetimi  bölümünü bitirdikten  sonra  iş  hayatına  atıldım”  dedi. 

Kendisine  ait  bir  işyeri  açtığını,  açtığı  iş  yerinin insanlara  yardım  etme  amacı  taşıyan  bir  yardım  kurumu  olduğunu  da  belirtti.  Yaklaşık  17  yıldır  çalıştığını, bunun  7  yılını  çocuk  yaşta  farikada  geçirdiğini  söyleyen  Ataman,  hem  bir  anne,  hemde  iş  kadını  olarak yaşadığı  zorluklara  ilişkinde  şunları  söyledi:  “Bu  sene anne  oldum.  Tabii  ki  hem  bir  anne,  hem  de  çalışan  bir kadın  olmanın  bir  çok  zorluğu  var.  Çocuğumu  her sabah  kreşe  bırakmak,  ona  yeteri  kadar  ilgi  ve  alaka gösterememek  bende  zaman  zaman  bir  anne  olarak suçluluk  psikolojisi  yaratıyor.  Bu  belkide  ilk  defa  anne olmamdan  kaynaklanıyor”  ifadelerine  yer  verdi. 

Kadınların  herşeye  rağmen  sosyal  yaşam  içirişin¬ de,  ekonomik  bağımsızlıklarını  kazanmış  olmalarının çok  önemli  olduğunu  da  sözlerine  ekledi. 

Kadınlar  iş  hayatında  ve  toplumda 

hak  ettiği  yerde  değil 

Kadınların  ve  erkeklerin  bu  gibi  sistemlerde  emeklerinin  karşılığını  alamadığını  belirten  Ataman,  “emeğinin  karşılığını  kadın  olarak  almanın  daha  da  güç  olduğunu  düşünüyorum.  Burada  ‘ileri  demokrasi'  söylemleri  rağmen  kadının  gerek  toplumda,  gerekse  iş  hayatında  hak  ettiği  yerde  olduğunu  söyleyemem”  dedi. 

Fatam  Ataman,  bir  anne  ve  kadın  olarak  zorluk yaşamasına  rağmen  yine  de  çalışma  hayatından  memnun  olduğunu  söyledi.  İş  hayatının  kadının  toplumda söz  sahibi  olmasında  ve  kadının  kendine  özgüveni  açısından  çok  önemli  olduğunu  kaydetti.  Kadınların  eğitimli  ve  çalışıyor  olmalarının  toplum  içerisindeki  konumunu  daha  fazla  görünür  kıldığını  da  vurguladı. 

Büyük  çaba  ve  emekle  elde  ettiği  kariyerine  rağmen  Ataman,  “düşündüğüm  başka  meslekte  oldu tabii;  mesela  uluslar  arası  ilişkiler  bölümünü  okuyup, ezilen,  hakları  savunulmayan,  zor  şartlarda  mücadele eden  halkım  için  bir  şeyler  yapmak  isterdim”  dedi. 


Filmmor  kadınlarla  buluşuyor 


Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  bu  yıl  İstanbul,  Van,  Hakkari  ve  Çanakkale’de  izleyiciler¬ le  buluşacak.  Festival,  yirmiyi  aşkın  ülkeden yetmişin  üzerinde  filmle,  dünyanın  farklı  ülkelerinden konuklar,  tema  bölümleri,  toplu  gösterimler,  panel, konferans  ve  atölyelerle  10.  yılını  kutluyor. 

Festival  9-19  Mart’ta  İstanbul’da  olacak. 
Ardından  Van  Kadın  Derneği  ortaklığıyla  prefabriklerde  ve  çadır  kentlerde  Van’da,  Yüksekova  Kadın Derneği  ortaklığıyla  Hakkari’de,  Çanakkale  El  Emeğini  Değerlendirme  Derneği  ortaklığıyla  Çanakkale’de  sürecek. 

Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  sinema  tarihinin ilk  kurmaca  filmini  çeken  Alice  Guy-Blache  filmlerinden  başlayarak  Marleen  Gorris’e  uzanan  bir  seçkiy¬ le  feminist  sinemayı  var  eden,  feminist  sinemanın yüzakı  yönetmenlerin  filmlerini  "Feminist  Sinemanın  100  Yılı  Filmmor’un  10  Yılı"  özel  seçkisinde Elem  Tere  Fiş  Kem  Gözlere  Şiş  başlığıyla  sinema severlerle  buluşturacak. 

Festival  10.  yıl  coşkusunu  feminist  sinemayı  var 


eden  ve  kadınların  sinemasının  önünü  açan  kadın yönetmenlerle  de  paylaşacak.  Türkiye’de  ve  dünyada  feminist  sinemanın  oluşmasına  katkılarından dolayı  10  kadın  yönetmen,  sinemacı,  feminist Filmmor’un  konuğu  olup  açılış  töreninde  plaketlerini alacak.  Festivalde  her  yıl  olduğu  gibi  bu  yıl  da "Kadınların  Sineması"  bölümünde  dünyanın  farklı ülkelerinden  kadınların  kısa,  uzun,  belgesel,  kurmaca,  animasyon,  deneysel  filmleri  yer  alacak. 

Tutkuyu  Filme  Almak  (Filming  Desire)  filmi  ile festivalde  daha  önce  yer  alan  Marie  Mandy  bu  yıl toplu  gösterimiyle  festivale  konuk  olacak. 

Tunus’un  Yaseminleri  bölümünde  Tunus’tan kadın  yönetmenlerin  filmleri  ve  Cinsiyetler  bölümünde  cinsiyet  ve  cinsel  kimlik  meselelerine  dair filmler  yer  alacak. 

Festival;  açılış-kapanış  törenleri,  4.  Altın  Bamya Ödülleri,  yönetmenlerle  söyleşiler,  atölye,  panel  ve diğer  etkinliklerle  birlikte  dört  ilde  gerçekleşecek. 

•  Haber  Merkezi 
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Ses  ver;  kadına yönelik  şiddet  dursun 


ÜYELİK  FORMU 


Avrupa'da  Sosyalist  Kadınlar  Birliği(SKB)' nin  25  Kasım'da  başlattığı,  "Ses  ver;  ailenin,  erkeğin,  sermayenin  şiddeti  dursun" kampanyası  eylemlerle  devam  ediyor.  SKB’nin  kampanyasına erkeklerde  aktif  katılarak  sokağa  taşıyorlar. 

Sosyalist  Kadınlar  Birliği  (SKB)’nin,  Avrupa  çapında  kadına  yönelik şiddete  karşı  yürüttüğü  kampanyayı,  GİK-DER  üyesi  erkekler  sokağa taşıyarak  sahiplendiklerini  duyurdular. 

AvEG-Kon’a  bağlı  GİK-DER  üyesi  erkekler,  “Kadına  yönelik  şiddet erkeklikse,  biz  erkek  değiliz”  şiarı  ile  yürütükleri  etkinlikler  çerçevesinde,  basın  açıklamaları  gerçekleştiriyorlar.  Bu  açıklamalarda  kadına yönellik  şiddete  son  verilmesi  vurgusu  öne  çıkıyor. 

Ayrıca  Avrupa  ülkelerinde  kadına  yönelik  şiddetin  yaygın  olduğunu istatistiki  verilerle  belirten  erkekler:  “Kapitalist  kriz  koşullarında  giderek artan  kadına  yönelik  şiddetin,  kadınların  yaşamı  için  ciddi  bir  tehdit  olduğunu”  ifade  ediyorlar.  Kadına  yönelik  her  türlü  şiddetin  erkek  cinsinin utancı  olduğu  vurgusunu  yapan  GİK-DER  üyesi  erkekler,  “kadına  yönelik şiddet  erkeklikse,  biz  bu  erkekliği  ret  ediyoruz!”  mesajını  veriyorlar. 


AYLIK* 

12  AYLIK* 

□  2  EURO 

□  20  EURO 

NEWAYA  JIN 

De  La  Reyweg  110  2571  GE 
S’GRAVENHAGE 
Nederland 


İsim:  .. 
Adres: 


Tel  no: . 

Banka  adı: 
Hesap  No: 
Biz: . 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE: 


Tel:  0031  707071035 
Fax:  0031  703881500 
Konto  Sahibi:  Stg  Onderzoeks  Centrum  v. 
Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn 
Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 
Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING 
Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 
Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde üyelik  süresinin  uzatılmasını ve  ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 


•  Haber  Merkezi 


